m 


Basın toplantısında istifa nedenini açıklayan 


Güneş: 
"lamani 


halde 
enel 
netim 
urulu 


yenilenmetli” 


izmir Cumhuriyet Savcısı, Çiğli olayı davasının 
Ağır Cezada devam edeceğini açıkladı 


CHP 
rubunda 
patlama 


Nuri Çolakoğlu 


Üst üste gelen zamlar, 
baş döndürücü hızla artan 
fiyatlar.. Birbirini izleyen cinayetler, katliamlar; anarşinin gün gibi or“ 
tada kaynağının üzerine 
yürüyemeyen hükümet... 
Anarşinin kaynağına yürüyecek yerde özgürlükleri kısıtlamak için hazırlanan yasa taslakları. 
Şantaja dayalı bir dış po 
litika ile Türkiye'yi uluslararası açık artırmaya çı 
karma... Haksızlıklar, kayırmalar, partizanlık... 
Beceriksizlik, dirayetsizlik... Ve bütün bunların 
halkta yarattığı tepki... 
Yurttaşlardan ve CHP' 
li seçmenlerden yükselen öfkeli sesler... 

Bütün bunlar meclisin kalın duvarlarını aşıp 
en sağır kulaklara kadar 
ulaşınca CHP grubu patladı. 

Olağanüstü Kurultay 
sırasında Genel Başkan 
Bülent Ecevit ile konuşan il başkanları halkın 
bu tepkisini yansıtırken 
gidişin gidiş olmadığını, 
bir şeyler yapılmazsa 
"umut efsanesiyle birlik- 

«te CHP'nin seçim şansının da çökeceğini" söy- 


lüyorlardı. 
Tabanın baskısıyla 
grupta birbiri peşisıra 


kürsüye çıkan CHP milletvekilleri "'eskiden her 
konuda başka şey söylüyorduk, şimdi hükümet olunca bambaşka 
şeyler yapıyoruz" diyorlar. 

(Devamı Sa.7, Sü,10'da) 


istanbul, 
Adana'da üç kişi öldürüldü 
' da bir ceset 


istanbul 
bulundu 


HABER MERKEZİ 
Dün sabah saat 9.30" 
da Pendik Çamçesme 
Mahallesinde Kenan 
Öztürk adlı mühendis fa 
şistler tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Olay 
sırasında faşistler Kenan 
Öztürk'ün yakınında bulunan13 yaşındaki bir kız 
çocuğunu da, ifade vermesini engelemek için 
vurdular Kız çocuğu 
ağır yaralı olarak hastane- 
ye kaldırıldı. 


© Fenerbahçe Stadının 
yanında, Itridede Sokak- 
ta dün gece saat 03.00 
sıralarında devriye gezen 
polis ekipleri, park edil- 

(Devamı Sa.7, Sü.1'de) 


AP Hükümetinin 1970'de hazırlattığı 


MHP \ 


ANKARA (ÖZEL) 

CHP Yönetim Kurulundan istifa 
eden profesör Turan Güneş, Genel 
Yönetim Kurulunda katılmadığı, 
karşı çıktığı kararlar hakkında 24. 
Kurultayda söz hakkı saklı kalmak 


kaydıyla .istifa ettiğini açıkladı. 

Kurultayın zamanında toplanmamasının hukuki bir sakınca taşımadığını belirten Güneş, istifa gerekçesinin kişisel sorumluluk ve görev 
a ayağındeğı kaynaklandığını söyedi. 


HABER MERKEZİ 

İzmir Cumhuriyet Savcısı Cahit Karakoç, Çiğli 
Olayı davasına İzmir'deki dört ağır ceza mahkemesinden birinde bakılacağını söyledi. 

Savcı Karakoç, dava dosyasının henüz savcılığa 
gelmediğini belirterek, konu ile ilgili bir açıklama 
yapamayacağını bildirdi. 

Öte yandan olaya karışan ve hakkında idam cezası istenen polis memuru İsmet Çetin, Trabzon'- 
da toplum polisi olarak görevini sürdürüyor. Ağır 
Ceza Mahkemesinde başlayacak duruşmada mahkemenin alacağı bir kararla, İsmet Çetin'in tutuklanabileceğini ifade eden hukukçular, Menemen 
Savcısının Çiğli olayının bir suikast olduğunu belirten iddiânamesinin ilginç olduğunu savundular 


ÇİĞLİ SUİKASTI 
DOSYASI 


Menemen Savcısının mütalaasının 
tam metni... 


( Ji Sayfada ) 


MHP'yi destekledikleri için 


ÜLKÜ OCAKLARI 


DERNEĞİ GENEL 
MERKEZİ İLE 
TÜM ŞUBELERİ 
KAPATILDI 


Ankara ve 


Ege Üniversitesi'nde İGD'lilere Halkın Kurtuluşçularının Çatışması Sonucu gözaltına alınan öğrencilerden 
89'u tutuklandı Fotoğrafta polisler tarafından götürülen öğrencilerden biri görülüyor. 


(Devamı Sa.7, Sü.6'da) 


Genel Dağıtım: 
TÜR-DA, 


Hamam sokak No: 
Cağaloğlu-istanbul i 


AANU | 


TİKP, HÜKÜMETİ FIR HATTIMIZI İHLAL EDEN 


4 


| Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


BÜTÜN ÜLKELERİN Í 


Minsk uçak gemisi de 
Boğazlardan geçmeye 


e MINSK, Batı Kırım”da 


eğitimin son safhasında 


e Montrö Anlaşmasına göre, uçak 
gemilerinin İstanbul ve Çanakkale 
Boğazlarından geçmesi yasak 


© Daha önce de Kiev uçak gemisi 


Boğazlardan geçmiş, Hükümet çevreleri 


buna göz yummalarının nedeni olarak 
"Kiev'in bir uçak gemisi olmadığı” 
iddiasını göstermişlerdi 

©Oysa, Hükümetin resmi belgelerinde 
Kiev'in ve Minsk/'in 
uçak gemisi olduğu itiraf ediliyor 


ÇİĞLİ SUİKASTININ 


ARDINDAKİ GİZLİ ÖRGÜT 


Menemen Asliye Ceza Mahkemesinin önceki 
gün verdiği kararla,Çiğli suikasta davası yeni bir 


aşamaya girdi. 


Savcılığın hazırladığı ve olayın etraflı olarak 
incelendiği mütalaada, Polis Memuru İsmet Çe: 
tin'in silahı, Ecevit'i öldürmek kastıyla ateşlediği 
ortaya konuyor ve tedbirsizlik iddiası çürütür 
lüyordu. Savcı "olayın tedbirsizlikle ilgisi olmadığı ve doğrudan doğruya TBMM üyesi ve CHP 
Genel Başkanı Bülent Ecevit'itaammüden öldür 
meye tam derecede teşebbüs olduğuna dair eli- 


çok kuvvetli ve kesin 


kanıtlar vardır" diyordu. 

Bundan daha da önemlisi Mütalaanın sonunda savcılığın açıkladığı sonuçtur: "Olay İsmet 
Çetin'in de içinde bulunduğu bir örgüt tarafından hazırlanıp, icraya konmuştur. Ancak 
bugün için bu örgütün diğer elemanları gizli 


kalmıştır". Savcılık, 


bu suikast girişiminin a- 


macını ise şöyle açıklıyor: "Seçim arifesinde, 
ulusu çeşitli kamplara bölerek, ulusal bütün- 


emk, 


ANKARA (AA) 


Ankara 1. Asliye Ceza 
Mahkemesince Ülkü 
Ocakları Derneğinin kapatılmasına karar verildi. 

Ülkü Ocakları Derneği Genel Başkanı Ali 
Batman ve Yönetim 


Kurulu üyeleri hakkında 


Dernekler Yasasına aykr 
rı davrandıkları gerekçesiyle açılan kamu davası 
Ankara 1. Asliye Ceza 
Mahkemesinde sonuçlandı 

Mahkeme, Ülkü Ocakları Derneği Genel Başkanı Ali Batman'm 
MHP'yi destekleyici 


ÖKÇUN 
Türkiye 


| 
| 
| nizde bulunan dosyada 


(Devamı Sa. 7, Sü.4'de) 


faaliyette bulunduğu 
gerekçesiyle on ay ha 
pis ve 2500 lira ağır para cezasına çarptırılması» 
na karar verdi. 

Ayrica Ülkü Ocakları Demeği Genel Merke- 


zi ile bütün şubelerini ka- 


patılması kararlaştırıldı. 

Emniyet o Müdürlüğü 
yetkilileri, Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinin, 
ÜOD'nin kapatılmasına 
ilişkin kararının henüz 
kendilerine  bildirilmediğini, kararın yazılı olarak açıklanmasından sonra, derhal derneğin mühürlenerek kapatılacağını 
söylediler. 


RALLİS 
ve Yunanistan 


Dışişleri Bakanları 


RALLİS VE ÖKÇÜN 
STRASBOURG”DA 
BULUŞUYOR 


© iki bakan son sınır olaylarını ve 
Yunanistan'ın NATO ileilişkileri 
konusunu görüşecek 


BEŞİNCİ SAYFAMIZD 


hazırlanıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Sovyet Deniz Kuvvetlerinin Minsk uçak gemisi, yakın bir tarihte, Türkiye ile Rusya arasındaki 
anlaşmalara aykırı olarak 
Boğazlardan Akdeniz'e 
inmeye hazırlanıyor. 
Sovyetler'in Kiev 
uçak gemisinden sonra, 
Akdeniz'e inecek ikinci 
uçak gemisi olan Minsk' 
in Karadeniz'deki sonbahar tatbikatlarından sonra, Batı Kırım bölgesin- 


den yeniden faaliyete 
başladığı helikopter 
ve uçakla iniş, kalkış 


eğitimlerine geçtiği bildiriliyor. Minsk uçak gem İSİ eğitiminin D devresinde son safhayı da 
tamamlayacak ve Akdeniz'e açılmak üzere Bogazlardan geçmek iste 
yecektir. 
MONTRÖ VE 
HÜKÜMET 
1938 yılında, Türkiye, Sovyetler Birliği ve 
çeşitli A vrupa ülkelerinin 
imzaladığı Montrö Anlaşmasıyla Boğazlardan 
uçak gemilerinin geçmesi yasaklanmıştı: Bu anlaşmaya aykırı olarak, 
MC hükümeti dönemin- 


de Kiev uçak gemisi, 
Boğazlardan geçirilmişti. Zamanın hükümeti 
buna gerekçe olarak 
"Kiev'in bir uçak ge 
misi olmadığı" iddiasını göstermişti. Oysa 
ilgililerden edinilen 
bilgilere göre, gerek 


Kiev'in, gerekse Minsk' 
in uçak gemisi olduklarına ilişkin hükümetin 
resmi belgeleri bulunuyor. ` 

Bu durumda, hükümetin, Sovyetler'den gelen Minsk'i de Boğazlardan geçirme talebi 
karşısında, ne gibi bir 
tutum alacağı merak edi- 

(Devamı Sa. 7, Sü. 8'de) 


MHP, gazetemiz 
hakkında 

1.5 milyon liralık 

yeni bir tazminat 
davası açtı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
MHP gazetemiz hakkında 1.5 milyon liralık 
yeni bir tazminat dava 
sı açtı. Davanın gerekçesinde gazetemizin 
Kontrgerilla ve MHP'nin 
faaliyetleri konusundaki 
yayınımızın o gerçeklere 
uygun olmadığı, Kontrgerilla diye gizli bir ör 
gütün olmadığı iddia ediliyor. Gerekçede, "MHP 
hiçbir kanunsuz eylemi 
içinde olmamıştır” deniyor ve suçlarını açıkladığımız çeşitli MHP'lilerin partiyle bir ilgilerinin 
olmadığı iddia ediliyor. 
(Devamı Sa. 7, Sü,10'da) 


Gin Halk Meclisi 
Başkan 
Yardımcısı 
Ulanfu bugün 


Ankara'da 


ANKARA (ÖZEL) 
Çin Komünist Partisi 
Siyasi Büro üyesi ve Çin 
Milli Halk Meclisi Başkan 
Yardımcısı Ulanfu ve eşi, 
Millet Meclisi Başkanı 
Cahit Karakaş'ın konuğu 
olarak bugün Ankara'ya 
geliyor. 


Ulanfu yarın da Türkiye'deki temaslarını sürdürecek ve Başbakan Bülent Ecevit ile Cumhurbaşkanı Korutürk ile görüşecek. Ulanfu ayrıca 
Dışişleri Bakanı vekili 

(Devamı Sa.7, Sü. 3'de) 


ŞEVKET YILMAZ 


© Şevket Yılmaz, sorunların 


çözümünün geniş tabanlı AP-CHP 
koalisyonunda yattığını söyledi 


© Teksif Genel Başkanı “KİT'lerde bazı 
bürokratların TKP militanı olması 


ciddi bir yaradır” dedi 


e Yılmaz. normal ücret zamlarının 


bileödenmediğini söyledi 


İGD'nin duvarlara astığı kölelik yemini” 


Rus gemileri geldiğinde cesaret edemeyen 


(GD'LİLER DUVARLARA 
"YAŞASIN RUSYA” 


YAZILARI ASIYOR 


İSTANBUL(ÖZEL) 

Rus savaş gemilerinin boğaza demirlemeleri olayına karşı yükselen 
mücadele karşısında, Rus uşakları öylesine korktular ki, gemiler buradayken efendilerine bağlılıklarını bile belirtemediler. 

Ancak Rus gemileri gittikten sonra İstanbullular duvarlarda yukarıda- 
ki fotoğrafta gördükleri : ''Yaşasın barışın kalesi Sovyetler Birliği—İGD" 

Bu yazıları asan İGD adlı Rus uşa- 


VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


PERŞEMBE 


23 


KASIM 1978 


300 KURUŞ 


MAHKEME KANALIYLA 


ALDIĞIMIZ TEKZİPTİR 


MHP'NİN ASKERİ KAMPLAR 
KURDUĞU 


YALAN VE İFTİRADIR 

MHP için yazdıklarınızın gerçekle ilgisi yoktur 

Gazetenizin 27/9/1978 tarihli nüshasının 1 ve 
8. sayfalarında intişar eden "Kormatiki ve Karpas' 
ta MHP'nin kampları var. — Kıbrıs'ta MHP çıkarması— Denktaş'ın, Eğitim Dairesi Başkanı yaptığı Fikret Kürşat, Kıbrıs'ta Türkeş'çi köyler yaratti." başlıklı yazıda ve bu yazı ile ilgili olarak 
basılan haritada; Kıbrıs'ın Güvercinlik, Kormatiki Burnu ve Karpas mevkiilerinde MHP'nin askeri kampları olduğu, Türkiye'deki faşist saldırı 
ve cinayet şebekelerinin bu noktadan desteklendiği iddia ve ifade olunmuştur. 

Bu Yazı asılsızdır. 

MHP siyasi bir teşekküldür. Hiçbir yerde askeri kampı yoktur. Olması da mümkün değildir. 


Yaşar Okuyan 
MHP Genel Sekreter Yardımcısı 


N Mühür ve imza 


TEKSİF BAŞKANLAR KURULU 
TOPLANTISINDA KONUŞAN 


i ŞevketYılmaz 
a bazı . 
` | kuruluşların ` 


alkışlamalarını 
kınadı 


ANKARA (ÖZEL) 

Dün yapılan Teksif Sendikası Başkanlar Kurulu 
Toplantısında bir konuşma yapan Genel Başkan Şevket Yılmaz bazı işçi kuruluşlarının bir yandan 
bağımsızlık türküleri söyleyip öte yandan Boğaziçi 
mizi kirtleten Rus savaş gemilerini alkışladıklarını, 
bu tutumlarıyla işçi sınıfının gerçek özlemlerine ihanet ettiklerini söyledi. 

Yılmaz konuşmasında, ülkenin içinde bulunduğu 
sorunların çözümünün geniş tabanlı AP-CHP koalisyonunda yattığını belirtti. 

Anarşi ekonomik bunalım, döviz darboğazı konularına da değinen Şevket Yılmaz, hükümetin KİT 
lerde partizanlık yaptığını açıklayarak, "Bu kurumlarda hakim olan bürokratların genellikle iktidar partisi CHP'ye mensupmuş gibi görünüp aslında yasadışı 
T'K"P'nin militanı olmaları durumu çok daha ciddi 
bir yara haline getirmektedir." dedi. 

Teksif Genel Başkanı 
hükümetin Toplumsal 
Anlaşmayı da uygulamadığını söyledi. Yılmaz, 
Toplumsal Anlaşma çerçevesinde imzalanan 
toplu iş sözleşmelerinin? 
gerektirdiği birikmiş ücret farklarının, hatta 
normal ücret zamlarının 
bile ödenmediğini açık- 


ladı. Dördüncü 
Beş Yıllık Plan 
Millet Meclisinde 


ANKARA (AA) 
Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planı üzerindeki görüşmelere dün saat 
14.00'te Millet Meclisinde başladı. Ecevit yaptığı 
sunuş konuşmasında; 
"IMF ile aramızda kaygı 
verici bir sürtüşme yok 
tur" dedi. Planı eleştiren 
Demirel ise, "Huzur ve 
güven olmadan kalkınma 
planı Oouygulanamayacağını" söyledi. Erbakan da 
Planın, hükümete tekrar 
iade edilmesini istedi. 
Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek kabul 
edildikten sonra, dün 
Millet Meclisi Genel Kurulunda (o görüşülmesine 
başlanan Dördüncü Beş 
Yılık Kalkınma Plan; ile 
ilgili bir suhuş konuşma" 
sı yapan Başbakan Ecevit, Türkiye ile IMF arasındaki ilişkilere de değinerek, "IMF ile aramızda kaygı verici bir sürtüşme yoktur. Tartışmaların 
hayırlı sonuçlar verecöği- 
ne inanıyorum. IMF'nin 
tutumunun uzun süre değişmeden kalacağı beklenemez" dedi. 
Ecevit konuşmasında, 
Doğu'nun kalkınmasına 
öncelik vereceklerini öne 


ğı besleme örgüt dünyanın en buyük 


hegemonyacısı Sovyetler Birliği'ni e EARTE Rad 
"barışın Kalesi" ilan ederek koca bir e Hükümetimiz 
yalan söylerken, aynı zamanda halka oğu ye Güneydoğu 


Anadolu'ya kuşkuyla değil, güven ile bakan bir 
anlayış içindedir" dedi. 


DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİ 


karşı ağır bir suç işliyor. Bunlar şimdiye kadar hiç bir uşağın cesaret edemediğini yaparak efendilerine açıkca "Yaşasın" diyorlar. 


Bağımaızlığa düşkün Türkiye halkı, bu "kölelik yeminlerini" unutma: 
yacak. 


Türkiye'de artık, dü- 
-zen değiştirilmeli mi, de- 
(Devamı Sa.7, SË. 5'de) 
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kutsal bildiği değerlere savaş açmış 
olan Kontrgerillaya karşı ne yapmalıyız? Kimdir bu Kontrgerilla denen- 


dikerler? Neden aydınları, işçileri, 

toprak isteyen köylüleri, okumak isteyen öğrencileri öldürürler, neden 
işkenceler içerisinde bırakırlar? Bunu 
her gün düşünüyor ve bu soysuzlukların bir sona ulaşmasını İstiyorsunuz. 
Salt düşünmekle olmuyor ama. Halk 


ileri süren koruma bekçileri çok müşkül durumda olduklarını söylemişlerdir. 


müracaatlarında bir netice vermediğini ifade eden koruma bekçileri: 


rik kesilmeleri ve su sıkıntısının önümüzdeki kış aylarında hayatı felce 
uğratacağından endişe edilmektedir. 


lenmediğinden kilosu 


CİNSİ 


deki isyan ve adam kaçırmaların önlemlerini 
kamuoyuna nihayet açıkladı. Buna göre; tek 
tip elbise yapılarak mahkum ve tutukluların 
ziyaretçiler arasına girip kaçması önlenecek, 
isyan çıkarmalarını önlemek için disiplin ce- 
Zaları artırılacak, hücre sistemi genişletilecek, genel veya kısmi af çıkarılması önlenecek. 


Televizyonda olanca hiddetiyle bu tedbirleri açıklarken sayın Bakan yeni bir şey yaptığını sanıyordu her halde. Aslında Sayın Ba 
kandan önce de Bakanın görevi devamınca da 
cezaevlerinin çağdışı, insanlık dışı zindan 
durumu zaten varlığını sürdürmekteydi. 
Bakan bu zulm sistemine açıklamalarıyla meşruluk kazandırıyor. Yapılan sadece zulme 
meşruluk tanımaktan ibarettir. 


Reformlarla ortaya çıkan Bakanın, sonunda şiddet yolunu seçmesi şaşırtıcı olabilir. Ama biz şaşmadık. Bakanın çıkış noktası, sonunda varacağı durağın burası olacağını ta o zaman göstermekteydi. . Çünkü Bakan cezaevlerinin insanlık dışı durumunu, 
kağıt üzerine bir takım haklar yazmakla düzelteceğini sanmıştı. Ya da sanmamakla birlikte kamuoyuna böyle göstermeye çalışıyordu. Meselenin özüne inme, gerçeği tespit 
etme yerine bir takım yüzeysel tedbirlere sa- 


pod, 


Konus 
Tozanlı 


Tüm halkımızı 
Kontrgerillaya 


karşı mücadeleye çağırıyoruz 


Halkımızın ekmeğine, yaşamına, 


ETKO Yalvaç'ta faaliyet 
gösteriyor mu? 


Aldığımız bir habere göre yasadışı lüklerine gönderilen ETKO bildirisin- 
ve anarşi kaynağı olarak tanımlanan ©€ bildiriye ekli yazı ve şiirlerin oku- 
Esir Türkleri Kurtarma Ordusu (ET. 
KO) imzalı bildiriler ilçemizdeki bazı 
okul ve kuruluşlara Senirkent Postası 
damgalı olarak gönderilmiş ve ilçemizde faaliyet sürdürmek amacı güdüldüğü öğrenilmiştir. 


Aylardır maaş alamayan 
koruma bekçileri aç kaldı 
Aylardır aylıklarını alamadıklarını 
Kaymakam ve Valiye yaptıkları 
"Çiftçi Malları koruma teşkilatın- 


Kışın ne yapacağız? 


Bir süredenberi devam eden elekt- 


Öte taraftan odun satışları denet- 
150 kuruşa 


DDY da keyfi yönetim 
ne zaman bitecek? 


(YENİCE HABER BÜROSU) 


Zonguldak Karabük arasında işle- pılması üzerine fazla mesai aldıkları 
yen yolcu trenlerinin sürekli olarak 
rötar yapması yolcularda bıkkınlık 
getiriyor. Bazı yolculardan aldığımız 
bilgiye göre bu hatta işleyen trenler 
keyfi olarak aksak bir şekilde işletiliyor. 


çalışan kişilerin, seferlerde rotar ya- diker. Şi'işek çakınca len ekin biçilecekot yegözlerini kaçırır. Biraz (o tişmezse, alır köylüyübir 
belirtiliyor. Trenlerde çalışanların rö- şaşkın, biraz ürkek bis- kara düşünce. 


HATAY VALİLİĞİNDEN 


Antakya Lisesi Pansiyonundaki öğrencilerin 1978-1979 Öğretim Yılına 
ait yiyecek maddederinin pansiyon binasında bir grup halinde 7 ARALIK 
1978 PERŞEMBE günü kapalı zarf usulüyle ihalesi yapılacaktır. 
Kanun çerçevesi dahilinde yapılacak olan 
şartname her gün mesai saatlerinde Lise Müdürlüğünde görül ebilir. 


2490 Sayılı 


MİKTARI 
KİLO GRM. 


Adalet Bakanı Mehmet Can cezaevlerin- . 


D Do a H 
KEKSPRES& SESLENİYOR 


Na Gayret 
va Anadolu S 


düşmanı olan bu çeteyle savaşımı açıkça vermezsek anarşinin, Kontrgerillanın cinayetlerinin duracağı yoktur. 


bu. AYDINLIK gazetesi son üç aylık 
yayınını büyük bir gayretle sürdürerek canilerin yüzündeki perdeyi sıyırip attı. 


eylemler konulacağı belirtilmiştir. Bu 
bildirilerden bir 
Kaymakamlığına Hüyüklü Ortaokulu 
Müdürü Mehmet 
teslim edilmiş olup, bu konu ile ilgili 
Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı soruşturma sonucu merakla beklen- 


nedeniyle özellikle ortaokul müdür-, mektedir 


da değişiklik yapılınca yeni idare 


tik. Çiftçi Malları koruma teşkilatını 
yönetenler 
gibi aylıklarımızı da aylardır ödemediler. Parasızlıktan borçlandık. Alacaklı alacağını istiyor. 
durumda kaldık. 


Mücadele 


çıkmış, halk ihtiyacı için getirilen 
kömürlerin de toz olması haklı şikayetlere neden olmaktadır. 


Yöneticileri, şimdiden gerekli tedbirleri alması için uyarıyoruz. 


Öne sürüldüğüne göre bu trenlerde 


tarları fazla mesai almak için yaptıkları da ileri sürülüyor. DDY ilgililerini, bu iddiaların ne kerte doğru olduğu yolunda inceleme yapmaya davet 
ediyoruz. 


TUTARI 
LİRAKRŞ TEMİNAT SAATİ 


Reform tasarıları şiddete dönüştü 


Av. Hüseyin Gökçearslan 
MEM-DER Hukuk Müşaviri 


rıldı. Sonunda bununla sonuç alamayınca, 
adeta "Siz iyilikten analamazsınız, ben size 
gösteririm" der gibi, öfkeyle şiddet tedbirlerine sarıldı. Ne öfke, ne şiddet tedbirleri, sayın Bakana en ufak haklılık kazandıramaz. 


Bu sütunların yazıldığı gazete, tüm yayın 
hayatı boyunca cezaevlerindeki çağdışı duruma dikkati çekti ve çözüm yollarını gösterdi. Biz reform tasarılarına ilişkin yazımız- 
da bu yolla başarı şansının olmayacağını belirttik, Bakan bildiği yoldan ilerledi. Sonunda zulm ve baskının kapısında konakladı. 


Elbette biz ve başkaları bu türden açıklamalarda bulunur ve sonu görürken, kâhin 
değildik. Bakan reformların hayata geçirilip 
geçirilmemesinin yollarını ve şartlarını araştırmadı. Oysaki kağıt üzerine onbinlerce 
hak da yazsanız, bunun pratik hiç bir önemi 
olmaz. Önemli olan bunların uygulanır olabilmesidir. Mevcut infaz yasasında, ilgili yönetmeliklerde mahkum ve tutuklular lehine 
pek çok hak tanıyan kurallar bulunmaktadır. 
Ama hangisinden mahkum yararlanır ? 
Uyuşturucu maddenin kullanımı ve satışı 


KARAMAN ın 
SESİ 


31.10.1978—KARAMAN 


KONTRGERİLLA? satmayıp da 
Başını Türkeş'in çektiği emperyalizme bağımlı bir terör örgütüdür ne yapalım? 


alvaç 


» parası olan, 

POSTAK : . ni b 
2111978. YALVAÇ Eskişehir, Konya 
Amasya'ya gidip| 

tulması, okutulmadığı takdirde okul kilosu 100-120 
müdürleri hakkında çeşitli anarşik kurustan saman 


tanesi Yalvaç 


Ayvaz tarafından 


“Bölgemiz 
Eğirdir 
GötSesi 


e Maya mai a oeroet ananos 


4.11.1978- EĞRİDİR 


eder " diyor 


heyeti maaşlarımızın zamanında ve- büyük bir hayvancılık OLDUĞU RI 
rileceğini söylemişti, biz de sevinmiş- bölgesi. KÖYLÜ HAYVANINI 
Toprak damları, basık SATIYOR 


SSi EE 3 Fi evleri, ayı ini 
bizimle ilgilenmedikleri z 


Çok müş kül ketidir Kars. 


şil dağları, 


6.11.1978—SİİRT vancılık 


yani ekinler 
başlayınca 


Dolu. Bunu 


dua eder. 


ihaleye ait 


Faşist 


MUVAKKAT İHALE Koruyor" 


Yumurta 


25 Kalem Yiyecek 


Maddeleri 


12.7 80,— 
2.500— Ad. 


266.950.— 


10.678— o 10.00'da 


çıkmıştır. 


(Basın: 27633 — 1515) 


HALKIN SESİ 


Köylüler her gecen gün büyük 
bir yıkımın içine Itiliyor [e] 


“Hayvanları 


Otyok, 
saman yok” 


“Elinde peşin 


alıyor. Burada 
kilosu 3-4 liraya 
satıyorlar” 


bölgesi olarak tanınır tüm 
yurtta, Ana geçim kaynagımızı hayvancılık teşkil 


genç arkadaş. 
liyetlerden halkımızın yaşadığı Kars,gerçekten de 


lık ahırları ve içinde yaşayanları ile tam bir yoksulluk ve dertler memle- 


leriyle bir ortaçağ düzeni 
varlığını korumakta. 
Bol otlakları, yemye- dır. 


akan sularıyla tüm yöre- 
nin geçim kaynağını haysağlar. Tarıma 
pek güven olmaz. "Ya 
yağmur yağmazsa, dolu 
döverse ne olacak?" kaygısı onu bir hasat mevsimi boyu düşündürür durur. Gökte kara kara yağmur bulutları belirince, 


içini büyük 
bir sevinç kaplar. Ama 
bu sevinci tehdit 
bir başka kaygı da vardır. 


rek, gökten düşüp toprağı ıslatan, toprağa can 
veren damlalara gözünü 


millah çeker, bildiğince 


Tüm Anadolu insanı- 
nın hasat mevsimi 
duyduğu ortak sevinç, 
ortak kaygıdır bu. 

Köylülerimiz bu ortaçağ karanlığında depreşip yaşam kavgası veriyorlar. Toprak için mücadele veriyorlar. Elindeki malını su fiyatınaalan 


(a ira 
20 Kasım 1978 tarihli gazetemizde yer 


alan “Emniyet Müdürü 
Saldırganları 


mektubu yazan Erdemli TÖB—DER Başkanının adı yanlışlıkla 
Hamdi Şahin olarak 


Hacı Ali Şahin olacaktır. Düzeltir, özür 


dileriz. 


en sert biçimde ceza yaptırımlarıyla müeyyide altına alınmıştır. Dışarda bile bunu içmek,satmak her yiğidin harcı değilken,kapısi, pencereleri demirlerle kaplı, taştan 
duvarlar arasında mahkum ve tutuklular istediği kadar uyuşturucu maddeyi kullanabilirler. Angarya yasa kurallarınca yasaklanmıştır. 
Ama cezaevlerinin angaryası bir karış çocuklarm omuzundadır. Tecavüz de yasaktır ama 
cezaevlerinde vardır, dayak yasaktır ama dayaksız gün geçmez. Demek ki önemli olan 
bir takım kurallar yazmak değil, bunları hayata geçirmektir. İşte Bakanın yanılgısı burada. Kuralların, reformların konulmasından 
önce bunların hayata geçirilmesini engelleyen faktörler üzerinde durmak, önce 
bunlarda değişiklik yaratmak gerekirdi. 


Sayın Bakan o cezaevini zindana çeviren 
yönetim faktörü üzerinde durmadan retorm- 


lara başladığı için başarı sağlayamadı. Adam 
öldüren, görevini kötüye kullanip hakkında 
ağır ceza mahkemesinde dava açılan müdürlerin sadece yerlerinin değiştirilmesiyle yetinildi. Suçlulardan hesap sorulmadı. Bu çağdışı yönetimin eline reformlar emanet edildi. 


Ve beklenen sona ulaşıldı. 

Tek tip elbise yapılırsa mahkumlar ve tutuklular ziyaretçiler arasına girip kaçamıyacakmış. Buna sadece gülünür, hem de acı 
acı gülünür. Bir bakan düşünün ki, cezaevlerinden insanların o kaçışının, daha doğru bir 
ifadeyle kaçırılışının sebebini bile anlayamamiş. O zaman pes demenin ötesinde ne 
demeye gerek var. Mahkumların elbiseleri 
şimdiki gibi de olsa,tek tip de olsa, mahkumu kaçıran elbise değildir. Mahkumlar 
görevliler tarafından kaçırılmaktadır. Elbise- 
nin renginin, biçiminin önemi yoktur. Asıl üzücü olan Sağmalcılar Cezaevinden 13 kişinin kaçırılışının bile doğru değerlendirilmesinin yapılmamasıdır. Sayın Ezkana bir daha 
söylüyoruz. Onları kaçırdılar. Hem de sorumlu tutulanların ötesinde perde arkasın- 
daki sorumlu elleri de aramak, yakalamak, 
Kontrgerillanın izini bulmak gerekir. Bu gerçeği tespit edemeden, yakınımızdaki olayların bile doğru değerlendirilmesini yapmadan 
hiç bir şey yapılmaz. 


Cezaevlerindeki utanç verici durum "Geceyarısı Ekspresi" isimli filmle dünyaya gösterildi. Cezaevlerini bu duruma sokan birkaç 
yüzü bulmayan namussuzların yakasına 
yapışma yerine, 50-60 bin düzen kurbanının 
yakasından tutma sadece yeni senaryolar yazılmasına imkan verir. Yoksa bununla ne 
adam kaçırma önlenir, ne isyanlar yok edilir. 


tüccarı, tefeciye karşı 
mücadele ediyorlar. Sütünü 380 kuruştan alan 
hayvancılık mandracı süt ağasına 
Satacağı hayvanın almayan et kombinasına karşı 
bir köylü (mücadele ediyorlar. 
Çeşitli mil- 


YEM SIKINTISI 


gibi karan- 

İki milyondan fazla 
küçük baş ve bir milyon 
kadar da büyük baş hayvanın yetiştirildiği bölgede, hayvanların hepsi de 
yerli ırktan oluşmakta- 


Bütün yön- 


gürül gürül Yaz mevsiminde, bir 
inekten günde beş litre 
süt zor alınır. O, bu gelir 
kaynağı ile en az sekiz, 


on' kişilik ailesini geçin- 


yeşermeye tur. 

Yağmuru bol yağar, 
dağlarında, yaylalarında 
diz boyu ot olursa hayvanları derisine sığmaz 
köylünün. Ya bir de 
kurak gider, hayvanlar 
karınlarını zar zor doyuracak duruma gelir, eki- 


eden 


da düşüne- 


İşte bu yıl, böyle bir 
yıl. 
Yöre halkımız, bu yıl 
hayvanına kışın yedireceği ot ve samanı tarladan 
alamadı. Bezirgan köylülerinden biri: 

"Bu yıl satmayıp da 
ne yapalım? Ot yok, sa- 


"Yem konusunda devlet, şimdiye kadar hiç bir 
tedbir almadı. Bizi zor 
durumda bıraktı |1 
söylenene göre,kiloda 15 bir 
kuruş getirme ücreti verecekmiş. Fakat kesin bir 
şey yok. Bunun böyle de 
olması önemli de değil 
aslında. Buraya ucuza gelen saman karaborsacı 
tüccar tarafından 250- 
300 kuruşa satılıyor. Valilik bu konuda tedbir 
almalı. 

"Tüccar aldığı hayvanın hepsinin parasını peşin vermiyor. Yarısı peşin, gerisi 4-5 ay vade ile 
malı alıp götürüyor." 


vu 
Mv 
wi 


“İşte dört ineğimin ikisini, bir çift öküzümü birkaç tane tosunumu satmaya getirdim. Mecburum satmaya. Ot yok, saman yok. 


ne artarken, başta yol ve: 
okul olmak üzere bir sürü 
sorun çözüm bekleyen 
durumlarını 
karşı mücadele ediyorlar. dır. 

Bu durumu şöyle dile 
getiriyorlar konuştuğumuz köylüler: 

"İmkanımız olmadığı 
için malı başka yerlerden 
gelen 
ruz. Kendimiz de götürüp 
satmak istiyoruz ama imkanımız yok. Saman 2,5 
liraya satılıyor. Bir öküzü 
ilkbahara çıkarmak için 
Itonot, 1,5 ton saman 
gerekli. Malı meydana getirmemize rağmen satamiyoruz. Cambazlar malı 
satmak için 300-400 lira 
istiyorlar. Diğer yandan 
satılan mala, yüzde yirmi lar. 
oranında bir harç kesilmektedir. 
10,000 liralık bir maldan 
elimizde 7000-8000 lira 


n 


meli. Ot, saman tüccarlığını elinde tutan kişilerin aşırı kârlarını önlemelidir." 

Arpaçay 
Derneği Başkanı Kâzım 
Budak ot ve saman tüccarlarının nasıl aşırı bir 
kâr yaptığını şöyle açıkhyor: 

“Elinde peşin parası 
olanlar tahıl üretiminin 
bol olduğu iç bölgelere 
(Eskişehir, Konya, Amasya vb) gidip oradan kilosu 100-120 kuruştan saman alıyor. Devlet Demiryollarndan aldıkları 
vagonlarla,veya kiraladık - 
ları kamyonlarla yükleyip 
getiriyorlar. Ve burada 
kilosunu 3-4 liraya satiyor- 


korumakta- 


tüccarlara satıyo- 


"Biz muhtarlar bu 
konuda gerekli çalışmayı yapacağız." Ot ve sa: 
man konusunda gerekli 


Böylece 


dirmeye çalışır. kalıyor." yerlere başvurdunuz mu? 
Hayvancılık besiciliğe diye soruyoruz. Sorumudayanır. Verimi artıran “DEVLET SAMAN zu Bezirgan Köyü Muhtaana maddedir besi. Yö- TÜCCARLARININ rı M. Ali Akbaba cevaplıremizde çağdaş anlayışta AŞIRI KÂRLARINI yor: 

bir hayvan besiciliği yok- ÖNLEMELİDİR" "Kaymakamlığa mü- 


racaat ettik. Kaymakam 
dilekçemizi Ziraat Müdürlüğüne havale etti. Mühendislik köye gelip araştırma yapıp, ondan sonra 
karara varacakmış. 
Şimdilik gelmediler Kış 
da yaklaşıyor." 


Şimdi 


Kanımızca sorun bun: 
lardan ibaret değil. Üretm araçları ilkel Bu da 
verimin düşmesine yol açıyor. Hayvansal ürünler 
tam olarak değerlendirilemiyor. Bölgede süt ağalarının büyük payları vuruşları, hayvan üreticilerinin gelişmesi önündeki 
önemli engellerden biri 


man yok. Şimdi satma- Bir başkası "Batıdan kuşkusuz. 

yıp kışın açlıktan öldü- gelen tüccar hayvanı ölü Kısa da olsa Kars Varüp ite kurda mı verelim fiyatınsalıyor " diyo. lisi Orhan o Pirler'in 

cemdeyini (ölüsünü)" di- Yem bulmak zor. Be- (29.8.1978 günü Arpaçay! 

yor. zirgan Köyü Muhtarı M. da köy muhtarlarıyla 
Bir başkası, Kars mer- Ali Akbaba şöyle diyor: yaptığı toplantıya değinkezden Selim Çelik şöyle "Bu yıl çevremizde mekte yarar var. Toplan- 


diyor: 

"İşte dört ineğimin ikisini, bir çift öküzümü, 
birkaç tane tosunumu 
satmaya getirdim. 
Mecburum satmaya. Ot 
yok, saman yok. Maddi 


başlıklı 


memleketlerden gelen 
tüccarlara satıyoruz mallarımızı. Samanın kilosu 
2,53 lira." 

Son yıllarda yöre halkının sorunları alabildiği- 


Doğrusu l 


kuraklık oldu. Ot, saman 
kıt, almak ise oldukça 
zor. Çünkü pahalı. Arpa- mek için 
çayda otun kilosu 4,5-5 
liraya, saman ise 3,5 liraya satılıyor. Bizim burada hayvan 7 ay yem yi- 
Bir hayvan için 
5000-6000 liralık köylü 
bunu nasıl alacak?"Kurudere köylülerinden biri 
şunu ekliyor: 

"Devlet bu konuda 
biz üreticilere yardım et- 


yetersizlik yüzünden, iç yor. 


tıda Vali, köylülerin kışlk yem sorununu çözçalıştıklarını 
ve çeşitli girişimlerde bulunduklarını anlattı. Devlet üretme çiftliklerinden 
balya saman getirtilip kilosunu iki liradan satacaklarını belirten Vali, 
yem tüccarları hakkında 
birşey demeden konuyu 
kapatmıştır 


Devamı var 


Muhtarlar ` 


mediğimdendir. 


AYDINLIK gazetesini ve bazı yayınlarınızı okudum, okuyorum. Mantı 
ğıma uygun yönleriniz olmakla beraber uymayan taraflarınızda var. Veya uymayan dediğim yönleriniz yanlış anlamamdan veya anlamamamdan olabilir. 

Sorum şu: Faşistlerle dövüşenleri, onlara kaba kuvvetle karşı koyanları 
maceracılıkla suçluyorsunuz. Sana saldırana, kurşun sıkana sen niye karşı 
koymayasın? O halde gelsinler tüm okulları ele geçirsinler. Biz de'kaba huy, 
vetle karşı koymak maceracılık olacak diye buyurun diyelim. Bu doğuş 
olur mu? Siz faşistlerin konuşarak ikna edileceğine inanıyor musunuz? Fa: 
şistlere karşı koyanları, faşistlerin isteklerine alet olmakla suçluyorsunuz. 
Peki ne yapmalılar ki faşistlere karşı koysunlar? Bakın hep onlar öldürüyor 
lar. Hep onlar yaralıyorlar. Biz ise bir şey yapmıyoruz. Öldürmek bir insan 
lik suçudur mu demeliyiz? Böyle hep ölecek miyiz? 


AYDINLIK— Değerli okuyucumuz, mektubunuzun bir kısmını yayınlayabildik. Bugün pek çok insanın kafasını kurcalayan "faşizme 
karşı nasıl mücadele edeceğiz" sorunuzu ele aldık. Diğer sorularınızın 
bir kısmma cevap olacak yazılar 
daha önce bu köşede yayınlanmıştL’ Gazetemize gelebilir, ya da adresinizi verirseniz diğer konular üzerinde de tartışmaktan memnunluk duyarız. 


Mektubunuzda "faşistlerin tartışılarak ikna edileceğine inanıyor musunuz" diye soruyorsunuz. Şüphesiz 
ki, bütün faşistleri bir yerlerde te 
ker teker bulup onlarla konuşarak 
ikna etmek yoluyla faşist akımı ortadan kaldırmayı düşünmek saçmalık olurdu. Mesele, tek tek faşistlerle 
değil faşizmle mücadeledir. Faşizmin 
de dayandığı sosyal bir temel vardır. 


şizm Amerikan emperyalizmine en 
bağımlı, en işbirlikçi, en saldırgan 
burjuva ve toprak ağası akımı olarak 
ortaya çıkt. Bugün, ülke içindeki 
zorluklarının yanında, faşizmin içine 
düştüğü bunalımın en önemli nedeni 
bağlı bulunduğu emperyalist ülkenin 
gerilemesi ve yerini Rusya'ya bırakma Süreci içine girmesidir. Biz faşizme karşı işçi sınıfının ve halkın menfaatlerini savunan devrimciler olarak 


mücadele ediyoruz. Görüldüğü ÅM "F őşist işgalleri kıracak olan bu kit- 


burada bir sınıf mücadelesi söz köhüsudur. Bu mücadele, iki tarafında en 
büyük çoğunluğu kazanmak için verdiği mücadeledir. Amaç, her iki taraf 
için de, kendi güçlerine dayanmak, 
ara güçleri kazanmak, düşmanları 
bölmek ve en tehlikeli düşmanı yapayalnız bırakmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için, ikna yönteminin 
mi, zor yönteminin mi kullanılacağı 
şartlara bağlıdır. Aslında, sadece faşistler için, ya da devrimciler için de 
gil, toplumdaki bütün güçler için bu 
durum geçerlidir. Örneğin, hükümet 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan faşistler için "vur emri" çıkarttığında 
zor yöntemini uygulamış oluyor, 
"örgüt hakkında bilgi verdikleri takdirde kaçakların cezalarının azaltr 
lacağını" ilan ettiği anda İse, ikna 
yöntemini uygulamış oluyor. 


Falanca yöntem filancalara, filanca yöntem de falancalara aittir diye 
bir kural yoktur. İkna yöntemini, 
hatta en zorba yönetimler, faşistler de kullanmaktadır. Faşistlerin ikna yöntemi yalana, demagojiye ve 
ince propaganda taktiklerine dayan 
maktadır. Göbbels, bu konuda tarihlere geçmiş bir örnektir. Bilindiği 
gibi, Kontrgerilla teorisinin gerilla, 
karşı-gerilla, ayaklanmaları bastırma 
harekatı, kurtarma, kaçırma, istihbarat ve karşı istihbarat gibi unsurları 
yanında, “PSİKOLOJİK SAVAŞ" 
unsuru da en önemli yeri tutar. Ünlü 
Kontrgerilla teorisyenlerinden biri, 
bir slogan bir filo B-52 bombardıman 
uçağından güçlüdür demektedir. 


Bizim amacımız en geniş çoğunluğu kazanmak, düşmanları bir avuç 
bırakmaktır. Bunun için uygulayacağımız yöntem de bu amacımıza hizmet etmelidir. Mesela, MHP'li diye 
yoldan geçen bir adamı öldürmek, 
devrimcilere değil MHP'ye hizmet 
eder, onun haklı zemine geçmesine 
yol açar. Ama, aklımıza ilk gelen örneği verecek olursak, bundan iki yıl 
önce Demir Döküm işçileri ve mahalle halkının, Alibeyköy'de dernek 
açarak halkın huzurunu Kaçıran komandoları zorla semtten kovmaları 
haklı bir eylemdi. Bu, devrimcileri 
geniş çoğunlukla hirleştirdi. MHP'ye 
zarar verdi. Ve nitekim geniş halk çoğunluğuna dayandığı için o gün bu gündür faşistler semte sızamadı, dernek, 
lokal vs. açamadı Ama semt halkı 
böyle bir tepkiyi gösterecek düzeyde 
olmasaydı, bu hareket haksız olacak 
ve faşistlerin daha da güçlenmesine 
yarayacaktı. 


Burada bir'mesele daha var. İkna 
derken, mesele tek tek insanları degil, toplumu ikna etmektir. Toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan 
emekçileri, yurtseverleri, emperyalizmle çıkarları çelişen 45 milyonu 
ikna etmektir. Ve tabii ki, 1 milyona 
yakın oy alan MHP tabanını ve bu 
1 milyon içinde bulunan yüzbinler- 


İstanbul'dan bir okuyucu: 


"Faşistler tartışarak 
ikna edilebilir mi?” 
© 


İstanbul Şişli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu öğrencisiyim Hiç bir derneğe ve partiye üye değilim. Ve de hiç bir devrimci görüşü savunan darnek ya 
da partinin de görüşlerini tüm olarak kabullenemiyorum. Bunun bir tek nedeni 
var, o da tam olarak bütün düşüncelerini, isteklerini ve ne yapmak istediklerini bilmememdir. Çünkü ülkemizde bilindiği gibi birçok sol dernek ve fraksiyonlar var. Diğerlerini bilmeden, özentiyle bunlardan birine girmeyi iste- 


ce emekçiyi de ikna etmek diye bir 
görevimiz de vardır. 


Şüphesiz, toplumun büyük ço 
ğunluğunu sonuçta ancak devrimciler kazanabilir. Çünkü devrimciler 
gerçeğe odayanmaktadırlar, he'kın 
menfaatlerini savunmaktadırlâr ve gelecek için mücadele etmektedirler. 
Gericiler ise, ne kadar yalan propagandaya dayanırlarsa dayansınlar, eninde sonunda esas yöntem olarak 
zor kullanırlar. Zor, halkın elinde 
bir savunma aracıdır. Gericilerin 
elinde ise, halkı ezmek için kullanilan bir silahtır. Devrim, gerici 
lerin halka saldırarak bütün yolları kapatmasından doğmaktadır. İşte 
bunun içindir ki devrimci önder 
Engels, "önce siz ateş ediniz bay 
burjuvazi" demiştir. 


Okullar için de böyle düşünmeli. 
iz. Fasi öğrenimi s 


ru ol 
Ama herkes bilmiyor. Geniş öğrenci kitlesi bilmiyor. Çünkü, bu hengame içinde geniş öğrenci kitlesi artık 
okullara gelememektedir bile. Önce, 
bu kitleye devrimcilerin öğrenim özgürlüğüne karşı olmadığını, aksine 
buna karşı olanlarla mücadele ettiğini, şebekesi olan herkesin okula gelebilmesini istediğini kavratmalıyız. 


ledir.*Bir avuç insan bunu yapamaz.» 
Yok, işi faşistleri okula almama, ya 
da onlarla grup olarak çatışmaya girmeye dökersek o zaman geniş kitle 
bir yanda biz bir yanda kalırız. Ve de 
ozaman o kadar çok değer verdiğimiz ve halkın da değer verdiği gençlik diye bir şey kalmaz ortada. | 
Bugünkü gençlik mücadelesi 10 yıl 
öncesinin gençlik mücadelesine göre 
çok geridedir. Toplumdaki uyanışa 
rağmen bu geriliğin nedeni, faşistle 
rin taktikleri ve bu taktiklere alet 
olanların hataları yüzünden gençliğin 
paramparça edilmiş, -okullardan, 
yurtlardan uzaklaştırılmış, dağıtılmış 
olmasındandır. Önce, okulları okuna 
bilir yerler haline getirmek için mücadele edelim. Önce, okullarda öğrencilerin bulunması için mücadele edelim. Yani önce, o kadar çok sözünü 
ettiğimiz gençliği yaratmak, yani 
dağılmış olan kitleyi toplamak, 
birleştirmek, bir güç haline getirmek 
göreviyle karşı karşıyayız. İşte bunun adı da aslında öğrencilerin can 
güvenliği ve öğrenim özgürlüğü 
için mücadeledir. Ama, bu mücadale- 
yi savunduklarını söyleyen birçokları, adeta öğrenim özgürlüğü için de 
gil, öğrenim hakkını kısma için mücadele ediyorlar. İşte biz bunun için 
onlara maceracı diy oruz. 


Hatta bazıları, sadece faşisueri 
değil, kendi görüşünden olmayan herkesi okula almamaya çalışıyor. Bunlar, kendi grupçukları dışında herkesi düşman görüyor, kendileri dr 
şındaki herkesin haklarını gaspedebileceklerini sanıyorlar. Bunların, faşistlerin kafasından farklı bir kafaları yoktur. Kazaen iktidara gelseler MHP iktidarından farklı bir uygulamaları olmayacaktır. 


1 Milyona varan MHP'ye oy vermiş kitleyi ikna edemem demek ben 
işçiyi, köylüyü ikna edemem demektir. Zaten, bunu diyenler sadece MHP 
tabanını değil, AP, MSP tabanını da 
faşist olarak niteliyor ve onlara karşı da "malum" yöntemleri uygulayacaklarını söylüyorlar. Türkiye'nin 
nüfusunun yüzde 60'ini oluşturan 
bir kitleye zor uygulamak, bunun adı 
nedir? Hatta Halkın Kurtuluşu gibileri, CHP'yi MHP'den farksız ilan 
ederek "zor" uygulayacakları kesimi 
yüzde doksana çıkartıyorlar. Böylece, onlar nasıl bir rejim düşündüklerini kendi ağızlarıyla ortaya koyuyorlar. Ve böyle bir düşünce yapısına 
sahip oldukları için de kendi birkaç 
yüz kişilik grupları dışındaki herkesi, 
en başta devrimcileri. TİKP'yi, Aydınlık'ı diğer devrimci kuruluşları, 
yurtseverleri ilericileri baş düşman 
ilan edip, tabancalı, bıçaklı, sopalı, 
saldırılar yöneltiyorlar. Böyle bir kafa, isterse kendisine sosyalist desin, 
isterse en parlak ve şatafatlı lafları 
etsin, artık yüzyılmızın modem 
proletarya ideolojisirden iki çağ ge 
ride kalmıs -derebey1 kafasıdır. j 


Aydınlık 


23 Kasım 1978 


Rusya, 
Almanya'yı 
tehdit etti 


"Çine 
kredi 


Arap dünyasmdan 


Mısır, Washington görüşmelerindeki 
heyet başkanını Kahire'ye çağırdı 


© İsrail ödün vermeye devam ediyor 
© Beyrut’ taki patlamada 100 kişi öldü 


© Bumedyen ağır hasta 


İsrail yönetimi Mısır'ın bu 

talebini şimdiye kadar sürekli olarak reddetti. 
BUMEDYEN KOMADA 
Cezayir Devlet Başkanı 


KAHİRE 

Washington'da süren Mısır - İsrail barış görüşmeleri, 
Mısır Heyeti Başkanı General Kamil Hasan Ali'nin 


kenarına parkedilmiş içi 
dinamit dolu bir otomobilin 
havaya uçması sonucu meydana geldi. 

Patlama sonucu çevrede 


Kahire'ye geri dönmesiy- Huari Bumedyen' in yaka- (bulunan sivillerden ve Sule yeni bir aşamaya girdi. landığı böbrek hastalığının o riyeli askerlerden 100 kadar | ii A IE 2 sip =. i 
Batı Şeria ve Gazze böl- vahimleştiği ve dün komaya insan öldü, bazı binalarda anam e Ta wg E p 7. MA 

lerinde eke yi girdiği aoran i X yangın bağla. Beyrut'taki Alman Başbakanı Schmidt ve Çin Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping. Çin'in 
SEI geceme Bişkin Fransız, erikalı ve Ce- as 4 y } inci Dü i rduğu ilişki üper devlet Rusya'yı rahatsız ediyor. 

Mısır önerilerinin İsrail ta- zayirli doktorlaın dene: (Hıristiyanların başkentte İkinci Dünya ile kurduğu ilişkiler süper dev ya y á 

rafından reddedilmesinden timinde olan Bumedyen'in yaşayan Ermenilere karşı 

sunra ülkesine çağrılan Ge- ` sağlığı konusunda resmi bir terör kampanyasına gineral Hasan Ali şu açık- yetkililerin ayrıntılı -açık- riştiğini iddia etti. 


Askeri birlikler camiden çıkan 
göstericilere ateş açtı 


lamayı yaptı: "Biz Orta 
Doğu'da gerçek, Kalıcı ve 
adil bir barış sağlamak is- 


lamalar yapmaktan kaçındığı belirtiliyor. Ancak Batı 
Avrupa basını ve radyolar, 


Sovyetler Birliği resmi 
haber ajansı TASS, Beyrut! 
taki bazı kaynaklara daya- 


"Yumuşama'sona erer” 


e Rus diplomatları da Bonn”'u etkilemeye çalışıyor 


tiyoruz. Bu nedenle istek. OBumedyen'in ölim dö- narak verdiği haberde, "Hı- ' ERS 
`Jerimizde direneceğiz" şeğinde olduğu haberini ristiyanlar, Ermeni halkının 

Öte yandan Mısır Baş- verdiler. barışçı birliğini bozuyor, | 
bakanı Mustafa Halil, Was- Hatırlanacağı üzere, Bu- evlerini bombalıyor" dedi. 


Yaklaşık 13 bin Ermeni- 
nin evlerini terketmek zorunda kaldığını iddia eden 
TASS, Hıristiyanların böl- 


hington'daki son gelişmeleri medyen bir çalışma gezisi 
değerlendirerek hükümetin yapmak gerekçesiyle bir sü- 
yeni bir strateji belirleye- “e önce Moskova'ya gitceğini söyledi. mişti. Gizli bir şekilde Rus- 


daha Öldürüldü 


ERSA zayi de gerginliği artırmak içi i N - a : ' 
Gonera „Kami Hasan Kaşkanmın" tedavi alanda  Ermentere saldırdğım öne | po Zeya kentine ERANA | © Almanya'daki teslimiyetçiler, hükümeti Rusya'nın 
Ali'nin Kahire'de temas- E ürdü in Ze rejimiı aA > 
lanm tamamladıktan sonra oduğu daha sonra açık sir olak, | Karsı gösteri yapan halka askeri birlik- bu tehditine boyun eğmeye zoriuyorlar s. 
yeniden Washington'a dö- d Moskova desteğindeki ler ateş açtı. Göstericilerden beşi öldü. N sonuna d rmuca ë 
neceği belirtiliy or. BEYRUT'TA Suriye birliklerinin sal- Tahran'daki çeşitli ajansların ve DIŞ HABERLER nist partisi Merkez Komi- açıklıyor. Sovyet temsil- 


Bu arada Israil kabinesi 
Salı günü altı saatlik bir 
toplantı yaparak ABD'nin 
bir karar taslağını onayladı. 
Söz konusu karara göre, 
İsrail Bau Şeria ve Gazze'nin geleceğinin topyekun 
bir banş anlaşması ile bağlanmasını kabul ediyor. 
Ancak, Mısır Şeria ve Gazze 
bölgelerinin özerkliğe 
geçmeleri için kesin bir 
tarih saptanmasını istiyor. 


BİR PATLAMADA 
100 KİŞİ ÖLDÜ 


Beyrut'un 15 kilometre 
kadar uzağındaki Aley bölgesinde Salı akşamı korkunç 
bir patlama oldu. Patlama 
sonucu 100'e yakın insanın 
öldüğü bildirildi. 

Patlama, Arap Barış Gücünde görevli Suriyeli askerleri taşıyan bir konvoyun 
geçişi sırasında, kaldırım 


© Yayınlanan ortak bildiride, birlik temelinin 


dırıları konusunda hiçbir 
haber ve yoruma yer vermeyen Rus basınının, böl- 


gedeki karışıklığı Hıristiyanlara yüklemek istediği 
anlaşılıyor. 


Kremlin'in baskı ve denetimi altında bulunan Ermenistan Cumhuriyetinde 
yayınlanan "Komünist" 
gazetesinde ise, Hıristivan 
aleyhtarı yazılar ve mektuplar yayınlanıyor. 


Hollanda'da iki devrimci örgüt, 
proletarya partisini kurmak 
“için birleşme kararı aldı 


roletarlörs aller landen, onderdrukte volkeren en naties. verenigt u 


gazetecilerin verdiği bilgiye göre, sikk 
yönetimi ve Şah'ı protesto için toplanan Zeyd halkı önce sokaklarda gösteriler yaptılar, daha sonra da kent 
meydanındaki bir camide toplandı. 
lar. Bu sırada çevrede üslenen askeri 
birlikler, camiden çıkan halkın üzerine ateş açtı Açılan ateş sonucunda 
beş kişi öldü, birçok kişi de yaralandı Askeri birliklerin saldırısına karşi 
koyan ve güvenlik kuvvetleriyle çatı 
şan çok sayıda gösterici tutuklandı. 

Zeyd kentinde gösterilerin devam 
ettiği bildirildi. 


SERVİSİ 


Sovyetler Birliği, Batù Avrupa'yı, Çin'in ekonomik atılımını kredi ve 
teknolojik yardımla desteklediği takdirde, "yumuşama politikası''na 
son vermekle tehdit etti. 
Moskova, bu durumda 
yoğun karşı tedbirler alacağını ileri sürdü. 

Federal Almanya'ya 
gelen Sovyet revizyo- 


tesi Dış İnformasyon Bö- 
Leonid 


lümü Başkanı 
Samyatin'in, “Batılı kapitalist ülkeleri bu ko- 


nuda ikaz ediyoruz" dediği belirtiliyor. 

Haberi veren Alman 

iegel dergisi, Bonn'da 
göreli diğer Sovyet diplomatlarının da, Çin'le 
ekonomik ilişkiler kurmaması için Batı Almanya'yı açıkça tehdit edici 
konuşmalar yaptıklarını 


cileri, "Almanya sıkı iktisadi ve teknolojik işbirliği yaparak Çin'i ekonomik ve askeri bakımdan 
güçlendirdiği takdirde, 
Moskova'nın yumuşama 
politikasının sona ereceğini ve Bat Avrupa'ya 
karşı, özellikle de Almanya'ya karşı yoğun 
karşı - tedbirler alacağını" söylediler. 

Moskova'nın, özellikle 
Almanya üzerinde yogunlaştırdığı baskı ile göz 
korkutmaya ve Çin ile 


ilişkiler kurulmasını önlemeye çalıştığı bildiriliyor. 

Bu arada, Federal Almanya'daki (Sovyetler'e 
karşı teslimiyetçiler de 
Moskova'nın bu tehditlerine boyun eğilmesini ve 
Çin'le yoğun ilişkilere 
girilmemesini istiyorlar. 
Federal hükümetin bu 
konudaki politikasını atw 
kilemeye çalışıyorlar. 

Dışişlerinde görevli 
bazı bürokratlar, "Sövyetleri kızdırmadan Çin" 
le ilişkilerin nereye ka- 


edeceğini açıkladı 


MANAGUA (AJANSLAR) 

16 meslek kuruluşundan oluşan genişletilmiş Muhalefet Cephesi, ülkede barışın sağlanması için daha önce tanıdığı sürenin dolması 
üzerine, Salı günü Uluslararası Arabuluculuk 
Komisyonu ile ilişkilerini kesti. Genişletilmiş 
Muhalefet Cephesi bir açıklama yaparak, Somoza ' rejimine karşı sonuna kadar mücadele 
edeceklerini bildirdi. 


atışmasından sonra 


ile meydana gelen sınır a rim 
ikaragua ile bütün 


Kosta Rika hükümeti, 
diplomatik ilişkilerini kesti. Kosta Rika 
Devlet Başkanı Rodrigo Carasco, radyoda 
yayınlanan bir açıklamasında, Nikaragua kuvvetlerinin bir teğmeni öldürdüklerini ve biri 
yüzbaşı olan yaralıları Nikaragua'ya kaçırdıklarını bildirdi. Carasco, Kosta Rikalı bir 
sınır muhafızına da işkence yapıldığını söyledi. 

Öte yandan Amerika Devletleri Örgütünün, Kosta Rika'nın çağrısı üzerine Çarşamba 
günü toplanacağı bildirildi. Örgüt, Kosta Rika'- 
nın Nikaragua ile diplomatik ilişkilerini kesmesine yol açan sinir çatışmasını görüşecek. 


SOMOZA İSTİFA ETMEYECEĞİNİ 
SÖYLEDİ 


Nikaragua Devlet Başkanı Somoza, muhalefetin bütün baskılarına rağmen istifa etmeyeceğini tekrarladı Başkent Managua'da bir başın 


dar ilerletilebileceğinin" 
hesabını yapıyorlar. Spiegel dergisinin haberinde, 
ayrıca, Savunma Bakanlığının Çin'e silah sat- 


Marksizm-Leninizm-Mao Zedung 
Düşüncesi olduğu açıklandı 


© Bildiri, dünya birleşik cephesinin 


Rode Tribune 


Hollanda'da proletarya partisini kurmak için birleşen örgütlerden 
KEN-ML'i temsil eden bir heyet 3 ay önce Türkiye'ye gelmişti. 
TİKP'nin 9 Eylül'de düzenlediği Bağımsızlık Gevesine kalilan Hol 


Hollanda Birleşik Komünist Hareketi 
(Marksist-Leninist) KEN (ML) haftalık 


inşasına önem veriyor 


Uzun bir süreden beri Hollanda Komünist 
İşçi Örgütü ve Birleşik Komünist Hareketi 
arasında devam eden görüşmeler geç tiğimiz 
günlerde sonuçlandı. İki örgüt ortak bir bildiri yayınlayarak aldıkları kararı halka açıkladılar. Hollanda da uzun yıllardır gerçek 
bir komünist partisi merkezi olarak örgütlenememişti. Bu konu ortak bildiride şöyle ele aliniyor: "Hollanda proketaryası , 
CPN (Hollanda 'Komünist' Partisi) nin tamamen ve kesin olarak revizyonizm tarafından harabeye çevrilmesinden sonraki 
uzun bir dönem, partisiz, sınıf mücadelesinde öncüsüz ve örgütleyicisiz kaldı." 

Her iki örgüt de uzun bir süredir Marksist-Leninistlerin birliği için o çalıştılar. 
Buna devam etmekte kararlı olduklarını ortak bildiride şu sözlerle dile getiriyorlar: 
"KAD-.ML (Komünist İsçi Örgütü/ Marksist-Leninist) ve KEN-ML (Hollanda Birleşik Komünist Hareketi /Marksist-Leninist) 
Hollanda'da bulunan bazı Marksist-Leninist 


yayın organı 
Kürsü) dergisi. 
örgütleri de birliğe 
ilerde de çalışacaklar' 

Marksizm-Leninizm'in birleştirici rolibildiride şu cümleyle açıklanıyor: "KEN-ML 
veKAO-ML'nin “birliklerinin siyasi veideolojik temeli Marksizm-Leninizm:Mao Zedung 
düşüncesidir. 

Ortak bildiride uluslararası meselelere büyük bir ağırlık verildi. Bu bölüm özetle şu 
görüşleri savunuyor: “Halkların bağımsızlığına ve barışa karşı en büyük tehdit, dünyade birbirleriyle hegemonya mücadelesi veren iki süper devletten gelmektedir. Hegemonyacılığa karşı mücadele ile şimdiki 
dönemde sosyalizm için mücadele birbirinden ayrılmaz mücadelelerdir. Üç Dünya 
Teorisi nin stratejik olarak önümüze koyduğu esas görev, iki süper devlete karşı ulusal olduğu gibi uluslararası alanda da mümkün olduğu kadar geniş bir birleşik cephe 
kurmaktır. Amerika ve Rusya'nın hegemonyacılığına karşı mücadelede, bütün dünya 


çekmeye çalıştılar ve 


“Rode TIribüne" 


(Kızıl 


landalı heyet başkanı Frank, TİKP Başkanı Doğu Perinçek'in solun 


da Türkçe slogan atıy or. 


halkları, içinde Hollanda'nın da bulunduğu 
İkinci Dünya ülkeleri ve temel güç olan 
Üçüncü Dünya ülkeleri birleştirilebilir. İki 
süper devlet arasındaki rekabet yeni bir 
dünya .savaşına yol açacaktır. Biz halkı buna göre hazırlamalıyız. Özellikle Sovyetsosyal-emperyalizmi Savaş tehlikesinin esas 
kaynağıdır. Proletarya kendi öz siyasetiyle 
örgütsel bağımsızlığını korurayarak, mümkün 
olduğu kadar geniş bir birleşik cepheyi birla amacıyla bir siyaset izlemeliir. 


Her iki örgüt yâyınladıkları ortak bildiride 
özellikle Dünya Birleşik Cephesi üzerinde duruyorlar. Bildiri şöyle devam ediyor: "KAO 
ML ve KEN-ML,. barışı korumak ve savaşı 
ertelemek mücadelesinin yolunun "silahsızlanma' ninnilerine karşı mücadeleden geçtiğini belirtiyor ve bu demagojiye karşı mücadele ediyor. Süper devletler, özellikle Rusya, 
savaşa giriştikleri anda bütün dünya halklarıyla birlikte ortak mücadelemiz, hegemon- 


yacılığa ve emperyalizme karşı kesin zafer 
kazanacak ve milli bağımsızlık mücadelesinden sosyalist devrime doğru ilerleyeceğiz. ' 


Ortak bildiri Hollandalı devrimciler 
arasında büyük bir sevinç uyandırdı. Her iki 
örgütten edindiğimiz bilgiye göre yeni partinin kuruluş kongresi yakında toplanacak. 

Hatırlanacağı üzere, Hollanda Birleşik 
Komünist Hareketini temsil eden bir heyet, 
Eylül ayı içinde Türkiye İşçi Köylü Partisnin konuğu olarak ülkemiz: ziyaret etmişti. Hollandalı konuklar, TİKP'nin 9 Eylülde 
İzmir'de düzenlediği "Bağımsızlık Gecesi'ne 
de katılarak Hollanda halkının dayanışması» 
nı dile getirmişlerdi. 


Hollandalı devrimciler, Türkiye İşçi Köylü Partisi yöneticileri ile de görüşmeler yaparak iki ülkedeki devrimci durum ve uluslararası konular hakkmda fikir alış verişinde 
bulunmuşlardı. 


mama konusunda karar 
aldığı ve Savunma Baka- 
"nının Alman generallerinden Çin'e gitmemelerini 
istediği iddia ediliyor. 

Teslimiyetçiler, aynca Cumhurbaşkanı Walter Scheel'in Çin'e yapacağı geziyi iptal et 
mesi için yoğun çaba 
harcıyorlar, Ancak Bat Alman Cumhurbaşka: 
nının bu tavsiyelere ku 
lak asmadığı ve 1979 yılında Çin'i ziyaret ede 
ceği bildiriliyor. 


İspanya'daki 


darbe girişimi 
doğrulandı 


MADRİD (AA) 


toplantısı düzenleyen Somoza derhal halkoylaması yapılarak muhalefetle bir koalisyona gidilmesini savundu. Somoza ne olursa olsun bu 
kararından dönmeyeceğini söyledi. Ülkedeki 
karışıklıklardan Venezüella Devlet Başkanı 
Perez'in sorumlu olduğunu iddia eden Somoza, 
Sandinista gerillalarının geniş bir saldırıya hazırlandıklarını da bildirdi. 


Hindistan'da grev haklarının 
yasaklanmasını 
yüz bin işçi protesto etti 


YENİ DELHİ 

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de Kamu kuruluşlarında grevi yasaklayan bir yasa tasarısının hazırlanmasını protesto amacıyla yüzbin işçi Parlamentonun önünde gösteri yaptı 


Sekiz büyük sendika tarafından düzenlenen protes 


to gösterisinin, Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi'de 


İspanya'da geçen hafpanya seç son yıllarda yapılan gösterilerin en büyüğü olduğu bil- 


ta hükümete karşı bir 


darbe girişiminde bu- diriliyor. 
j i lunuld haberi doğ- anih Gesitli be z kY elhi" 

OPEC Başkanı PARTİ Mİ, DEN ilanlı edile o toplara lir abi Ge li 
mi 7 hava kuvvetleri kurmay Hindistan'da madenler, demiryolları, limanlar, banka 
Ekvator'a gitti TİCARET ÜLKELERDE | başkanlarınca 1 ar, enerji ve s a tesisleri ile posta graf idag “ARET i ; açı lamada, bazı asker resme çalışanların grev aa e sia Ve telgraf ida 

@ Petrole gelecek yıl ŞİRKE Tİ Mİ? BIR , lerle polis görevlilerinin 4 ESOP z á 

f5 z böyle bir darbeye giriş- 4 . . ” . 
ie yapılacağı tikleri bildirildi, fakat indira Gandi, Meclis Komisyonu 
esinleşti Batı Alman "R | k eş tarafından suçlu bulundu 

İN y $ f ur! 3 ll aa sayısı hakkında gi b 
OPEC Genel Başkanı | TEVİZYONİSİ partisi 25 ticari yi Mi e 

> renel Baak ; > a YENİ DELHİ (AA) 
Şaylı Bl Sabak, Güney işletmeye sahip Carlos'un yurt dışında Hindistan Eski Başbakanı İndra Gandi, başbakan- 


al parayı!” 


Amerika ülkelerinden bulunduğu 17 Kasım gü- yık görevini kötüye kullanarak, oğlunun sahibi bu- 
Ekvador'a gitti. BONN K 1 mra Komponi, lunduğu Maruti Ltd. otomobil fabrikası ile ilgili 

OPEC Genel Sekreteri Batı Almanya'da faaliyet göste- DIŞ HABERLER SERVİSİ s ii ei i AZI . soruşturma yapan memurları engellemekten suçlu 
Şeyh El-Sabah, Ekvador' Kapitalist ülkelerde insanları uyutma, ara Kuvvederi komu- bulundu 


ren Moskova yanlısı Alman "Ko 
münist” Partisi DKP'nin aralarında 
gezi acentalar, nakliyat şirketleri 
ve basimevleri bulunan 25 kadar 
en işletmeye sahip olduğu açıkandı. 


tanları ile temastan sonra" beş subay tarafından 
planlandığı açıklandı. 
Franco'nun faşist diktatörlüğüne son verilmesinden bu yana üç yil 
içinde ilk kez böyle bir 
darbe girişiminde bulunulduğu belirtil iyor. 


daki Enerji Bakanı General Eduarda Semblantes' 
le petrol fiyatlarının artırılması konusunda görüşmelerde bulundu. 
Bilindiği gibi, General 
Semblantes bir süre önce 
yaptığı açıklamada, ülkesinin, örgütün gelecek ay 
yapılacak yıllık toplantısinda petrol fiyatlarına 
zam yapılmasından yana 
olduğunu bildirmişti. 
Kısa adı OPEC olan 
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ekonomi uzmanlarının Viyana'da sona eren toplantılarından 
sonra, gelecek yıl petrol 
fiyatlarına zam yapılmasının kesinlik kazandığı 


yoksulluklarını ve ümitlerini sömürme 
aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılan 
lolaryacılık, revizyonist Doğu Bloku 
ülkelerinde de revaçta 
Sadece Doğu Almanya'da halk her hafta 
loto, lolo, piyango ve at yarışlarına 
20 milyon mark yatırıyor. 
Bu ülkelerde sosyalizm döneminde 
“Kapilalizmin kötü bir mirası"' olarak 
mahkum edilen lotaryacılık, bu ülkelerde 
kupilalizmin geri dönmesiyle birlikte 
devlet eliyle düzenlenmeye başlandı. 
Doğu Alman yetkilileri lotaryacılığa 
birde "sosyalist kılıf” buldular 
Böylece "halk sosyalizmin inşasına 
katkıda" bulunuyormuş! 
Revizyonist burjuvazi, halkı bir de 
lotarya aracılığıyla sömürüyor 
Doğu Alman burjuvazisi şimdiye kadar 
lotaryadan 6 milyar mark kâr elti. 
Lotarya, halkın elindeki üç kuruşu da 


Konu ile ilgili soruşturmayı yürüten meclis komisyonu, Gandi'nin özel sekreteri ile İstihbarat 
Merkez Bürosu Başkanının da suç ortaklığı yaptıklarını saptadı. 

Soruşturma komisyonu, Gandi'nin suçlu bu 
lunduğunu. ve Hindistan parlamentosunun Gandi' 
ye gereken cezayı vermesini istedi. 

Yirmi ay: önce görevinden istifa eden Gandi, 
geçtiğimiz günlerde yapılan ara seçimleri kazanarak parlamentoya döndü. 


Rusya'nın 5. 
1956'da 
revizyonist darbesinden sonra kurulmuştu. 42 bin üyesi olduğunu 
iddia eden DKP son Yapılan seçimlerde yüzde 1,2 oy alabildi. 


kolu olan DKP, 
Kruşçev-Brejnev kliğinin 


DKP, Federal İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


Aşağıda mevkii yazılı bir adet arsa ile bir adet büfe yeri ve çay bahçesi ka 
pal zarf usulu ile kiraya verilecekti : t 

İhalesi 5.12. 1978 günü saat 15.30'da Belediye Encümeninde ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnamesi emlâk ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir. 

Kapalı zarfların engeç ihale saatinden bir saat evvel Encimen 
kalemine verilmesi, postada vaki olacak gecikmelerin nazarı itibare 


Almanya hükümetine Doğu Almanya'yı örnek 
almasını öneriyor. Bu parti, "Av. 
rupa komünizmi" adı verilen akıma 
da şiddetle karşı çıkıyor. 

Doğu Almanya'da iktidarda olan 
revizyonist SED (Sosyalist Birlik 
Partisi) tarafından mali olarak destek- 


alınmayacağı ilân olunur. 


bildiriliyor. lenen DKP, sözkonusu işletmelerden kapma aracı haline geldi. MEVKİİ CİNSİ AYLIK GEÇİCİ 
OPEC ekonomi uz- elde ettiği kârlardan bir miktar Sov- Lotarya ve şans oyunları li e ir ig MUHAMMEN EMİNA 

manlarının Oo Viyana'da yet Sosyal-emperyalizminin propa- diğer revizyonist ülkelerde de BEDELİ 

yaptıkları görüşmelerde, gandasına ayırmayı da ihmal etmiyor. yaygınlaşıyor. Polonya'da yılda 2 milyar Ömerağa Mahallesi 120.00 m2 arsa 


petrol fiyatlarının artı- Z000 TE soo 
rılması için Aralık ayında yapılacak OPEC yıllik toplantısına sunula- 


cak öneriler ele alındı. 


marklık lolarya oynanıyor. Macaristan'da 
her hafta altı milyon kişi loto ve loto 
oynuyor. Rusya'da da lotaryacılığın 
yanısıra at yarışları ile ilgili 

müşlerek bahis de halk arasında 
yaygınlaşlırılıy or. 


Batı Almanya güvenlik yetkilileri Âmkara asfaltı üzeri 


her yıl yayınladıkları siyasi örgütler 
raporunda, DKP'nin kitleler üzerinde 
bir etkinliği olmadığını kaydediyor. 


Çenedağ Mahallesi 2505 
Kaşık Çenesuyu yanı 


çay bahçesi 


6.758.4n 
Büfe ve pi 


Polonya'da yılda 2 milyar marklık bir nevi kumar vlan lolarya oynanı- 


yor. Yalnız lolaya değil, kumarın diğer çeşitleri de Doğu Avrupa 


“Basın: 27815-1516) 
ülkelerinde yaygın. Leipzig'de loto oynanırken 


İ 
| 


= 


MERV 


Dowe 


Temsilcilik seçimi yanın yapılıyor 


MADEN-İŞ, BUFER'DE 
MUHALİF İŞÇİLERİN 


ADAYLIĞINI KABUL ETMEDİ 


eFatma Yenici adlı temsilciye 
bizemuhalefet ettiğin için, 
seninünite fişini almıyoruz. 
Seni kapının önüne 
koyduracağız” dediler 


Maslak-Dörtyol'daki 
Bufer Fabrikasında temsilcilik seçimlerinin 24 
Kasım Cuma günü yapılacağı bildiriliyor. Ancak 
Maden-İş yöneticilerinin 
kendilerine muhalefet 
eden işçilerin ünite fişlerini almayarak, muhalefetin seçimlere katılmasını engellemeye çalıştığı öğrenildi. 


BAŞTEMSİLCİNİN 
TEHDİDİ 


Bufer Fabrikasında 
temsilcilik seçimi için ünite fişlerinin en geç 20 
Kasım Pazartesi akşamına kadar işyeri temsilciliğine teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat, Maden- 


yönetiminin baskısıyla alınmadı. Ali Rıza ünite 
fişinin alınmamasına gerekçe olarak "Sen, sendikanın bütünlüğünü bozduğun, bize muhalefet 
ettiğin için, senin ünite 
fişini almıyoruz. Seni, 
kapının önüne koyduracağız." dedi. 


Ünite fişi, işyeri temsilciliğinde kabul edil 
meyen Fatma Yenici Ma: 
den-İş 6. Bölgeye giderek, 
yetkili Hasan Aygül'le görüştü. Hasan Aygül'de Ali 
Rıza'nın söylediklerini 
tekrarlayarak, ünite fişini 
almadı. 


SÖZ VE KARAR 
KİMİN? 


Bufer Temsilcisi 

Fatma Yenici 
daha önce de işyeri temsilcilerinin yanında kendisini tehdit ettiğini ve 
bölücülük yaptığını ileri 
sürerek temsilciliğinin askiya alınacağını söylediğini belirtti. 

Hakları elinden alınmak istenen Fatma Yenici gazetemize yaptığı açıklamadaı "Söz ve karar 
kiminmiş, belli oluyor? 
Baştemsilci Ali Rıza hangi yetkiyle benim ünite 
fişimi almıyor? Bölge, işçilerin seçme ve seçilme 
hakkını ellerinden nasıl 
alıyor? Ama, işçi sınıfı 
mutlak söz ve karara sahip olacaktır. Bunun örneklerini Ereğli Demir 
Çelikte, Demir Dökümde 
görüyoruz. Bufer işçileri 


İş Yönetimine muhalefet 


ma Yenici'nin ünite fişi, 
işyeri baştemsilcisi 
Rıza tarafından, 6. Bölge 


nsileile G 


Ali Maden- 


silcisi 


lama an Fatma Yenici 
6. Bölge tem- 
Hikmet Aslan'ın 


onların sandığı 


öbürü 


di. 


3. GENEL KURUL ÖNCESİ 
İSTANBUL BANK-SEN -1- 


daha geniş 
kitleyle 
birleşmek 


İstanbul bank-Sen Genel Başkanı 


Yemliha Türk. 
Erkan Ildız 


Ücüncü Genel Kurulu 25 Kasım gi 
rü yaniacak olan Bank-Sif yesi Ístanbulbank-Sen Sendikası Genel Başkanı Yemliha Türk ile Genel Kurul 
öncesi bir üşme yaptık. Yemliha 
Türk'e görüşmemizde şimdiki yönetimin nasıl işbaşına geldiği ne gibi 
mücadeleler verdikleri ve bu mücadeleden çıkardıkları dersler haklında 
sorular sorduk. 


—İstanbulbank-Sen ne zaman kuruldu ve sizler yönetime nasil geldiniz? 


MUHALEFET öNCE 
ÖRGÜTSÜZ VE DAĞINIKTI 
—1973'ün sonlarına doğru, İstanbul Bankası personelinde bir kıpırdanma görüldü. Tekbank-İş adlı sendika bankanın Ankara şubelerinde 
örgütlenmeye başlamıştı. Hatta sözleşme Çağrısı yaptı, grev kararı aldı. 
Kemal Has derhal Ankara'ya gidip bu 
hareketi bastırdı ve yine Has'ın direktifiyle bir gecede İstanbulbank-Sen kuruldu. Yetki prosedürü bile tamamlanmadan işverenin hizmetinde 3 

yıllık bir sözleşme imzalandı. 

Kuruluşunun 1. yılı sonunda 
sendikanın 1. Genel Kurulu yapıldı. 
Biz yönetime muhalefet ettik, karşı 
çıktık. Fakat örgütlubir faaliyet gösteremedik. O Genel Kuruldaki karşı 
koymamız, daha sonraki çalışmalarımıza ışık tuttu, 


—Ne gibi dersler çıkardınız ? 


"KENDİMİZİN VE YÖNETİMİN 
ZAAFLARINI TESPİT ETTİK" 
—örgütsüz olmamız bir yana, sendikal bilincimiz bile yoktu. Sadece 
dürüst bir baş kaldırıştı. Biz burada, 
kitle içinde çalışmamızın gereğini 
gördük. O zamanki yönetimi daha iyi 
tanıdık, zayıf yanlarını tespit ettik. 
Herşeyden önce kitlelerle bağları 
yoktu. Kendi bilgi ve tecrübelerimiz- 

deki eksiklikleri daha iyi fark ettik. 


~ 1. Genel Kuruldan sonrü nasil bir 
çalışma yürüttünüz? 
“MUHALEFETİ ÖRGÜTLÜ VE 
DİSİPLİNLİ BİR HALE 
GETİRDİK" 

—İşçiler (toplusözleşmeden memnun değillerdi. Sözleşmede kademeli 
zam prensibi uygulanmıştı. En yüksek maaşı alan en fazla zammı da alıyordu. Bu arada asgari üçret 1200 
liradan 1800 liraya yükseltilmiş ve işçiler aradaki 600 liralık farkı istiyorlardı. Sendika hiç bir çalışma yürütmüyordu. 


Yönetime muhalif olanlar kendi 
aramızda toplantılar yapmaya başladık. Fakat kendimize bir güvensizligimiz vardı. Dayamacak bir güç arıyorduk. İdeolojik, siyasi yetersizliğimizden, kitle çizgisini kavrayamamızdan 
kaynaklanıyordu bu. Çeşitli sendikalarla görüşmeyi kararlaştırdık. O zamanki ismi Yapı-Sen olan Bank-Sen 
bizimle ilgilendi- İlk kitleye açık toplantılarımızı orada yapmaya başladık. 
5 kişilik bir üst komite, çeşitli işyerlerinden 16 'kişilik de bir alt komite 
oluşturduk. Sendikaya bir dilekçe 
yazarak, görevlerini yerine getirmesini istedik. Aynı müracaatı çeşitli işyerlerinden 300 kişi daha yaptı. Arkasından bir bildiriyle, isteklerimizi 
Türkiye çapında bütün sendika üyelerine duyurduk. Çeşitli konularda sürekli bildiri yayınlamaya başladık. 
Daha sonra, Ege ve Ankara bölgeleri 
ile irtibatı sağlayıp daha da örgütlü 
ve disiplinli çalışma kararı aldık. Cumartesi-Pazar günleri bölgelerde açık 
toplantılar düzenledik. Öyle bir durum oldu ki, birçok üye sorunlarını 
bize yazıp, yönetici olmadığımız 
halde, çözüm istiyorlardı. 

Daha geniş kitleyle birleşebilmek 
için geziler düzenledik. Bu gezilerde 
tartışmalar düzenleyip, işçilerin, sorunların çözümünün nasil sağlanacağı, nasıl birleşecekleri ve bu çalışma- 
nın detayları hakkında görüş ve önerilerini aldık. Kitle içinde önderlik 
yapabilecek işçilerle tanıştık, bunlarla daha sonra toplantılar düzenledik. 
Bu çalışmalardan sonra büyük üye çoğunluğu bizi resmi temsilcileri kabul 
etmeye başlamıştı. 


MUHALEFET GÜÇLENİNCE 
İŞVEREN VE SENDİKA 
YÖNETİCİLERİ TELAŞA 

KAPILDI 


İşveren ve sendika yönetimi işin 
ciddiyetini anlayınca 7 arkadaşımızın iş akdini feshetti. Fakat işçilerin 
tepkisinden korktuklarından, 6 arkadaşımızın fesih bildirimlerini geri 
aldılar, 2 arkadaşımız hakkında sür- 
gün kararı aldıkları halde uygulama- 
ya koyamadılar. 

Bu arada sendika yönetimi de, Genel Kurul yaklaşmış olduğundan bizimle uzlaşma yolları aramaya başladı, ortak liste yapmamızı önerdi. Kabul etmedik. 

21 Ocak 1977 günü yapılan 2. Genel Kurulda oyların yüzde 70'ini alarak yönetime geldik. 


(Devam Edecek) 


gibi sürü 


mutlak onlara gereken 
cevabı vereceklerdir” de- 


Ankara SSK 
Hastanesinde 
birdoktor 
hemşireyi 
yumrukladı 


Hastane 
hemşireleri 


yürüyüş 
yapacak 


ANKARA (THA) 
Sosyal Sigortalar 
Kurumu Ankara Hastahanesinde Kulak Burun Boğaz kliniği şefi 
Doktor Ziya Tinel'in, 
hastanede görevli 
hemşire Banu Kızıltan'ı o yumruklaması 
tepkiyle karşılandı. 
Edinilen bilgiye göre, hemşire, görevli 
bulunduğu bir sirada 
temizlik yaparken gelen sivil giyimli şahsa 
temizlik yaptığını söylemiış, kenara çekilmesini istemiştir. Doktor 
Ziya Tind ise hemsirenin bu ikazı üzerine sinirlenerek "Sen 
beni tanımıyor musın?" diyerek hemşirenin üzerine yürümüş 
ve yumruklamıştır. 
Bunun üzerine hastane personeli olayı İdari Başhekim Semih 
Kayaersen'e bildirmiştir. Olayla ilgili hiç bir 
girişim yapmayan Başhekim, üstelik dövülen hemşireye doktordan özür dilemesini 
söylemiştir. 
Dövülme 


olayı ve 
personel arasında tepkiyle karşılanıyor. Bu 
konuda bir açıklama 
yapan hemşireler, 
“Hemşire döven doktor cezasız kalmamalidir. Buna benzer olaylar sık sık oluyor. 
Şimdiye kadar hepsi 
gözardı edildi, “fakat 
bu son olay sabrımızı 
tüketti. Yürüyüş yapacağız"' dediler. 


Filistin 
Sendikalar “ 
Federasyonu 
6. Gene 
Kuruluna 
DISK adına 
Mukbil 
Lırtıloğlu 
katıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
DİSK Genel Başkan 
Vekili Mukbil Zırtıloğlu, 
20-23 Kasım günleri arasında Suriye'nin başkenti 
Şam'da yapılan Filistin 
Sendikalar Federasyonunun 6. Genel Kuruluna 
katılarak DİSK adına bir 
konuşma yaptı. 

Mukbil Zırtıloğlu Filistin Sendikalar Federasyonu Genel Kurulunda 
yaptığı konuşmada, dünyamızda sömüren ve sömürülen tarafların giderek daha somut olarak 
halklar tarafından anlaşılmasının emperyalistgüçleri korkuttuğunu belirtti. 


Mukbil Zırtıloğlu daha sonra şöyle konuştu: 

"Geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi Orta Doğu' 
nun ticari ve stratejik önemi, yüzyılımızda petrolün önemi de katılarak 
daha geniş boyutlara varmıştır. Emperyalizm, dün 
olduğu gibi bugün de bölyönet politikasına yeni 
yöntemler arayıp bularak, halkların birliğini 
parçalamada ve bu yolla 
çıkarlarını korumada 
kararlı görünmektedir." 

Camp David zirvesinin 
Orta Doğu'da yaşayan 
halkların çıkanna ters 
düştüğünü ifade eden Zırtloğlu, Filistin sorununa 
kalıcı çözümün ancak Filistin halkının kendi toprakları üzerinde bağımsız ve özgür bir devlet 
kurması ve İsrail'in işgal 
ettiği topraklardan geri 
çekilmesi ile mümkün 
olabileceğini söyledi. Zırtloğlu ayrıca, DİSK'in 
Filistin halkının haklı davasını sonuna kadar desteklediğini sözlerine ekledi. 


1 No'lu 
Mustafa Berk. 


YÖNETİMİ YIKINCAYA KADAR 


Gaziantep Tek Gıda-İş 
Şube Başkanı 


©Gaziantep' teki Tek Gıda-İş üyesi işçilerin 
yüzde 80'i Mustafa Berk yönetiminin görevden 
alınmasını protesto eden bir metni imzalayarak, 
Tek Gıda-İş Genel Merkezine gönderdiler 
eMustafa Berk yönetiminin feshini 
Genel Merkez iptal etmezse 1 Nolu Şubede 
huzursuzluk sürecek 


Gaziantep Tek Gıda-iş 1 Nolu Şubesi 
işçileri kararlı: 


«MEŞRU OLMAYAN BU 


MÜCADELE EDECEĞİZ!» 


> 
Kemal Demirel 
m a 


Tek Gıda-iş Genel 
Merkezi, Adana Merkez 
Şubenin verdiği asılsız 
bilgilere dayanarak, Tek 
Gıda-İş Gaziantep 1 nolu 
şube yönetimini feshetti. 
Yerine tepeden tayinle 
geçici yönetim kurulu atadı. Sendikaya üye iş- 
Çiler, bugünkü yönetimin 
meşru olmadığını belirterek, devirmek için mücadde ediyorlar, 1 nolu 
şubeye bağl: 590 işçinin 
dörtyüzden fazlası, protesto kampanyasına katılarak, hazırlanan metne 
imza attılar. 


işçiler 
sendika ağası 
Celal özkıyıkçı 
yönetimini 


“ğe 
g K 


Tek Gıda-İş Gaziantep Şube başkanlığını bundan önce Cdal 
Özkıyıkçı yapıyor ve işçileri gözünü kırpmadan 


` satıyordu. Mustafa Berk 


başkanlığındaki bir grup 
işçi, Celal Özkıyıkçı yönetimine muhalefet 
etmeye başladılar. Zamanla muhalefetin safları genişledi ve yönetimi 
bir kongreyle devirdiler. 

Yönetimden düşen 
Özkıyıkçı Adana Merkez 
Şube yönetiminde yer almasından yararlanarak sendika ağalığını devam ettirmek istedi. Başarılı 
olamayınca da bölücülük 
yapmaya başladı. 

Gaziantep Şubesini 1 
ve 2 nolu diye ikiye ayırdı. Fırın işçilerini 2 no.lu 
şubede toplayarak, Mustafa Berk başkanlığındaki yönetimi zayıflatmaya 
çalıştı. Ancak fırın işçileri Özkayıkçı'nın imzaladığı toplusözleşmeyi ve 
onun yönetimini tanımadıklarını açıkladılar. Mustafa Berk'i evinden getirerek firın işçilerinin toplusözleşme görüşmelerine 
katılmasını sağladılar ve 
sözleşmeyi ancak Mustafa Berk'in kabul ettiği 
şartlarla kabul ettiler. Celal Özkıyıkçı'ya da hakettiği cevabı verdiler, 

Bu yoldan Mustafa 
Berk yönetimini altedemeyeceğini anlayan Celal Özkiyıkçı ve Adana 
Merke. Şube yöneticileri 
1 no'lu Şubede olağanüstü kongre topladılar. 
Mevcut delegelerle seçime gidilirse, kazanabileceklerini zannettiler. 


Sendika 
genelgesini de 
çiğnediler 


Tek Gıda-İş Sendikası 
Genel Merkezinin 27 
Haziran 1978 tarihli genedgesinde "şube kongrelerinin ddege usulü ile de- 


ği, üyelerin iştirakiyle 
yapılması" belirtilmesine 
rağmen, bu kişiler 2 Temmuz 1978 tarihinde, vani 
genelgenin yayınlanmasından sonra, şube kongresini delege usulü ile 
yaptılar. i 


Buna rağmen başarılı olamadılar. İlk gün adaylar 30-30 oy aldı. Bir 
hafta sonraki erteleme 
toplantısında ise Mustafa 
Berk bir oyla farklı yönetime seçildi. Adana Merkez Şube, yandaşlarının 
imdadına yetişerek bu 
bir oyu iptal etti. Adaylar gene berabere kalmış 
sayıldılar. 


Mustafa Berk yönetimini seçimle de altedemiyeceğini anlayan Celal 
Özkiyıkçı ve Adana Şubesi, Genel Merkeze gönderdikleri asılsız bilgilerle 
yönetimi o feshettirdiler. 
Fesih kararı 1 Kasım tarihinde şube yöneticilerine ibra edildi. İşçiler tarafından seçilmeyen kukla bir yönetim kurulu atandi. 

Şimdi sendika üyesi 
işçiler yeni gelen yönetimin meşru olmadığını 
ilan ediyor ve onu devirmek için mücadele ediyorlar. Sendikanın yetkili 
olduğu işyerlerinde işçilerle görüştük. Verdikleri 
cevapları yayınlıyoruz: 


"Seçim 
yenilenmezse 
huzursuzluk sürecek” 


Tekd Başmüdürlüğü 
işyeri Baştemsilci Ahmet İbili şöyle diyor: 

"Biz bu atamayı ve 
atanan başkanı uygunsuz 
görüyoruz. Kongreye 
gönderdiğimiz delegeler 
Mustafa Börk başkanlığındaki yönetimi seçtiler. Bunu hazmedemeyenler Genel Merkeze 
yanlış bilgi verip yöne- 


Gaziantep Tekel İçki Fabrikası işçileri 
-saymaya kimsenin hakkı yoktur". 


timi feshettirdiler. Bu ka- 


“işçiyi hiçe 


“Celal Özkiyıkçı şube başkanıyken DİSK'e geçmeye karar vermiştik. Ancak Mustafa Berk şube başkanlığına gelince bundan vazgeçtik. Celal özkıyıkçı'nın yap- 


rar Başmüdürlüğü müzde 
çalışan işçi arkadaşlar tarafından üzüntü ve tepkiyle karşılandı.“ 

Ali Yaylar: 

"Karan sendika ağalanmn bir oyunu olarak 
karşılıyorum. Atanan yeni yönetim, biz işçiler 
arasında huzur değil huzursuzluk yaratmıştır." 


Aynı işyerinin işçle 
rinden Adil ödenoğlu da, 
yeni yönetimin sendikayı 
darbe yolu ile ele geçirdiğini ve bunun işçi arasında huzursuzluğa yolaçtığını tekrarlıyor. 


"işçilerin oyuyla 
gelmeyen yönetimi 
tasvip etmiyoruz” 


Tekel (o İçki Fabrikasında çalışan işçi Hasan Yılmaz: 

“Daha önce kardeşçe 
çalışıyorduk. Huzursuzluk yoktu, ama şimdi var, 
Anti-demokratik yollarla 
şube yönetimi atandığı 
için huzursusuz . Genel 
Merkez buradaki şube 
yönetimine değil, Adana 
ve Cibali fabrikalarına 
baksın!" 

İşyeri Temsilcisi Salih 
Göktaş da işçilerin oyuyla gelmeyen bir yönetimin asla tasvip edilemiyeceğini belirtiyor. 

Mehmet Karakaş: 

"Yönetime gelenler arasında devrimciyim diye 
geçinenler bu duruma 
karşı çıkmaları gerekirken, tam tersini yaparak 
kendileri yönetime geldiler." 


Mustafa Baydilek: 

"Sandığa atılan her oy 
şerefle atılır. Bunu hiçe 
saymaya hiç kimsenin 
hakkı yoktur. İşçiyi, demokratik kuruluşları bölmek isteyen kim olursa 
olsun, kesinlikle karşısında olacağız. Yeni atanan 
başkan hangi toplumun 
isteği ile yönetime gdmiştir?" 


İsmet Sökmen adın. 
daki işçi de kendisinin 
sağ görüşte olduğunu, 
Mustafa Berk yönetimi 
baştayken ona karşı çıktağını, ancak işçilerin iradesini hiçe sayan böyle 
bir tutumu benimsemediğini belirterek şöyle diyor: 

"Bazı kişilerin ilerde 
karanlık emellerine ulaşabilmesi için,hiç bir gerekçe gösterilmeden sendika yönetimimiz feshedilmiştir. En kıza zamanda seçime gidilmesini istiyoruz. Seçilecek arkadaşlara şimdiden, saygı 
duyuyorum." 


M.Sabri Şimşek: 

"Sadece ve sadece, işçinin çoğunluğunun seçtiği yönetimi meşru olarak tanıyoruz. Yukardakilerin atadığını tasvip 
etmiyoruz. Fabrikada huzursuzluk var, şu var bu 
var diyeceğine, yukardakiler gedsinler bizim fikrimizi sorsunlar," 


Mustafa Berk 
yönetime gelince 
DISK e geçmekten 
vazgeçtik 


Tek Gıda-İş 1 nolu 
Şubeye bağlı Portalin 
fabrikasında şişeleme kısminda çalışan Enver Aynç ile makinanın başında 
konuşuyoruz. Makina 
bant sistemi çalıştığı için 
işi bırakmadan sorularımiza cevap veriyor. 

Celal Özkiyıkçı'nın 
şube başkanı olduğu zamanlarda, sendikayı beğenmeyerek DİSK'e geçme kararı verdiklerini belirten Enver Aynç, Mustafa Berk yönetime gdince, DİSK'e geçmekten 
vaz geçtiklerini söylüyor. 
Celal Özkıyıkçı'nın işçi 
yisatan, sendika ağası tutumu yüzünden sendikalarından ayrılmayı bile 
düşündüklerini, bugün tepeden atama yapılması- 
nın sendika ağalığını yeniden getirme çabası olduğunu bdirtiyor. 
Bantın öbür ucunda, 
dolan şişeleri kasalara 
yerleştiren işçilerin yanına gidiyoruz. Sorularımızı işyeri Temsilcisi Karlı 
Akpınar cevaplandırıyor. 

Celal o Özkıyıkçı'nın 
şube başkanı olduğu zamana da değinen Karlı 
Akpınar, sözleşmderde 
iki yıllığına 350 kuruş 
ücret zammı alındığını, 
sözleşmenin kapalı kapılar ardında yürütüldüğünü 
söyledi. Daha sonra Mustafa Berk başkanlığındaki: yönetimin işverenleri, 
işçileri toplayarak, toplusözleşme görüşmelerine 
oturduklarını, anlaşma 
olmayan maddeleri de işçilerin kendi aralarında 
tartışarak karara vardırdıklarını anlattı. Akpınar 
şöyle konuştu: 

“Cadal Özkıyıkçı, bütün bunları bizler unuttuk sanarak, çıktı sendika kongresinde, ben 
şöyle yaptım, şu kadar 
zam aldm, bunu yaptım 
diye konuştu. Durum bu 
iken kalkmış, ben sizi daha iyi savunurum diyor." 

Evet, Tek Gıda-İş Sendikasına bağlı işyerlerinde çeşitli ünitelerde çalışan işçilerden bir kısmı- 
nın görüşlerini yansıttık. 
Çoğunun görüşü ortak 


olduğu için yazmadık. Görüşlerini yazamadığımız işçiler bize 


hep bir ağızdan düşüncelerini bir cümlede dile ge 
tirdiler: 

"Meşru olmayan bu 
yönetimi yıkıncaya kadar 
mücadele edeceğiz." 

İşçiler. toplanan im: 
zaları Genel Merkeze götüren Mustafa Berk başkanlığındaki heyetin 
dönmesini bekliyor. Genel Merkezle' yapılan görüşme olumlu sonuçlanmaz, tepeden tayinle gelen bu yönetim feshedilip eski meşru yönetim 
görevine iade edilmezse, 
yeni mücadede yolları seçecekler. 


yz srr TFT 


örse çekiç 


:: Gülay Kurnaz 


DİSK Temsilciler Meclisi 
toplantısından notlar (2) 


Platform onaylandı, 
peki kim çağrılacak? 


Pazar günü yapılan Temsilciler Medisi toplantısı, DİSK'in 6. Genel Kurulundan bu yana 
yapılan ilk Temsilciler Meclisi toplantısıydı. 
Yani sahte TKP'lilerin iktidarı kaybetmesinden 
sonraki ilk toplantı. 

Revizyonistlerin hedefi, bu toplantıyı bir 
gövde gösterisi alanı haline getirebilmek, Baştürk yönetimine "bakın yönetimi kaybettik 
ama, sakın bizi küçümsemeye kalkmayın. İşte 
biz tabanda buyuz " diyebilmekti. Buna karşı. | 
lık Baştürk yönetimi, mümkün olduğu kadar 
sahte TKP'nin borusunun ötmediği, epey zamandır hazırlanan demokratik platformun kazasız belasız gecirilip onaylandığı bir toplantı düzenlemek istiyordu. 

Görüldüğü kadarıyla, toplantı öncesinde 
sahte TKP'lilrle DİSK yöneticileri arasında 
sert tartışmalar olmuştu. Sahte TKP, DİSK'in 
tespit ettiği sloganlara uymayacağını söylüyor, 
“faşizme geçit yok” sloganını atmakta diretiyordu. Ayrıca revizyonistler "toplantının 
güvenliği ille de Madenİş'e verilecek” diye 
ısrar etmiş ama kabul ettirememişlerdi. 

Baştürk'ün salona girmesiyle birlikte kürsünün karşısında ki sıraları tutmuş olan Maden-iş' 
liler boğazlarını yırtarcasına “faşizme geçit 
yok" diye bağırmaya başladılar. Sanki daha salona girerken Genel Başkanı "sizin yasaklarınız bize sökmez” demek istiyorlardı. Derken, 
“Yaşasın Maden-İş, Yaşasın DİSK", "Yaşasın 
Bank-Sen, Yaşasın DİSK", "Yaşasın Aster-İş, 
Yaşasın DİSK" sloganları başladı. Revizyonistlerin konfederasyon içinde sendika ayrımını 
körükleyen bu sloganlarına en anlamlı cevap 
Genel-İş sıralarından geldi. Genelİş'liler revizyonistlerin bölücülüğüne “Yaşasın Maden-İş" 
sloganlarıyla cevap verdiler. 


Alfebetik sıra, Bilen'in sözcülerini hep arka 


düşü üstü X a SİTO 


Baysen-İş ve Bank-Sen. Ellerindeki metin de 
galiba aynı kalemden çıkmıştı. Hepsi de bir 
ağızdan aynı şeykri tekrarladılar: Demokratik 
platform iyi hoş ama, 1- Maocular alınmasın. 
2- İGD ik ilişkiler askıdan indirilsin. 3- Adı da 
“Ulusal Demokratik Cephe" olsun. Gürüldüğü 
kadarıyla cephenin adından da vazgeçmeye 
hazırdılar. Ama ille de birinci şart çok önemliydi. Sahte TKP'nin bam teli idi. 

Baysen-iş'li. konuşmacının İGD: ile. ilişkilerin düzeltilmesi ve "Maoculara karşı yılmaz 
savaşım" önerisi büyük tepki ile karşılandı. 
Revizyonist savaşımcı in aşağı bağırtıları , yuh 
sesleri arasında konuşmaları tamamlayamadan 
kümüyü terk etmek zorunda kaldı. Arkasından 
konuşan Bank-Sen sözcüsü de aynı akıbete uğrayacaktı 

Kürsüye çıkan her konuşmacının eksiksiz 
tekrarladığı bir tekerleme vardı. Hani şu'çırpındıkça batan. battıkça çırpınan, bunalımdan bunalıma yuvarlanan emperyalizm" hikayeleri. Yanki efendisinin Şili'deki 
Nikaragua'daki İran'daki menfur faaliyetleri... 
Türkiye'deki yeniden açılan Amerikan üsleri. . . 
Mikrofonu her eline alan lafa böyk başlıyor, 
“gün emperyalizme karşı mücadek günüdür" diye bitiriyordu. 

Evet bugün , yani 20 Kasım Pazar günü gerçekten de emperyalizme karşı mücadele günüydü. Tepeden tırnağa silahlı iki Rus savaş gemisi 
dört gündür Dolmabahçe'de demirliydi. Ve o 
gün Temsilciler Meclisi toplantısında antiemperyalist cephe laflarndan geçilmediği 
20 Kasım Pazar günü, İstanbul Taksim meydanı 
yurtseverlerin "Rus filosu defol" sloganları ile 
inliyordu. Ama, Selim Sırrı'da anti-emperyalist 
cehpe nutukları atanlardan hiçbiri dört gündür 
Dolmabahçe'de demirli olan Rus savaş gemikrini hatırlamadı. 

DİSK Temsilciler Meclisi toplantısı DİSK 
yöneticilerinin planladıkları gibi,demokratik 
platform kararının onaylanması ile sonuçlandı. 
Ancak toplantının ortaya çıkardığı önemli bir 
nokta, sahte TKP'nin demokratik platform karşısındaki tutumuydu. Revizyonistler, demokratik platformun tek kelimesine bile itiraz etmediler. Ancak katılacak ve katılmayacak kuruluşlar konusunda endişelerini belirttiler. Bu da esas kapışmanın bundan sonra olacağını gösteriyordu. Toplantı DİSK yönetiminin çağrılılar listesini sahte TKP'nin istediği şekilde düzenlemesinin, UDC'nin değişik bir adla hortlatılmasından başka bir şey olmayacağını açık bir 
şekilde gösterdi. Toplantıdan çıkan en çarpıcı 
sumuç da buydu. Umarız DİSK yöneticileri cephe konusunda sahte TKP ile aralarındaki farkı 
korumakta özen gösterirler. 


Tek Gıda-İş 
Eğitim Seminerinde 
terörizme karşı çıkıldı 


İZMİR (THA) 
Türk-İş'e bağlı Tek Gıda-İş Sendikası tarafından 


düzenlenen " “Bilimsel sendikacılık" konulu seminer 
İzmir'de .çalışmalarına başladı. Semineri bir. konuşmayla açan Tek Gıda-İş Genel Eğitim Sekreteri Zeki 
Gedik, işçiler ve sendikalar olarak hiç bir zaman terörizme taraftar olmadıklarını belirtti. č 

Halkın mal ve can güvenliğinin yok olduğu bir dönemin yaşandığını kaydeden Zeki Gedik, parlamentonun da işlemediğini ve çalışan sınıfın vergi yükümlülüğünü azaltacak yasayla sosyal içerikli diğer yasaların bütün vaadlere rağmen Meclislerden çıkarılmadı: 
ğını söyledi. 

Tek Gıda-İş Genel Eğitim Sekreteri 'daha sonra 
nereden gelirse gelsin her türlü silahlı eyleme ve terörizme karşı olduklarını belirtti. Zeki Gedik, ülkenin 
içinde bulunduğu badireden kurtulması için siyaşi 
partilerin elbirliği yapmalarını da sözlerine ekledi 
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Menemen 


Savcısının 


müftalaasının 


tam metni 


Çiğli 
Suikastı 


Dosyası 
y " 


"Emniyet yetkilileri doktor raporunu 
değiştirmek için yoğun çaba sarfettiler” 


ePolis memuru ismet Çetin, | 
Ecevit” in yanına yardım 
bahanesiyle sokuldu. 
Tolimatlara aykırı olarak 
elegeçirdiği tengaz silahının 
tetiğini çektikten sonra 
hemen olay yerinden 
uzaklaştı 


e Ecevit'in ikazı üzerine 
Emniyet yetkilileri suça fail 
arayarak iki kişiyi gözaltına 
aldı.İsmet Çetin ise 


Bk 


Menemen Asliye Ceza Mahkemesi Savcısı Nazım Karaaslan. 


soğukkanlılığını koruyarak, tengaz silahının mermisini tuvalete attı 


ve konvoyu izlemeye devam etti 


HABER MERKEZİ 


Çiğli Havaalanında Ecevit'e karşı girişilen suikast davasına önceki gün Menemen Asliye 
Ceza Mahkemesinde bakıldı. Menemen Savcısı Nazım Karaarslan bu duruşmada Çiğli 
olayı hakkında etraflı açıklamalarda bulundu. Karaarslan olayı etraflı olarak incelediği 
mütelaasında Polis Memuru İsmet Çetin 'in Ecevit'i öldürmeye tam teşebbüste bulunduğunu açıklayarak davanın Ağır Ceza Mahkemesine intikalini istedi. Mahkeme heyeti Savci- 
nın mütalaasını yerinde görerek, davayı Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Savcı Karaars- 


lan'ın mütalaasının ı tam metni şöyledir: 


MENEMEN ASLİYE CEZA YARGIÇLIĞINA 
KONU: Mahkemenin görevsizlik kararı vermesi konusunda yazılı mütaala 
DosyaNo: 1977/330 
SAYIN YARGIÇ 
Yalnız Türk kamuoyunun değil, tüm 
dünya kamuoyunda da derin nefret ve geniş 
tepkiler uyandıran ve bir iddiaya göre tedbirsizlikle yaralama ve daha inandırıcı başka bir 


Baş kanı ve TBMM üyesi 

müden tam derecede öldürmeye teşebbüs olayı 

çok uzun ve çok dolambaçlı ve aynı zamanda 

çeşitli idari ve usuli hata ve yanlışlıklarla 
mualld bir soruşturma sonunda ve tedbirsizlikle yaralama şeklinde yüksek mahkemenize 
intikal etmiş bulunmaktadır. 

Açılan dava ile bağlı olmayarak, 9 aydan 
beri sessiz sedasız tam bir tarafsızlık ve titizlikle ve olağaüstü bir çaba ve hassasiyetle bu 
enteresan davaya rüyet etmektesiniz. Bütün 
suç kanıtlarını yeni baştan ve yeminli olarak 
toplamış bulunuyorsunuz. Nihai olmasa bile 
artık davanın karar safhasına gelmiş bulunmaktasınız. Bu konudaki görüş ve düşüncelerimizi serdetmeye geçmeden önce bu korkunç 
olayın öykü ve oluşunu bir kez daha ve kısaca 
anımsamada yarar vardır: 

Bilindiği gibi bundan yaklaşık 1,5 yıl önce 
1977 genel seçimleri arifesinde, 29.5.1977 
;günü ana muhalefet lideri ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in, partisinin Ege il ve ilçelerinde düzenlediği açık hava toplantılarına 
katılmak üzere İstanbul'dan bindiği THY'ye 
ait bir yolcu uçağı ile saat 08.30 sıralarında 
Menemen İlçesi adli ve idari hudutları içinde 
bulunan Çiğli Hava Limanına geldiği, yanında eşi Rahşan Ecevit, CHP yöneticileri ve 
Emniyet özel koruma görevlileri ile birlikte 
uçağın kapısında göründüğü sırada, havaalanında diş korumayla görevli 40'a yakın toplum polis grubu içinde bulunan İsmet Çetin'in 
sağ elinde tuttuğu ve omuzuna asılı Tengaz 
silahı ile bulunduğu yeri terkederek ve tek 
başına merdiven başında bulunan CHP Genel 
Başkanı Bülent Ecevit'in yere inmesine yardım 
bahanesiyle sol koluna girdiği, bu sırada terminal dışında bekleşen binlerce karşılayıcı 
topluluğun toplum polisi kordonunu yararak 
coşku içinde CHP Genel Başkanının üzerine 
doğru koşuştukları ve bu arada sıkışma, ezilme, itişip kakışmaların meydana geldiği, yakın ve uzak koruma ile görevlendirilmiş tüm 
sivil ve resmi giyimli görevlilerin halkın tezahüratına ve muhtemel olayların çıkmasına 
mani oldukları ve bu esnada yerlerini terkeden 
ve dış korumayı bırakan toplum polislerinin 
bir halka halinde CHP Genel Başkanını ve 
yanındaki zevatın etrafını çevirdikleri ve bu 
suretle halkla ihtilatın kesilmesini sağladıkları, CHP İl Başkanı Dr. Sedat Akman, İzmir 
Belediye Başkanı İhsan Alyanak, CHP gençlik 
örgütü üyeleri ve diğer görevlilerin yardımıyla 
CHP seçim otobüsünün ön kapısı merdivenine 
çıkarılan ve otobüsün içine alınan ve kapıdan 
bir iki adım içeriye giren CHP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit henüz kapının yanında bulunduğu ve halkın sevgi gösterilerine el sallayarak 
mukabele ettiği sırada otonun dışında kalan 
ve otoya binmekte güçlük çektiği anlaşılan 
Genâl Başkanın eşi Rahşan Ecevit'i otobüse 
almak için aşağıya atlayan CHP seçim otobüsü görevlisi müşteki Mehmet Bedii İsvan'ın 
elini Rahşan Ecevit'e uzattığı sırada ve 34 
metrekarelik bir alan içinde bir duvar halinde 
bulunan halkın önünde çember şeklinde, ellerinde uzun namlulu silahları bulunan polisler 
arasından hafif sesli bir patlama olayının meydana geldiği ve Mehmet Bedii İsvan'ın sol 
dizinden yaralanarak sırtüstü yere düştüğü 
ve o anda genzi yakan ve ye e bir gazın 
ortalığa yayıldığı, bu arada İzmir Belediye 
Başkanı İhsan Alyanak ve İzmir Yeşilyurt 
Belediye Başkanı Erdal Yaklav ve bazı kimselerin sezgileri sonucu (Polis vurdu) şeklinde 
bağırdıkları, yaralının İzmir Devlet Hastanesine kaldırıldığı, yasalara ve koruma talimatnamelerine aykırı şekilde ele geçirdiği ve olay 
yerine getirdiği Tengaz silahının tetiğini çeken 
toplum polisi İsmet Çetin'in mermi boş kovanını (hartucunu) elindeki silahta muhafaza 
ederek olay yerinden hemen uzaklaştığı, olayın cereyan şekli, patlama sahası, istikameti, 
yaralanan kişinin görevi ve Genel Başkana yakınlığı gözönüne alınarak, sorumlu Emniyet 
görevlilerinin o anda bu olaya eğilmemeleri 
karşısında olayın sanıklarının derhal tespi 
tiyle yakalanıp, kimliklerinin kendilerine bildirilmesine kadar meydandan ayrılmayacağını 
bildiren Genel Başkan Bülent Ecevit'in bu isteği karşısında sorumlu Emniyet görevlilerinin 
işlenen suça bir fail aradıkları ve olayın yarattığı heyecan ve panik nedeniyle vasıtalarına 
gitmekte olan Veli Kaya, Celal Yücel adlı iki 
kişinin yakalandığı ve bu arada olay yerinde 
patlayan ve Mehmet Bedii İsvan'ı yaralayan 
maddenin patlangaç cinsinden bir madde 
.olduğu hususunda bir şayianın yayıldığı, bu 


işlemler tamamlandıktan ve yarım saatlik , 


bir gecikmeden sonra seçim otosu ile birlikte 
Genel Başkan Bülent Ecevit'in ve konvoyun 
Bornova İlçesine gitmek üzere Hava Limanından ayrıldığı, olayın asli faili toplum polisi İSMET ÇETİN'in ise soğukkanlılığını 
koruyarak, olayda kullandığı silahı ile konvoyu takip eylediği, olay yerinde tetiğini 
çektiği Tengaz silahının mermi boş kovanını (hartucunu) Bornova Ortaokulunun 

aletine atmak suretiyle yokettiği ve n 
soğukkanlılıkla konvoyu Manisa'dan İzmir'e 
kadar izlediği, yaraląmanın kendi silahı ile 
meydana geldiğini bildiği halde durumu 
hemen amirlerine bildirmediği, silahı teslim 
aldığı yere iade eylediği, durumu ancak 
ertesi gün bir raporla amirlerine bildirdiği, 
bu arada Mehmet Bedii İsvan'ın kaldırıldığı İzmir Devlet Hastanesinde ameliyata alındığı, sanık olarak yakalanan Veli Kaya ve 
Celal Yücel'in Emniyet Birinci Şube Müdürlüğüne götürülüp, ifadeerinin alınmasıyla 
yetinildiği, sorumlu Emniyet yetkililerinin 
ise olayın toplum polisi İsmet Çetin'in 
kullandığı Tengaz silahı ile meydana geldiğini bildikleri ve olayın üzerine titizlikle eğilecekleri yerde sırf ameliyat edilen Mehmet 
Bedii İsvan'ın yarasından çıkarılan mermi 
parçalarını ele geçirmek ve doktor raporlarını değiştirmek için yoğun çaba sarfettikleri ve olayı suç yeri itibariyle görevli Menemen Savcılığına bildirmedikleri anlaşılmıştır. 

OLAYIN MENEMEN CUMHURİYET 
SAVCILIĞINA İNTİKALİ VE SONUCU: 
Bilindiği gibi suçun işlendiği Çiğli Havaalanı, Menemen adli ve idari hudutları içinde 
olup, genel seçimlerin öne alınmasından 
sonra Ciğli Hava Limanında kurulan Emniyet Şube Müdürlüğü ise idari yönden İzmir 
Emniyet Müdürlüğüne, adli yönden ise Menemen Cumhuriyet Savcılığına bağlıdır. Suç 
Çiğli Havaalanında , sabahın saat 08.30 sıralarında işlendiği halde, akşamın 18.50'sine 
kadar gerek İzmir Nöbetçi Savcılığına ve 
erekse Menemen Cumhuriyet Savcılığına, 
zmir Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili hiçbir bilgi verilmemiş 
olup, suçun işlendiğine olaydan 8 saat sonra 
haricen müttali olunmuş ve C.Y.U, Yasasının 
148, 153 ve 154'üncü maddelerine göre olaya 
elkonularak derhal soruşturmaya başlanmış, 
gerçeğin meydana çıkması için olağanüstü 
bir gayret ve hassasiyetle ve iki aylık süre 
içinde aralıksız ve olayla uzak yakın ilgili tüm 
kanıtlar toplanmak suretiyle soruşturma sürdürülmüş, bu meyanda mağdur ve müştekinin 
olayı aydınlatıcı geniş ifadeleri talimatla alınmış, olayda yaralanan müşteki Mehmet Bedii 
İsvan'ı ameliyat eden doktorların yaralının 
ayağından çıkardıkları mermi parcaları zaptolunmuş, uzman bilirkişiye inceletilerek bu 
parçaların İzmir Emniyet Örgütünde mevcut bulunan Tengaz silahma ait mermi 
parçaları olduğu anlaşıldığından olayda 
sanık İsmet Çetin'in kullandığı 023949 
numaralı Tengaz silahı ile Emniyet yetkililerinin olayda İsmet Çetin'in kullandığını 
ileri sürdükleri 019366 numaralı Tengaz silahı ve boş kovana ve diğer (020882) numaralı 
Tengaz silahı Zzaptolunarak emanetimizin 
1977/28-29-30 numaralarına kaydolunmuş ve 
Amerikan menşeili, üstün vasıflı bu gaz tüfeklerinden (25) adedinin projektörleriyle birlikte 
İzmir Emniyet örgütünde mevcut olduğu ve 
bunların Genelkurmay Başkanlığının bilgileri 
dışında ve yurt dışından ithal edildiği 27 Şubat 
1973'de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 
özellikleri, numaraları belirtilmeksizin, mühürsüz, imzasız ve hiçbir resmi kaydı bulunmayan 
ek bir listede numaraları yazılı olarak gönderil - 
diği ve bu silahların İzmir Emniyet Yedinci 
Şube Müdürlüğünde 20.10.1959'dan beri mevcut ve 290 sahifeden ibaret esliha ve techizat 
defterinde kayıtlı bulunmadıkları, olaydan 
4 gün evvel aynıyat mutemedi polis memuru 
Hüseyin Sert tarafından piyasadan alınan özel 
bir esliha ve techizat defterine mühürsüz olarak kaydedildiği görülmüş ve sanık İsmet Çetin'in olay günü bu tüfeklerden (023949) 
numaralısını (10 adet mermisi ve projektörü 
ile birlikte) Emniyet depo memuru Niyazi 
Güngör'den senet mukabili teslim aldığı ve 
olaydan sonra aynı gününün akşamı bir mermi 
eksiği ile iade eylediği anlaşılmıştır. ` 
Toplanan kesin kanıtlar, gerçek suç sanığı- 
nın Tengaz silahının tetiğini çeken toplum 
polis memuru İsmet Çetin olduğu saptanmış, 
çelişkili savunmaları alındıktan sonra sorgusu 
yapılmak üzere sevkedildiği Menemen Sulh 
Ceza Mahkemesince 1.6.1977 günü tutuklanmış ve cezaevine konulduktan sonra memuriyetimize yolladığı 14.7.1977 tarihli dilekçesinde suçunu daha açık bir şekilde kabullenmiş olup, Çiğli Havaalanında müşteki Mehmet Bedii İsvan'ı yaralayan silahının hartucunu linç edilmekten korktuğu için Bornova 
Ortaokulunun tuvaletine atmak suretiyle yok 
etliğini beyan etmiştir. (Devam Edecen) 


RALLİS VE ÖKÇÜN 
STRASBOURG'DA 
BULUŞUYOR 


© ikibakanson 
sınır olaylarını ve 
Yunanistan'ın 
NATO ile ilişkileri 
konusunu 
görüşecekler 


e Konsey 
toplantısında 
Kıbns'la ilgili 
raporun 


Ee imei 
ekleniyor 


VASİL MİHAİLİDİS 
ATİNA'DAN 
BİLDİRİYOR 
Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Toplantısına katıl 
mak üzere Fransa'ya giden Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Rallis, bıluşacaklar.Önceden saptanmış bir gündemi olmayan buluşma- 
da Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği ve özellikle 
son günlerde meydana gelen tahrik olayları ele 
alınacak. oÖğrenildiğine 
göre, Yunan Dışişleri Bakanı Rallis, Türk meslektaşına "Türkiye'nin katı 
ve inatçı tutumu dolayısıyla iki ülke ilişkilerinin gittikçe daha çok 
zarar gördüğünü" söyleyecek.Ökçün ile Ralllis' 
in Yunanistan'ın NATO 
ile olan ilişkileri konu- 


sunda da görüşmeler 
apacağı bildiriliyor. Bu 
rada dün Karamanlis 


a a 
Başkanlığındaki Bakanlar 
Kurulunda iki ülke arasındaki gerginlikler ele 


alındı. 

Atina'daki siyasi gözlemciler Türkiye'nin 
önümüzdeki günlerde 


tutumunu daha da sertleştireceğini öne sürüyorlar. Gözlemcileri o bu 
yorumu yapmaya götüren iki nedenden biri, 
Türkiye'nin sınır bölgesinden. kaçırılan üç Yunan köylüsünü henüz İa- 
de etmemiş olması, ikincisi ise Ecevit'in Yunanistan'n NATO'nun askeri 
kanadına dönüşü konusunda öne sürdüğü ve Yunanistan'ca kabulü olanaksız olan şartlardır. 

Ankara'da Başbakan 
Ecevit ile 8 saatlik bir görüşme yaptıktan sonra 
Türkiye'den ayrılan 
NATO Genel Sekreteri 
Joseph Luns'un Brüksel" 
e götürmekte olduğu tekliflerin, Yunanistanca 
"kabul edilemeyecek 
öneriler" olduğu söylen- 


diğinden, Avrupalı ve 
Amerikalı diplomatlar 
Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki ilişkileri yu- 


muşatabilmek için çaba 
gösterecekler. 

Edinilen bilgilere göře Yunanistan Başbakanı Karamanlis, önceki 
gün Yunanistan'dan geçen İtalya Başbakanı 
Andreotti ile de Türkiye'nin tutumunda ısrar 
etmesi konusunu görü 
tü ve kendisinden görüş 
lerini diğer müttefiklerire de iletmesini istedi. 

YUNAN 
GENELKURMAY 
BAŞKANI SINIR 

TEFTİŞİNDE 

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Agamemnon Gaçios beraberinde 3. Odu Kumandanı General Markopulos 
olduğu halde sınır bölgelerindeki birlikleri teftiş 
etti. İlgililerin bildirdiğine göre, Yunan ordusunun tüm birlikleri her 
zaman hazır ol durumundadır. 

KIBRIS SORUNU 
AVRUPA 
KONSEYİNDE 

Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında Kıbrıs konusunun 
görüşülmesinin kararlaştırılması üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgios Rallis, Kıbrıs Adalet 
Bakanı Mihailidis ile bir 
görüşme yaptı. Önceki 
gün Atina'ya gelen Miha- 


ilidis dün Strasbourg'a 
hareket etti. Mihailidis, 
New York'ta bulunan 
Kıbrıs Dışişleri Bakanı 
Rolandis'e vekalet etmekte ve Avrupa Konseyine bu sıfatla katılmaktadır. 

Bakanlar Konseyinin 


özellikle insan haklarının 
çiğnenmesi konularını 
tartışacağı bildiriliyor. 
Bu arada Kıbrıs'ta 'bulunan Türkiye Silahlı Kuvvetlerinin insan haklarını 
çiğnediğine ilişkin raporunda ele alınabileceği 
bildirildi. Bakanlar Konseyinin gündemindeki 
bir diğer konuda ulusararası şiddet olaylarma 


Gündüz Ökçün 


Luns un ziyarefi ve Türkiye'nin tutumu 


NATO Genel Sekreteri Luns'un ziyareti sırasında ele alınan önemli konulardan biri Türkiye'nin Yunanistan'a karşı 
tutumu oldu. Luns Türkiye'yi, Yunanistan'ın NATO'nun 
askeri kanadına dönmesini kabul etmesi için ikna etmeye 
çalıştı. Çeşitli formüller üzerinde yetkililerle görüştü. Ancak yapılan açıklamalardan Türkiye hükümetinin bu konu- 


daki tutumunu değiştirmediği ve Genel Sekretere "'olumsuz” cevap verdiği anlaşılıyor. Ancak hükümetin yine de bir 


açık kapı bıraktığı gözlerden kaçmıyor. 


Hükümet bu kez 


de, NATO'ya dayattığı ekonomik "yardım" konusunda 
olumlu cevap alırsa tutumunu değiştirebileceğini hissettirdi. 
Türkiye'nin kesin cevabını daha sonra vereceği şeklindeki 
açıklamanın altında bu hesabın yattığı anlaşılıyor. 

Türkiye, Yunanistan'ın NATO üyeliğine niçin bu kadar 
karşı çıkıyor? Bu sorunun cevabı yetkililerin NATO'dan 
ısrarla istedikleri ekonomik yardımda yatıyor. Hükümet 
her zaman yaptığı gibi bu meselede de hesabını "kozlar" 
ve "'şantajlar" üzerine kurmuştur. "Bana ekonomik yardım 


daha doğrusu 


odaları, 
üstüste açıklıyorlar. 


sız şekilde yeniden 
ğa çıkabilir. 


karşı alınacak önlemler. 
Bakanlar Konseyi ayrıca 1979'da Norveç'in 
başkenti Oslo'da toplanacak olan "'Enflasyon 
ve İşsizlik" Konferansı- 
nın hazırlık çalışmalarını 
gozden geçirecek. 

TÜRKİYE VE 

YUNANİSTAN 

YETKİLİLERİNİN 

GÖRÜŞMESİ 

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 
sözcüsü yaptığı açıklamada Türk ve Yunan yetkilileri arasında sınır olayları konusunda bir dizi 
görüşme yapıldığını söyledi. Sözcü, bu görüşmelerin en yenisinin Pazartesi günü Atina'da Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Necdet Tezel ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Bayron 
Teodoropulos arasında 
yapıldığını belirtti. 

Teodoropulos da görüşmeyi Oo doğruluyarak, 
“iki ülkenin bu gibi olaylara son vermek ve ikili 
ilişkilerin bu talihsiz sayfasını kapatmak üzere gi- 
.riştikleri karşılıklı çabalar çerçevesinde” birkaç 
görüşme daha yapılacağını söyledi. 

ÖKÇüN FRANSA'YA 
GİTTİ 

Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, dün Fransa' 
ya hareketinden önce 
yaptığı açıklamada, toplantıda Avrupa güvenlik 
ve işbirliği çalışmalarının 
gözden geçirileceğini 
söyledi. Ökçün, İran'daki 
olaylar ve ABD ile Sovyetler Birliği'nin bu konudaki tutumuna ilişkin 
bir soruya şu cevabı ver- 


di: 

: "İran'daki olayları 
çok yakından izliyoruz. 
Öyle sanıyorum ki, bu olaylar İran halkının yararna uygun bir biçimde 
çözümlenebilir. İki büyük 
devlet (o tarafından bu 
olaylara karışma biçiminde oluşacak bir poli- 


tikanın uygulanmasına 
yolaçmayacağını ümit 
ediyoruz." 


TA aratma 
çırpınışı içinde. Kıbrıs müdahalesinin 
laştırdığı buhran bugün dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. 
Her yıl 2,5 milyara varan dış açık Türkiye ekonomisinin belini büküyor. İşadamları Türkiye'yi,aldığı borcu kumar masasında kaybeden adama benzetiyorlar ve ekonominin artık 
gelecekten yemeğe başladığını belirtiyorlar. Sanayi, ticaret 
ihracaatcılar ülkenin iflasın eşiğinde olduğunu 


Bütün bu ağır şartlar karşısında yapılan nedir? Hükümet, 
hâlâ ülkemize ne büyük zarar verdiğini düşüneceğine Kıbrıs 
sorununu ve Yunanistan'la suni olarak sertleştiriler ilişkilerini Bati"dân Veya Sovyetler'den "bir şeyler koparırım” 
umuduyla koz olarak kullanmaya devâm ediyor. Kibris 
sorununun sürüncemede kalmasının iki süper devletin nasıl 
işine geldiğini görmezlikten gelen Ecevit hükümeti, uyguladığı politikayla ülkeyi daha ağır bunalımlara sürüklüyor. 
Kıbrıs'a yapılan müdahalenin üstünden dört yıl geçmiştir 
ve bugün bu maceranın yol açtığı zararlar artık parlamentoda bile tartışma konusu olmaktadır. Örneğin bir AP senatörü, Senato'daki plan tartışmaları sirasında "artık Kıbrıs 
müdahalesinin ve o günden beri ülkeye verdiği zararın hesap 
edilmesinin zamanı gelmiştir” diyebilmektedir. 

Bu ülke ekonomik sorunlarını kapı kapı dolaşıp para isteyerek, Kıbrıs sorununun veya NATO'daki 'oy hakkını kullanıp emperyalistlerden yardım sağlamaya çalışarak halledemez. Tam tersine bu siyaset ülkeyi batağa daha çok saplıyor. 
Bugün olan da budur. Tek çıkar yolvardır. Ekonomiyi bağıminşa etmek, kendi 
ve halkın gücüne güvenmek. Türkiye ancak böyle bir politikayla emperyalistlere el avuç açmaktan kurtulup, aydınlı- 


yapmazsanız size güçlük çıkarmaya devam ederim"' Hükümetin politikasının esası budur. 


OnO 5 abas 


Si 


kaynaklarımıza 


ENERJİ KONGRESİNİN 
ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE 
ENERJİDE 
DIŞA BAĞIMLILIK 
ELEŞTİRİLİYOR 


e EMO Başkanı Özgirgin 
"Dogal kaynaklarımızın 
yeteri kadar 
işlenmediğini” söyledi 


ANKARA (ÖZEL) 

Enerji Kongresinin üçüncü 

gününde genel sorunlar konusu 

tartışılırken enerji alanında dışa bağımlılık eleştirildi. 


İlk konuşmayı yapan 
TMMOB Elektrik Mühendisleri odasından Bekir Özgirgin 
bugüne kadar doğal kaynakl yeteri kadar öşletilme- 

i, ve dışa bağımlı bir politika izlendiğini söyledi. Özgirgin doğal kaynaklanmızın ve 
yeraltı zenginliklerimizin de- 
için girişimde 
sözle- 


gerlendiril mesi 
bulunulması gerektiğini 
rine ekledi ve nükleer santraller kurulmasının dışa bağımlılığı artıracağnı savundu. 


Söz alan diğer konuşma: 
cılardan Kamil Toptaş, hidrodektrik santrallerin artırılmasını isterken Bakanlık Temsilcisi Oktay Apaydın da Türkiye'nin enerji talebinin düşürülemeyeceğini belirterek yatarım olanaklarının büyük çoğunluğunun enerji alanına akıalması gerektiğini söyledi. 


Konuşmacılardan Muzaffer 
Amaç ise uranyum temini açısından dışa bağımlılık yaratacak olan nükleer santraller yerine doğal sıcak su kaynakları- 
nin kullanılmasıyla jeotermal 
enerji kaynaklarına yönelinmesini savundu . 

Oturumda söz alan bazı konuşmacılar ise OPEC'e karşı kurulan Uluslararası Enerji Ajansından çıkılması gerektiğini, çünkü bu örgütün bağımsız ulusal 
bir enerji politikasının uygulanmasına engel olacağını söylediler. 


Yebıyios Rallis 


AET Genel 
Sekreteri 
görüşmelerine 
bugün başlıyor 


© Noel, Çetin, Işık, 
Müezzinoğlu, 
Kuruç ve Elekdağ 
ile görüşerek 


ANKARA(ÖZEL) 
AET Genel Sekreteri 
Emil Noel geçen ay Brüksel'de Avrupa Komisyonunda sunulan Türkiye 
önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere dün akşam üstü Ankara'ya geldi. 


Emil Noel ile birlikte 
Komisyonun dış ilişkiler 
bölümü Avrupa işleri bölümü sorumlusu Pierre du 
Chateaux ve ekonomist 
Peter Harrocks da Ankara'da bulunuyorlar. 


Resmi temaslarma bu 
sabah Dışişleri bakanlığı 


Genel Sekreteri Şükrü 
Elekdağ'ı ziyaret ederek 
başlayacak, Emil Noel 


ile Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği İktisadi 
İşler yardımcısı Nazif 
Çuhruk başkanlığındaki 
Türkiye heyeti arasındaki 
görüşmeler bu akşam açılıyor. 

Noel,yarın da Dışişleri 
Bakan Vekili Hasan Esat 
Işık ,DPT Müsteşarı Bilsay Kuruç ile görüşecek. 


Noel'in Cumartesi 
günkü programında ise 
Başbakan Yardımcısı 


Hikmet Çetin ve Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu 
ile görüşmeler yer alıyor. 

Noel,bu temasları sonunda Cumartesi günü 
öğleden sonra Ankara'da 
bir basın toplantısı düzenleyecek ve aynı gün 
İstanbul'a geçecek. Noel 
burada işadamları ve bilim adamlarıyla görüşecek daha sonra Brüksel'e 
dönecek. 

Noel Brüksel'de Avrupa Komisyonuna Türkiye'deki temaslarına ilişkin bir rapor sunacak. 


Demokratik Platformu 
görüşmek üzere 


DISK 25 Kasımda 
demokratik 


kuruluşlarla toplantı 
yapacak 


e Toplantıda 
güçbirliğinin ilke ve 
proğramı tartışılacak 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul'da yayınlanan DİSK Ajansının bildirdiğine göre, DİSK'i 
Genel Temsilciler Meclisinde kabul edilen Demokratik Platformu oluşturmak için ılk toplantı 
25 Kasım 1978 Cumartesi günü Ankara'da yapılacak . 
DİSK Genel Sekreterliğinden yapılan açıkla- 


maya göre, toplantıda 
DİSK 6. Genel Kuru 
kararları doğrultusunda 


anti-emperyalist, anti-faşist tüm sendika, dernek, 
meslek örgütü, demokratik kuruluşlarla emperyalizme ve faşizme karşı 
güçlerin eylem birliğinin 
ilkelerinin ve programınm saptanması için gerekli tartışmalar yapılacak. 


KAYIP— Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Cemal Saylan 


kanı Rolf Hansen Milli 
Savunma 
Esat Işık'ın konuğu ola- 


kullanılıyor 
Doğan Yurdakul 


Genel Kurmay Başkanı Hürriyet gazetesine 
verdiği demeçte, “gayn-nizami harbe karşı 
koyma harekâtı yerine Kontrgerilla tabiri, bazı 
çevrelerce maksatlı olarak kullanılmaktadır” demiştir. 


Orgeneral Evren haklıdır. Gerçekten de 
Kontrgerilla tabiri "bazı çevreler” tarafindan 
“maksatlı” olarak kullanılmıştır. NE 


Örneğin 12 Mart döneminde tutuklulara $ 
gözü bağlı olarak işkence yapanlar, "Burası Gènel Kurmay'a bağlı bir Kontrgerilla üssüdür, burada Anayasa da babayasa da yoktur" diyenler, 
bu tabiri maksatlı olarak kullanmışlardır. 


Jandarma Genel Komutanlığı'nın 1 Mart 
1973 tarihinde yayınladığı ve "Yıkıcı Faaliyetlerle Mücadele (Aşırı Sol)" adını taşıyan, üzerinde "gizli" damgası bulunan döküman da, Kontrgerilla'dan "maksatlı" olarak sözetmektedir. 
Belge de, emir olarak "Kontrgerilla harekatının 
ihtiyaçlarına cevap verecek, bölgenin coğrafi 
yapısı, iklim koşulları, mahalli destek olanaklarını dikkate alarak, basit, elastiki, uygulama ka- 

.biliyeti olan bir lojistik destek sistemi kur ve ça- 
‘iştir’ denmesi, “Kontrgerilla açısından pert ndi eğit" denmesi de maksatlıdır. 


, 


« helgenin "EBU"ların esas alınmasını istemesic. maksatlıdır. 12 Mart döneminin İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanı olan Faik Türün, daha 
sonraları yaptığı açıklamalarda, EBU'nun "Esas Bilgi Unsurları" anlamına geldiğini, bazı 
MİT mensuplarının bu isimle sorgu timlerinde 
görev aldığını söylemişti. Bilindiği gibi bu "sorgu timleri", tutukluları çeşitli merkezlerde 
işkenceyle sorguya çekmişti. Bu merkezlerden 
biri de, Faik Türünün Erenköy'deki işkence 
köşküydü. 


Kimbilir, belki Amerikalılar da "gayrı nizami 
harbe karşı koyma harekâtına", "'Counter-guerilla" (Kontrgerilla) adını verirken maksatlı davranmışlardır. 


CIA'nın Planlama Yardımcı Direktörlüğüne 
bağlı olarak kurulan “Ordu-Dışı Dolaylı Savaş 
Bürosu" da, Asya-Afrika-Latin Amerika ülkelerinde "'gayrı-nizami harbe karşı koyma harekâtı" veya kendi deyişleriyle Kontrgerilla harekâtına girişirken maksatlıdırlar. 


Bu yöntemleri anlatan Amerikan ordusuna 
ait kitapların noktası virgülüne kadar, tercüme 
edilip, Türk ordusunda eğitim kitabı olarak kullanılması da maksatlıdır. 


Bugünkü Raşbakan Sayın Ecevit, seçim bildirgelerinde ve seçim konuşmalarında "'deylet 
içine sızmış gizli güçler" için Kontrgerilla tabirini, sonradan unuttuğu hesabın sorulması 
maksadıyla kullanmadı mı? 


Maksat var, maksat var. 


Genel Kurmay Başkanına "Aşın uçların 
spekülasyonları doğru mudur, Kontrgerilla var 
mıdır, yok mudur?" diye soran Hürriyet 'gazetesinin de bir maksadı var, 


Eğer bu maksat, devlet içindeki anarşinin 
kaynağını gizlemekse, bu manevra çok talihsiz 
bir güne rastlamıştır. ` 


Çünkü, aynı gün. Hürriyet gazetesi dahil bütün gazetelerde Aydınlık'ın Kontrgerilla yayını- © 
ni doğrulayan bir başka haber yer alıyordu: 


"Menemen Mahkemesi Çiğli olayını Ecevit'e 
suikast saydı." Mahkeme. suikastın arkasında 
bir gizli örgütün parmağı olduğunu söylüyordu. 


Orgenaral Evren, “gayrı-nizami harbe karşı 
koyma harekâtı"'nın ancak ülkeyi istila eden 
düşmana karşı kullanılacağını söylüyor. 


Ama bu yöntemin 12 Mart döneminde de, 
ondan sonra da halka karşı kullanıldığı, belgeleriyle, kanıtlarıyla ortaya konmuştur. Bizzat 
12 Martçdar, Faik Türünler, Ali Elverdiler “Gerilla varsa Kontrgerilla da olur" diyerek bunu 
açıkca ifade ettiler. 


“Kontrgerilla tabiri maksatlı olarak kullanılmaktadır” diyen Genel Kurmay Başkanının 
maksadı başka olabilir. Ama Kontrgerillacılar, 
Kontrgerilla tabirini çok açık bir maksatla kullanılıyorlar: “Halka zulmetmek. terör yaratmak, 
psikolojik savaş yürütmek, anarşi çıkarmak." 


NORVEÇ 
SAVUNMA BAKANI 
SANAYİ YATIRIMLARINI 


GÖRÜŞMEYE GELDİ 


ew Libya Genelkurmay Başkanı da 
Ankara'daki temaslarına başladı 


ANKARA (OZEL) 


Norveç Savunma Ba- lecek ve 


BakanıHasan Evren ile görüşecek. 


tarafından da kabul edi- 
Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Kenan 


Öte yandan Genelkur- 


rak Ankara'ya geldi. 


Milli Savunma Bakanlığından verilen bilgiye göre Rolf Hansen 
ile Hasan Esat Işık arasında yapılan görüşmelerde iki ülkeyi ilgilendiren savunma sanayi 
konuları üzerinde durulacak. 


Türkiye'nin Norveç'e 
savunma sanayi konusunda yapılacak yatırımlara mali olanak ve teknoloji bakımından katkıda bulunmasını isteveceği bildirildi. 


Hansen, Ankara'da 
bulunduğu süre içinde 
Başbakan Bülent Fcewt 


may Başkan Kenan Evren'in resmi konuğu olarak Salı günü Ankara'ya 
gelen Libya Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral 
Ebubekir Yunus Cabir 
temaslarına dün başladı. 
Ebubekir Yunus Cabir, 
Orgeneral Kenen Evren 
Mili Savunma Bakanı 
Hasan Esat Işık ve Kuvvet Komutanlarıyla görüştü. 


Tuğgeneral (o Cabir'in 
Başbakan Bülent Ecevit 
tarafından da kabul edileceği bildirildi. Tuğgenerai Cabir ülkemizde 
kaldığı süre içinde çeşitli askeri okuruluşlarda 

»coleşnel “yapacak. 


F 


Erik'e göre 


"Doğru adım” 


Yürüyüş'ün 118. sayısında TİP yöneticilerinden Şaban Erik, Sosyalist Çin'in sosyal-emperyalizme karşı mücadelesine saldırdığı yazısında, Mao'nun söylediklerivle yapılanların 


birbirini 


diyor: 


dır: 


KONTRGERİLLA 
YAYINININ 
YANKILARI 


Kurtuluş, 46. sayısında, üstü kapalı olarak 
Aydınlık'ın MHP ve Kontrgerilla konusundaki 
yayınının etkilerine değiniyor: 

"MHP'li faşistler belli bir süredir çeşitli 
güçlükler içindedirler. Çeşitli yerlerden çok 


ciddi ve öldürücü olmasa da yedikleri darbeler onları telaşlandırmıştır. MHP'li faşistlerin 
saldırgan oldukları artık çok büyük bir çoğunluk tarafından kavranmıştır. Siyasi gelişmelere 
ve gerçeklere en uzak olanlar bile, en azından 
çatışan taraflardan birinin MHP ve yan kuruluşları olduğunu düşünüyor.” 

Başka bir yerde ise gazetemizin yayınladığı 
gizli rapor hakkında şöyle deniyor: 

"Faşist katilleri daha da telaşlandıran olay: 
lardan biri de, AP'nin geçmişte MHP için hazırladığı raporun ortaya çıkması oldu." 


Şovenizmin geld 


"Yeniden Milli Mücadelenin, 459. cak tek 


tutmadığını 
ileri sürüyor. Erik şöyle 


"Öteden beri sosyalistlerin yeri geldikçe 
söyledikleri bir söz var- 
‘Devrimci hareket- 
te doğru adım atıp at- 


madığımızı anlamak 
için düşmanlarımızın 
bize karşı takındıkları 
tavra bakmak gerekir. 
Düşmanlarımız bize 
kızıyor, diş biliyorsa, 
doğru iş yapıyoruz, 
bunun aksi ise, yanlış 
iş yapıyoruz demektir." 
Sanıyorum bunu Mao 
da söylemişti. Şimdi 
Çin'in bütün yaptıklarını emperyalist alem 
şakşaklıyor. Şu halde 
sadece bu durum bile 
Çin'in gerçekte nasıl 
devrimci bir tutum içinde olduğunu göstermeye yeter." 

Evet, yapılan işin 
doğru olup olmadığını, 
düşmanların tutumundan anlamak mümkün. 
Hegemonyacılığa karşı 
mücadeleye de, en azılı 
emperyalist olan Sovyetler Birliği'nin saldırması bu mücadelenin ne 


Reklamcı 


TİP Genel Başkanı Behice Boran, geçtiği- 


miz günlerde Ankara 


ve Bursa İl Kongrelerin- 


de yaptığı konuşmalarda, diğer sorunların 
yanı sıra, Türkiye'nin dış ilişkileri konusunda bol bol Sovyetler Birliği'nin reklamını 
yapıyor. Yürüyüş'ün 118. sayısında yayın- 


lanan konuşmasında Boran şöyle diyor: 


"Sovyetler Birliğ 


i'yle ticareti büyütme, 


birlikte petrol arama karar ve anlaşmaları da 
yerindedir. Sovyetler Birliği'ne açılma Türkiye ürünleri için güvenilir pazar, politik 
takıntıları olmayan uzun vadeli ve ucuz kredi, çağdaş ileri teknoloji, istikrarlı ve gelişen 
ticaret olanakları edinme yollarını açmak- 


tadır.” 


Faşistlerin yakalanması 
umurunda mı? 


Halkın Kurtuluşu, 
son günlerde bazı faşistlerin yakalanması üzeri- 


"Bizimkiler okusun 
ibret alsınlar” 


ne, hükümetin hazırladığı bir kısım baskı tedbirlerini de belirterek, 
"CHP ile faşist partiler 
arasındaki çatışma faşizm ile demokratik 
güçler arasındaki bir 
çatışma değildir" di- 


SAYARI:"ENGİN'İN KAMPTAN 


AYRILMASINDA BA 
m” VARSA, BİR DAHA 


TAKIM 
YÜZÜ 
GÖREMEZ” 


ANKARA (THA) 
Futbol Federasyonu 
Başkanı Güngör Sayarı, 
Samsun'da yapılmakta 
olan Milli Takım kampından ayrılan Engin'le 
ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Engin'in kamptan ayrılmasında başka 
nedenler varsa, bir daha 
Milli Takım yüzü göremez" dedi. 
Sayarı bu konuda şu 
açıklamayı yaptı : 


“Sovyetler Birliği maçı öncesi Ankara'da yapılan kampta ailevi hiç bir 
sorunu çıkmayan Engin '- 
in Samsun'daki kampın 
birinci gününde moralinin 
bozulması sanırız kamuoyunca değerlendirilecektir. 

Daha önceki kamplar- 
da spor sayfalarında dedikodu sütunlarının dolmasına yol açan bu futbolcunun, önemli bir maçın 
arefesinde arkadaşlarından ayrılması kamp yeri 
olarak ne denli isabetli 
davrandığımızı açıkça 
ortaya koyuyor." 

Engin'in bundan önceki davranışlarının inceleneceği ve soruşturma açılacağını belirten 
Sayarı, konuşmasına 
şöyle devam etti: 

"Kurul toplantısı için 
Samsun'a gittiğimde, 
kamptan tek sorumlu kişi olan Sabri Kiraz'dan 


ŞKA 


bilgi alacağım. Milli Ta- 


kımla ilgili hiç bir so 
rumsuzluğa göz yummayacag.'." 


Yönetmelikler müsaitse Fenerbahçeli Engin'- 
den uçak ve kamp masraflarını isteyeceğiz. Engin'in bu davranışında 
ailevi nedenler dışında 
başka şeyler varsa Federasyon Başkanı olduğum 
sürece bir daha Milli Takım forması giydirmemek niyetindeyim." 

Öte yandan Samsun'- 
da kamptan ayrılan Fenerbahçeli Engin'in Milli Takım kaptanlığı için 
Galatasaraylı Fatih ile 
münakaşa ettiği bu arada devreye giren Sabri 
Kiraz'la da tartıştığı bildiriliyor. 

Bu arada Fenerbahçeli Engin'in "'Milli görevden kaçtığı" gerekçesiyle 
ceza kuruluna da verileceği ifade ediliyor. 


kadar doğru ve yerinde yor. Gazetenin 135. 
olduğunu gösteriyor. “Gelişme halinde | sayısında şunlar yazıl- 
Şaban Erik, gözünü bi- olan ülkelerin sanayi- -| yor: 

raz açar bakarsa, bunu leşmelerini mümkün "Reformist CHP 


görüyorum. Gelişmekte olan ülkeler 
içinde ikinci sırayı 
alan Hindistan epey 
müddetten beri bir 
atalet halinde. Bu 
vaziyet ileride de değişmeyecek. Ayrıca 
şu hususu da ilave 
etmek istiyorum : 


görür ve belki Sovyetler 
Birliği'ni 'şakşaklamak "tan vazgeçer! 


iği nokta 


şey Kıbrıs Türk'ünün bağım- 


Hükümeti ile MHP ve 
AP gibi faşist partiler 
arasmda sürmekte olan 
mücadele ve çatışmalar, geçtiğimiz haftalar 
içinde daha da şiddetlendi. 


sayısındaki, "Türkiye'nin Kıbrıs po- sızlığını ilan etmek AEN OEE er "Bir taraftan reforlitikası ne olmalıdır?" başlıklı yazıda, Türkiye'nin Kıbrıs'a karşı giriştiği Birin kilis rami mistler sivil faşist mişunlar: yazılıyor: , müdahaleyi savunan “Yeniden Milli | men, sanayileşmiş | islerin faaliyetlerin bir 


Mücadele 
tamamen 


"1974 yılından bu yana, Kıbrıs 
Türk devletinin, bağımsızlığını ilan 
etmemekle ne kazanılmıştır? Artık, 
aklı başında herkes tarafından teslim 
edilmektedir ki, — Hatta, Ecevit hükümetinin Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak görevlendirdiği, Mümi 

Ì Ay aya £ Ş 


Soysal'ın 
Soysal da 


f 


birleş 


Yargı, Hukuk Öğretimi 


masını önerirken, kendisine tanık olarak Mümtaz Soysal'ı gösteriyor. Kıbrıs" 
a anayasa yapmakla görevlendirilen 


şovenizmin dönüp dolaşıp aynı nokta- 


"s Kıbrıs'ın bağımsızlığının 


bölümünü kamuoyunda 
yok edilmesini ve parçalan- 


açıklarken ve faşist katillerin bir kısmı yakalanırken, bir yandan da 
Türkeş ve Demirel hükümete karşı mücadele- 


memleketlerin siyasetleri Üçüncü Dinya 
daki sanayileşme hareketlerini baltalama 
esasına dayanmakta- 


tanık olarak gösterilmesi, dır." 


tiğini göstermesi bakımından ondra'da h 
rendorf adındaki bir 
profesörün yukarıda- 
ki sözlerini 151. sayısında yayınlayan 
Sebil, bunu "'bizimkiler okusun ibret 
alsın” diye yapmış. 


Halkın Kurtuluşu 
için faşist katillerin yakalanması ve faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması hiç önemii de- 


Beden Terbiyesi eski 
Genel Müdürü 
Talat Akgül 


“TRT 


Fenerbahçe, 
Galatasaray 


ve Beşiktaş 


ANKARA (THA) 


Maccabi ile karşı 


Fikret Ünlü, Beşiktaş Kulübü Ba 


rüşürken. 


anı Akınal ile gö- 


Ünlü: Stadın tribünlerini 


yakmak, olay çıkarmak 
çirkin bir davranıştır 
Akınal: Tribünlerde her 
maçtan sonra olduğu 
gibi gazeteler yakıldı 


İSTANBUL (THA) 


Beşiktaş Kulübü Başkanı Gazi Akınal beraberinde 
Asbaşkan Ekrem Amaç olduğu halde İstanbul'da bu 
lunan Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Fikret 


Ünlü ile bir görüşme yaptı 


Olaylı geçen Beşiktaş—Galatasaray maçının ele 
alındığı toplantıdan sonra görüşlerini açıklayan Fik- 


ret Ünlü şunları söyledi: 


“Bu görüşmeden sonra bir gün önce belirtmiş 
olduğum görüşlerimi değiştirmiş değilim. Bir stadın 
tribünlerini yakmak, olay çıkartmak çok çirkin bir 


davranıştır." 


Gazi Akınal'la olumlu bir görüşme yaptığını belirtilen Ünlü, Beşiktaş kulübünün kararlarına saygılı 
olduklarını belirtti ve diğer kulüplerin de spor sahalarında anarşinin önlenmesi için aynı hassasiyeti gös- 


termesi gerektiğini söyledi. 


Öte yandan bir bildiri yayınlayan Gazi Akınal, 
bu konuda şu açıklamayı yaptı: 
"Pazar günü oynanan karşılaşmada diğer maçların 


bazılarında gü 


â sonra gü gibi SEV ör yadi 
üzüntüden sonra tribünlerde gazeteler yakıldı. Bum 


ildüğü gibi ne arabalar tahrip edildi 
ne hakem dövüldü, ne de camlar kırıldı. 


abartmamak gerekir. Bu nedenle ben Beden Terbi 
yesinin kurallara uymayanlara ceza vereceklerini ummu 


yorum." 


Akınal bildirisinin bir bölümünde, hakemlerin ik 
yıldır Beşiktaş aleyhinde kararlar aldığını ve zarar: 


uğradıklarını iddia etti. 


özel sayısı yayınladı 


Aylık hukuk dergisi YARGI Kasım 
sayısını "Hukuk Öğretimi"'ne ayırdı. 


Dergide konuyu çeşitli açılardan ince- hakkında bilğinin de yer aldığı ergide, 
leyen öğretim üyelerinin *«*makaleleri Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri 
yer alıyor. İlhan Kutay, “Hukuk Öğretiminin 


Yargı da Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Profesörü Bahri Savcı'nın, "Anayasa Hukuku Eğitiminde Üç Boyut", İstanbul Hukuk Fakültesi Doenti Köksal Bayraktar'ın "Hukukçu 

asıl Eğitilmelidir?", Ankara Hukuk 
Fakültesi İdare Hukuku Doçenti Yıldırım UÜler'in "Türk Hukuku-Hukuk 
Eğitimi", İstanbul Hukuk Fakültesi 
Asistanı Niyazi Öktem'in "Hukuk Felsefesi Öğretimi”, İstanbul Hukuk Fakültesi Doçenti Ülkü Azrak'ın "İdare 
Hukuku Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım Denemesi", İstanbul Hukuk Fakültesi Doçenti Sait Güran'ın "Hukukta 
Lisans Üstü Öğretim" ve yine İstanbul 
Hukuk Fakültesi Doçenti Rona Serozan'ın özel hukuk öğretisini eleştirerek 
bu öğretinin dogmatik, metafizik, idealist olduğunu ortaya koyan, "Özel 
Hukuk öğretisinin Bilim Dışı İdeolojik 
Karakterini Somutlaştıran Kavramlar 
ve Kuramlar" isimli makaleleri yer 
alıyor. Doçent Serozan makalesinde 
özel hukuku Mülkiyet, Sözleşme Serbestliği, Hukuki Kişilik, Eşitlik (Adalet), Tüzel Kisilik kavramlarını tek tek 


tesi var. 


sal 
eksi 


or. 


TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 

1- 780.000- TL. tahmini bedelli 2 adet 
80-90 HP Deniz Tipi Diezel Motoru mevcut 
şartnamesine göre 4.12.1978 Pazartesi günü saat 
11.30'da İstanbul-Cibalideki Merkez Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici Teminatı: 34.950.- TL dır. 

2- Şartnamesi anılan Komisyondan bedelsiz 
olarak alınabilir. Ankara ve İzmir Tekel Başmüdürlüklerinde görül ebilir. 

3- İsteklilerin; 2490 Sayılı Yasanın 32 nci ve 
Eksiltme Şartnamesinin 29 ncu maddesine göre 
hazırlayacakları kapalı teklif zarfları ile; 

a) Geçici Teminat Makbuzunu, 

b) Kanuni İkametgahına ilişkin belgelerini, 

c) İstekli bir ortaklık ise; 

aa) İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Tica- 

„ret Odasından veya sair resmi bir makamdan 
-ortaklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış bir belgeyi, 

bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına 
teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir noterden onanlı vekâletnameyi, İhale saatinden bir saat öncesine kadar 
1. maddede belirtilen Komisyona makbuz karşılığında vermeleri şarttır. 

4- Bu ihale ile ilgili belgelerin posta ile gönderilmesi halinde gecikme ve kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur. 

(Basın:27504-1514) . 


YOZGAT VALİLİĞİNDEN 


Yozgat Lisesi pansiyon öğrencilerinin 1978 
mali .yılı ihtiyacı bulunan 137.096.- lira muhammen bedelli 10.285.- lira geçici teminatlı 


© 29 kalem sebze ve meyve 2490 sayılı kanunun 


31 maddesi uyarınca satın alınacaktır. 

Eksiltme 29. 11.1978 Çarşamba günü saat 
15.30'da Lise Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartname anılan yerde görülebilir. 

Taliplerin Ticaret vesikası ve geçici teminatlarını havi teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce komisyona vermeleri; postadaki gecikmenin kabul edilmeyeceği ilan olunur. 

(Basın:26415-1513) 


inceleyef&k dieştiriyor. 
Değişik ülkelerde hukuk öğretimi 


Amacrf'nı anlatıyor. Dergide ayrıca hukuk öğretimiyleilgili yayınların bir lis- 


Derginin “Olaylar-Yorumlar"' bölümünde ise demokrasinin sınırlarının daraltılarak anarşinin üstesinden gelinme” 
ye çalışılması eleştiriliyor, bunun ancak sendikalar, kitle örgütleri ve geniş 
halk yığınları seferber edilerek ve demokrasinin sınırları genişletilerek sağlanabileceği 
hükümetin buna uygun davranmaması 
sonucunda anarşinin sona ermeyeceğini 
de sözlerine ekliyor. 

Yargı bu konudaki görüşlerini şöyle 
ta alıy oz "Siyasal ikti 
sizliğinin temelinde ... res 
terörünün, devlet kurumları içinde yuvalanmış kara 
manda bireyi yabancılaş ` 
arpıklıkların varlığını 'teşhis' teki 
lik ve bu olguların üstüne eğilme- 
deki çekingenlik yatmakta." 

Dergide ayrıca İş Kanunundaki degişiklik önerisi üzerinde duruluyor ve 
e salıvermedeki eşitsizlik eleştiriy' 


belirtiliyor. Yargı, 


arın terresmi devlet 
nlık güçlerin ve aynı zatiran .. . yapı- 


Kağıt üzerinde 
“Barış” 
fiiliyatta 
saldırganlık 


Kitle, 235. sayısında yine "barış" üzerine şairane sözler etmiş. Şöyle yazıyor 

".. DÜNYA BARIŞ KONSEYİ kurulur. Halklar Barış Masası etrafında toplanmaya çağrılır. 
SBKP XX. Kongresinde ilke, 1957, 1960 Deklerasyonlarında bir kere daha ilke, 1969 Zirve Konferansında bir kere daha ilke, 1974 Konferansın- 
da, 1976 Helsinki Belgesinde bir kere daha ilke 
haline gelir. BARIŞ!" 


Kitle'nin gözlerden gizlemek istediği, kağıt 
üstündeki ilkelerin Sovyet sosyal-emperyalistleri 
tarafından ayaklar altına alınarak çiğnendiği ve 
barışı yok etmek için her türlü faaliyete giriştiği 
lafa değil, işe bakmak gerek. İnsan,Sovyetler 
Birliği'nin barışın bir numaralı düşmanı olduğunu bilmese, Kitle'nin yazdıklarına bakarak, "bariş" üzerine en fazla demagoji, yapanların, barışsever olduğunu sanabilir. 


+ 
Beden Terbiyesi eski 

Genel Müdürü Talat Ak- arşıya ge IYor 

gül, "Hükmi şahsiyeti ol 

mayan Fenerbahçe, Be- İSTANBUL kazandığı takdirde tur atşiktaş ve Galatasaray layacak 

televizyondan maç nak /, Eczacıbaşı Basketbol Karşılaşmayı leleviz 

kn yayını için TRT ile Takımı Avrupa  Şampiyon 22.15'ten sonra 

pazarlığa oturamaz" yon Kulüpler Basketbol banttan verecek. Ayrıca 

dedi. Turnuvasında bu akşam İsrail ve Belçika televiz- 
Akgül, TRT yetkili- İstanbul Spor Sergi Sara- yonu karşılaşmayı nak- 


lerinin maçların televizyondan naklen yaymı için Beden Terbiyesi Genel Mü 
dürliğünü muhatap alması 
gerektiğini belirterek şunları söyledi: 

"Kulüpler Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kanun ve tüzüğüne uymak zorundadır. Uymazlarsa tescilleri silinir. Bu nedenle maç 
naki konusunda iki devlet 
kuruluşu olan TRT ve B.T. 
G.M. anlaşmaya varabilir." 

Vatandaşların TRT ye 
para ödediğini ve maçı 
izkmelerinin doğal bir şey 
olduğunu söyledi. 

Akgül konuşmasına şöyle devam etti: 

“TRT, istediği maçı tek 
kuruş dahi ödemeden yayınlayabilir. Çünkü maçların oynandığı saha devletindir. Kulüplerin değildir. TRT, bugün 
devlet tiyatrolarında oynanan oyunu istediği gibi ya- 


yında İsrail'in Maccabi 
lakımı ile karşı karşıya 
geliyor 


len yayınlayacak 


karşılaşmaya şu 
ile çıkması 
Necali, 
ille, Efe, Haigler 


Futbol Federasyonu, 
Hakem Vasfi Önal'ın 


suçsuz olduğunu belirledi 


ANKARA (AA) 

Önceki hafta Tokat Şehir Stadında oynanan 
Tokatspor—Erzincanspor maçından sonra, karşılaşmanın hakemi Vasfi Önal'ın tribünlere 


Eczacıbaşı bu akşam 
yapacağı karşılaşmayı 


karşı yaptığı iddia 'edilen olumsuz hareketin 
gerçek dışı olduğu açıklandı. 

Futbol Federasyonunda bulunan gözlemci 
raporuna göre, Vasfi Önal'ın böylesine bir hareketi olmadığı, bir tertibin kurbanı olduğu 
belirtildi. 

İKİ YÖNETİCİ CEZA KURULUNDA 


Eczcctbaşı'nın bu 
kadro 
bekleniyor 
Melih, Baskeru- 


Akınal bildirisinin son bölümün de Beşiktaş camia 
sının entrikalara ve kirli oyunlara girmediğini ve spor 
camiasına son derece saygılı davrandığını ifade etti. 


“Mevsimin ilk salon 
atletizm yarışmaları 
bu hafta sonu İzmir”de 


yapılıyor 


İZMİR (AA) pılacak. 
İzmir'de mevsimin ilk Öte yandan Atletizm 
salon atletizm birinciliği Federasyonu Kurulunun 
25 Kasım Cumartesi günü. 25 Kasım'da Ankara'da 


saat 12.00'de Atatürk toplanacağı belirtiliyor. 
Spor Salonunda başlaya- Toplantıda yarışlar 
cak. takvimi, kitleye dönük 


atletizm çalışmaları, itici 
güç barajları ve atletlerin 
istekleri gibi konuların 
görüşüleceği belirtiliyor. 


Pazar günü sona erecek yarışmalar erkekler, 
bayanlar, gençler ve yıldızlar kategorilerinde ya- 


Türkiye (B) Ligi 
sonuçlan 


SÜMERBANK ALIM VE SATIM MÜESSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
BAHÇEK API—İSTANBUL 

500.000 adet numunemiz gibi iki tarafı iki renk baskılı 35 x 50 cm. eb'ad 
lı ve iki taraftan 8 er cm. açılınca 16 em. körüklü takma saplı (Kulplu) naylot 
(PE) çanta şartnamesi esaslarına uygun olarak yaptırılacaktır. 

Bu işe ait şartname ve numune AL/IV.cü Grupta görülebilir. 

60 gün opsiyonlu olması istenilen tekliflerin kapalı zarfı havi olarak 4.12 
1978 günü saat 17.30'a kadar Dosya No: 48267/Müessese referansımız bedir 
tilmek suretiyle Müessesemiz veya İstanbul şubemiz girişlerindeki teklif kutu: 
larına atılması veya aynı tarihte Müessesemizde bulundurulacak şekilde pos 
talanması gereklidir. 

Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

Müessesemiz 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp teklifler arasından şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir. 
(Basın:28005-1518) 


72 Adet 3024 m? Branda 
Satınalınacaktır. 

Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 

1— İSKENDERUN'da Müessesemiz Ticaret 
Müdürlüğü, 

2— İSTANBUL'da Sirkeci Yalıköşkü Cad. 
Yalıköşkü Han Kat: 4-5'deki Mümessilliğimiz, 

3— ANKARA'da Kavaklıdere Tunus Cad. 
No: 63'deki Mümessilliğimiz, 

İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre 
hazırlayacakları......... No'lu dosyayla ilgilidir, 
meşruhatlı kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 8/12/1978 günü saat 
14.30'a kadar İskenderun Demir ve Çelik Fab. 
Müessesemiz /Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. 

(Basın: 27898-1517 


İLAN 
Kadıköy İcra 
Memurluğundan 


Bir borçtan dolayı mahcuz 40.000 lira muhammen kıymetinde 385151 nolu telefonun intifa 
hakkı Kadıköy icra 
dairesi satış mahallinde satılacaktır. 
1'nci arttırmanın 
29/11/1978 günü saat 14.00 - 14.15 arasında yapılacağı, bu 
günde talip zuhur etmez veya teklif edilen fiyat muhammen 
kıymetin % 75'ni 
bulmazsa 30/11/ 
1978 günü aynı yer 
ve aynı saatte yapılacak ikinci arttırma 
ile en çok fiyat vere- 
ne satılacağı, belediye resimlerinin alıcı- 
ya ait olacağı ilan 
olunur. 20/11/978 

Kadıköy İcra 
Memuru 
(Basın:8041-1519) 


Edebiyat, 

Müzik 
Felsefe 
Üzerine 


yınlıyor. Özel tiyatrolar ile 
pazarlığa oturuyor. Maçlar 
Ali Sami Yen stadında yapılırsa o zaman Galatasaray ile pazarlığa oturabibr. Ama bu Devletin stadında yapılırsa iş o zaman 
değişir." 


MAO ZEDUNG 
SEÇME ESERLER 


V Ciltte Mao Zedung'un 1949-1957 
döneminde yazdığı, proletarya 
diktatörlüğünün sağlamlaştırılması, 
kapitalizme geri dönüşün önlenmesi 
ve sosyalizmin inşasına ilişkin 
önemli makaleleri yer almaktadır. 
Mao Zedung ilk olarak 

bu ciltte yer alan yazılarında 

üretim araçlarının sosyalist 
dönüşümünün esas olarak 
tamamlanmasından sonra da 
proletarya ile burjuvazi 

ve Sosyalist yol ile kapitalist yol 
arasındaki mücadelenin devam edeceği 
bilimsel tezini ve proletarya 
diktatörlüğü altında devrimin 
sürdürülmesi teorisini ortaya 
koymaktadır. Yine bu ciltte yer alan 
makalelerinde Mao Zedung 

sosyalist toplumda halk içindeki 
çdişmelerin ele alınması ve 
sosyalizmin inşasına ilişkin meselelere 
ışık tutmaktadır. 


Tokatspor—Erzincanspor 
larının 


maçının dosyaincelenmesinden sonra, Tokatspor'un 


Başkanı Celal Fazlıoğlu ile kulüp idarecisi 
Hüdai Yüklerin Federasyon Hukuk Kurulu 
aracılığıyla Merkez Ceza Kuruluna sevkedilecekleri de gelen haberler arasında. 


MAO ZEDUNG 
SEÇME 
ESERLER 


V.CİLT 


90 TL. 

Genel Dağıtım: 
TÜR-DA,Hamam Sokak 
No:4, Cağaloğlu-İstanbul 


1.GRUP 


,Fenerbahçe-Beşiktaş.. .1-1 
Gahatasaray-İst.spor. . . .1-1 
SariyerVefa....,..» 12 
Edirnespor-Tekirdağspor.4-0 
Kırklareli-Lüleburgaz . . .0-2 
2. GRUP 

Altınordu İzmirspor . . .1-0 
Karşıyaka -Altay. . ... 3-1 
Aydmspor Göztepe. . . -00 


Tirespor-Ödemişspor . . .1-0 
Manisaspor-Yeşilova . . .1-1 


3.GRUP 

Ankara D.SporPetrolofis . . 
(Petrolofis sahaya çıkmadı) 
Gençlerbirliği-Şekerspor. - 
Kayserispor-MKE Ank gücü . 
(Ank.gücü sahaya çıkmadı) 
Konya İ.Y Kırıkkale . . .0-0 


4.GRUP 
Esk.spor-Bursasnor ... .0-1 


Düzcespor Zonguldak. , 20 
Sakaryaspor-Kocaelispor. . . 
(Kocaelispor hükmen galip) 


5.GRUP 
Adanaspor-Ad.D,Spor . .1-2 
Hatayspor-Tarsus İ.Y. . .0-0 
İsk.spor-G.Antepspor ea. 
(İskenderunspor sahaya çıkmadı) 


6.GRUP 
Trabzonspor-Sebat Gençlik . 
(Sebat Gençlik sahaya çıkmadı.) 
Giresunspor-Rizespor. * .50 
Samsunspor Orduspor . .0-3 


8.GRUP 
Diyarbakırspor-Urfaspor .3-1 
Malatyaspor Elazığspor. . . . 
(Elazığspor sahaya çıkmadı) 


MĀ Takım kampından affını isteyen 
Engin'in yerine Galatasaraylı 
Erdoğan alınıyor 


ANKARA (AA) 
Galler maçı için Samsun'daki Milli Takım 
aday kadrosunda bulunan Fenerbahçeli Engin" 
in yerine Galatasaraylı 
Erdoğan alınacak. 
Samsun'daki kampta 
baş antrenör Sabri Kiraz'la bir görüşme yapan 
ve kadrodan affını isteyen Fenerbahçeli Engin' 
in bu isteği Futbol Fe 


derasyonunca görüşüldü 
ve talebi kabul edildi. 
Futbol Federasyonu 


Başkanı Güngör Sayarı, 
Baş antrenör Sabri Kiraz'la yaptığı görüşmeden sonra, kadroya En- 


gir'in yerine Galatasaraylı Erdoğan'ın alınmasını uygun buldu. 

Futbol Federasyonu 
Başkanı Güngör Sayarı 
bu konuda şu açıklamayı yaptı: 

"Bu futbolcunun tutumu, her yönü ile ele 
alınması gereken bir konudur. Ancak, ilk elde 
kadrodan affını kabul ettik. Kendisinden kamp 
masraflarının yapılması 
için yetkililere haber 
verdim. Ayrıca adı geçen 
futbolcu için Ankara'da 
açılan otel soruşturması- 
nın da hızlandırılmasını 
istedim." 


* 23 Kasım 1978 i 


istanbul, Ankara ve Adana'da... 


(Bas tarafı 1. sayfada) 
miş haldeki bir otomobilin içinde elleri ve 
ayakları bağlı, başına 
sert bir biçimde vurularak öldürüldüğü anla: 

. şilan bir erkek cesedi 
* buldular. 

A Yetkililer, bulunan 
© cesedin üzerinden kimli- 
© ğini ortaya koyacak bir 
© belgenin çıkmadığını, 
© 25-30 yaşlarındaki kişi- 
© ni vücudunun bazı yerle- 
© rinde sigara yanıkları bu- 
` lunduğunu bildirdiler. 
Yapılan araştırma sonucu, 34 F 7817 plakalı 
özel otomobilin Sımı 
Albayrak adlı bir kişiye 
ait olduğu ve otomobilin bir süre önce çalınmış olduğu öğrenildi. 

© Küçükçekmece'de sabaha karşı bir otomobilin 
içindeki Mustafa Selahattin Güneş'in üzerinde ya- 
#ilan aramada, bir tabanca ile 28 mermi bulundu. Sanık, kendisinin 
ülkücü olduğunu söyledi. 
© Yedikule tren istasyonuna 100 metre uzaklık- 
ta bulunan demiryolu 
köprüsünün altında dün 
patlamaya hazır Amerikan yapısı askeri 4 el 
bombası, 3 tahrip kalıbı, dinamit fitili ve çok 
sayıda dinamit lokumu 
bulundu. 

Emniyet (o Müdürlüğü 
bomba ve tahrip kalıplarının etkisiz duruma getirildiğini ve bir kızın 
gözaltına alındığını belirtti. Gözaltına alınan 
kızın kimliği açıklanmadı. Yetkililer patlayıcı 
maddelerin bulunduğu 
“yerin depo olarak kullanıldığının belirlendiğini 
bildirdiler. 
© Dün 01.30'da İTÜ Maden Fakültesi öğretim 
üyelerinden Şakir A bdülselamoğlu Karaköy'den 
hususi bir otoya binerek 
Beşiktaş'a giderken Akaretler durağında otonun 
içinde bulunan dört kişiden ikisi silah çekerek 


ii 


Apaurseramogru' nu ü 
bin lira parası ile not defterini aldılar. Daha sonra 
otomobili Levent'e doğru götüren şahıslar Abdülselamoğlu'nu indirdiler ve kaçtılar. 

© Dün İstanbul İşletme 
Fakültesinde, “Devrimci 


Yolcular" Serdar Aksöy 
isimli devrimci öğrenci- 
ye okulu terketmesini, 
bir daha 


ula ayak basmamasıpi 1 Söyleyerek 
saldırdilât. Saldırganların 
başını Süleyman ve Kı- 


vırcık Hüseyin isimli sahte solcuların çektiği öğrenildi 

© Çeşitli öldürme ve ya- 
Talama olayının faili olarak aranan faşist Enver 
Tortaş'a, İstanbul 6. Ceza 
Mahkemesinde ( gıyaben 


cu silah bulundurmaktan 
bir yıl hapis cezası verildi. 

© Türk Ticaret Bankası 
Cennet şubesini soymaktan yargılanan Sümmani 
ve Mehmet Karadağ beşer yıl ağır hapis cezasına 
çarptırıldı. Sümmani Karadağ'a tabanca bulundurmaktan ayrıca bir yıl 
hapis cezası daha verildiği açıklandı. 


ANKARA'DA 


© Abidin Paşa Lisesin- 
de dün sabah saat 8.00 
‘sırasında okula giden öğrencileri tabancayla tarayan komandolar biri 
ağır olmak üzere 2 öğrenciyi yaraladılar. Komandoların silahlı saldırısında yaralanan öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde 
tedavi altına alındılar. 
Komandoların saldınsında karnından ağır 
yaralanan öğrencinin Nihat Arman, diğer yaralı 
öğrencinin ise Nazmi Polat olduğu bildirildi. 
Komando saldırısını 
protesto eden öğrenciler, saldırganların Emin 
Yazıcı ve Yaşar Öztekin 
adlı komandolar olduğunu söylediler. Saldırının 
polisin ye mavi berelilerin 
gözleri önünde yapıldığı, 


saldırganların kaçtığı 
bildiriliy ov. 

© İş Bankası Hoşdere 
Şubesi silahlı iki kişi 


tarafından soyuldu. Bankadan 40 bin lira alan 
soyguncular araba ile 
kaçtılar. Emniyet yetkilileri soygunda kullanılan 
arabanın bulunduğunu ve 
soyguncuların arandığını 


ADANA'DA 

* Kanalköprü semtinde 
Hüseyin Bilir adlı öğrenci, 21 Kasım günü akşamüstü odunculuk yaptığı 
dükkanın önünde faşistlerin açtığı ateş sonucu 
öldürüldü. Saldırganlar 
havanın (o kararmasından 
yararlanarak kaçtılar. 

Hüseyin Bilir'in cenazesi dün törenle kaldırıldı. CenazemtÖrfinine katılan yurttaşlar; Kanalköp- 
#rü ve Yurt Mahallesinde 


TELEVİZYON 


18.00 HABERLER 
(Siyah İnci) 
19.30 KÖY KAHVESİ 


tim ve pazarlamada 
lik Bakanı Ali Topuz, 


Özdemir ve Doç. Dr. 


ciler de söz alıyorlar. 


20.30 HABERLER 
21.10 BEŞ DAKİKA 
Zühal oÇetinkanat'ın 
mahkum 


21.15 TEK BAŞINA 


lanacak. 


ÖZETLERİ 
23.55 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 
07.02 Köye Haberler 
07.30 HABERLER 
09.02 Dost Elinden 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 Öğle Üzeri 
13.15 Oyun Havaları 
15.01 Sizlerle Birlikte 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Cocuk Bahcesi 


TRT2 


07.00 Açılış 

08.00 Sabah İçin 

09.00 Barok Müzik 
10.00 Türk Yorumcuları 
11.00 Öğleye Doğru 
12.00 Caz Müziği 

12.30 Piyano Soloları 
13.00 Konser Saati 
15.00 Günün Konseri 


TRT3 


08.00 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 
10,30 Adsız Kahramanlar 
11.20 Türküler Geçidi 


13.30 Olayların İçinden 
14.15 Kent ve İnsan 
16.05 Şarkılar 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın- Yayın A.Ş 
adına sahibi 


FERİT İLSEVER 


18,33 SİNBAD'IN SERÜVENLERİ 
19.00 FÜLÜT ÖĞRENİYORUM 
Programın bugünkü bölümünde, "tarımsal üre- 


tartışılıyor. Nevzat Şenol'un sunduğu programa konuk olarak Köyişleri ve Kooperatifçi- 


cılık Bakanı Mehmet Yüceler, Yere Yönetim 
Bakanı Mahmut Özdemir, Prof. Dr. Necdet 


Programda yurdun çeşitli yörelerinden üreti- 


izleyicilerden gelen mektuplardan 
örnekler sunuluyor. Yapım: Yavut Tarakçıoğlu. Yönetim: Gürkan Elçi. 


'TV'nin yeni dizi filminin ilk bölümü 
22.10 TÜRK SANAT MÜZİĞİ 
(Bekir Sıtkı Sezgin) 
22.30 NAKLEN YAYIN 
Eczacıbaşı—Maccabi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası basketbol maçı naklen yayın- 


23.30 AVRUPA KUPALARINDAN MAÇ 


12.20 Meslekler ve Okulları 


örgütlenme sorunları" 


Gıda Tarım ve Hayvan- 


Sadi Aral katılıyorlar. 


sunduğu programda 


19.00 HABERLER 
20.15 Köy Dagarcığı 
20.40 Saz Eserleri 
21.02 Radyo Tiyatrosu 
22.40 Şarkılar 
23.00 HABERLER 
23.10 Türküler Geçidi 
00.02 Gece Yarısından 
Sonra 
00.40 Küçük Konser 
01.00 Kapanış 


18.30 Çagdaş Türk Sanat 
Müziği 

19.00 Anıların Müziği 

21.30 Çeşitli Müzik 

22.00 Küçük Konser 

22.30 Caz Dünyası 

23.00 Gecenin Getirdikleri 

24,00 Gece ve Müzik 

01.00 Kapanış 


16.20 Arkası Yarın 
18.30 Aile 

19.30 Çeşitli Sololar 
20.30 Olayların İçinden 
22.00 Fasıl 

22.30 Türküler Geçidi 
23.00 Solistler Geçidi 
23,55 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 
S.AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 

Müessese Müdürü: O GÜRHAN ERTÜR 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baskı; İst, GUNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


yapılan duruşması sonu- 


MHP'lilerin yurtsever kişilere sürekli olarak saldırdıklarını, saldırılarını 
ÜGD lokalinden tertiplendiğini ve ÜGD lokalin- 
de toplanan MHP'lilerin' 
köprü başını tutup, yurtsever kişilere kimlik sorduldarını söylediler. 


e» Çeşitli suçlardan aranan MHP'li Derviş Kın- 


.cal, Adana'da yakalandı. 


Adana'nın çeşitli yerlerinde motosikletle kahveleri tarayıp kaçan ve 
7 saldırının faili olarak 
aranan MHP'li Derviş 
Kıncal 17 Kasım günü 
Karataş İlçesinde yakalandı. 

Derviş Kıncal'ın bazı 


| saldırıları Almanya'ya ka- 


çan Ali Seydi Saltan adlı, 
faşistle birlikte düzenledikleri bildirildi. Derviş 
Kıncal, en son 10 Kasım 
günü Hıdır Kip, Mustafa 
Gökçe ve Ömer Taşkın'ı 
tabancayla yaralayıp 
kaçmıstı. 


İZMİR'DE 


© Ege Üniversitesine 
bağlı Fen ve Mühendislik 
Bilimleri Fakültesinde 
önceki gün İGD'lilerle 
Halkın Kurtuluşçularının 
çatışmaları olayı ile ilgili 
olarak gözaltına alınan 
öğrencilerden © 39'unun 
tutuklandığı bildirildi. 
Olaydan sonra kapıları 
kırılarak boşaltıldığı 
bildirilen Muhendislik Bilimleri anfisinde yapılan 
aramada, bir adet tabanca ile çok sayıda kesici 
alet bulunduğu belirtildi. 
© öte yandan dün sabah 
İktisadi ve Ticari Bilimler 
Fakültesinde çıkan ça 
tışma sonucu yedi kişi 
hafif olarak yaralandı. 
Olayla ilgili olarak ; 26. 
öğrenci gözaltına alındı. 


Gin Halk... 
Hasan Esat Işık'ı da ziyaret edecek. 

Ankara'da çeşitli yerleri gezecek olan Ulanfu 
daha sonra İstanbul'a gidecek ve 28 Kasım Salı 
gününe kadar İstanbul'da 
kalacak. 

Ankara'daki ilk temaslarını Millet Meçlisi Başkanı Cahit Karâ-. 
kaş ve Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırı 
Atalay ile yapacak olan 
Ulanfu, daha sonra 
TBMM binasını gezecek 
ve Genel Kurul çalışmılarını izleyecek. 


gösterilerinde 
gözaltına alınanlar 
hâlâ serbest 
bırakılmadı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Rus savas gemilerinin İstanbul'a gelişini 
protesto etmek için 
Dolmabahçe ve Harbi- 
ye'de gösteriler yaparken 
gözaltına alınan devrimciler hâlâ serbest bırakılmadı. Savcılık gösteriler 
sırasında polis tarafindan Birinci Şube'ye götürülen 15 gencin bir hafta daha gözaltında tutulmasına karar verdi. 


Öte yandan TİKP İstanbul İl Örgütü basına 
yaptığı yazılı açıklama 
ile, içlerinde İstanbul 
İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Bayık'ın da 
bulunduğu bir grup devrimcinin 17 Kasım gününden bu yana gözaltında tutulduğunu be 
lirtti ve gözaltına alınanların durumlarından endişe ettiklerini bildirdi. 

Basına yapılan açıklamada yapılan kanunsuz 
tutum protesto edildi ve 
gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmaları 
istendi. 


TEKZİP 

Gazeteniz, hakkımda 
yazmış olduğu uydurma 
haberle yetinmemiş olacak ki bu sayısında da 
(19.10.1978) düzmece 
yayınını sürdürdü. Karşıdevrimci faaliyette en ön 
sıralarda yer alan "Aydınlık"' gazetesi bu tür 
haberlerle kimseyi yıpratamayacak, yandaş da 
bulamayacaktır. 

Olayın belirttiğiniz gibi olmadığını bildiğiniz 
halde, öğrencime ateş 
ettiğim yalanını yaymayı 
yeğlediniz. 

Timur KÖSE 


MERKEZ BÜRO: 
İSTANBUL 


Cağaloğlu 


Yazı İşleri Tel:26 5244 


İdare Tel: 26 5437 


Nuruosmaniye Cad. 3/3 


Pol-Der polisin 
yetkilerinin 
artırılmasına 
karşı çıktı 


ANKARA (AA) 
Pol—Der Genel Sekre 
teri. Atabay Güveloğlu, 
polisin yetkilerinin artınlmasına ilişkin girişimleri eleştirerek, polisin yetkilerinin artırılması ile anarşinin ve 
faşizmin etkinleşeceğini 
ileri sürdü. 

Pol—Der Genel Sekreteri Güveloğlu, dün 
Anadolu Ajansına verdiği demeçte, "Belli bir 
partinin emniyet teşkilatına yerleştirdiği veya 
türlü vaadlerle elde ettiği militan sıfatındaki 
polisler pasifize edilmeden, bu yetki uygulama- 
ya konulacak olursa, 
idare için de halk için 
de facia" olacağını söyledi. 


Güvel oğlu demecinde 
şu görüşleri savundu: 


"İyi niyetle başvurulan bu uygulama ters 
etki yapacak, teşkilatın 
çoğunluğunu kapsayan 
faşizm yanlısı polislerin kendi görüşlerinde 
olmayan masum vatandaşları ezmesini, suçlu 
duruma sokmasını, faili 
mechul cinayetlerin 
artmasını sağlayacaktır." 


“Bunu ısrarla savunuyor, ilgililerin dikkatini 
çekiyoruz. Pol—Bir'in 
(polise yetki, (o polise 
yetki) diye çırpınması 
bizim haklı çıkacağımızı 
kanıtlamaktadır." 


” 
Enerji-İş, TEK 
. P 
işyerlerinde yurt 
misin 
kararı aldı 
ANKARA (AA) 
Enerji-iş Federasyonu, "Ankara, Soma ve 
Ambarlı Enerji-İş Sendikaları adma Türkiye 
Elektrik Kurumu (TEK) 
Genel Müdürlüğü ile 
le ayında imzala- 
Hari 8. dönem toplu iş 
sözleşmesinin ücret 
farklarına ilişkin maddesinin uygulanmaması 
nedeniyle yurt ölçüsünde 


eyleme geçme kararı 
alındığını" açıkladı. 


(© GİGLİSUİKASTININ | 
İARDINDAKİ GİZLİ ÖRGÜT 


ettirmiştir. 


gördüğü bir gerekçedir. 


kililerdir. 


Bu olayın suçluları 


cilerin oKontrgerillayı 


kartmıştır. 


Kontrgerilla yayınımızı gazetemize baskılar 
yaparak susturmaya çalışanlar, suçluların üzeri 
ne gidecekleri yerde gazetemizi sanık sandelyesine oturtmaya kalkışanlar ne yapıyorlar? Bunlar tıpkı Çiğli olayında olduğu gibi suikast, 
katliamlara kadar varan 
edilmesine yardımcı oluyorlar. Suç işliyorlar. 

Menemen Savcısının cesur ve demokrasiyi 
tutumu örnek olmalıdır. 


korumaktaki kararlı 


lüğü parçalamak, kardeşi kardeşe düşman ederek bir iç savaşın meydana gelmesi için halkın alt tabakalarında bir hareket başlatmak ve 
üst kademelere tırmandırmaya matuftur." 
Mahkeme savcılığın mütalaasını yerinde bularak davayı Ağır Ceza Mahkemesine intikal 
Bu karar, 
niteliği taşımasa bile bir yargı organının haklı 


Suç ortadadır. Suikast girişimi, Türkiye'de 
kargaşalık çıkartıp iktidarı ele geçirmek isteyen 
bir "gizli örgüt" tarafından işlenmiştir. Kimdir 
bu gizli örgüt? Bu öyle bir örgüttür ki, suçu işleyen kişi devletin emniyet gücü içindedir. Olayın 
hazırlanışına yüksek derecede emniyet yetkilileri doğrudan katılmışlardır. Suikastten sonra suçu işleyen polis memuru bizzat devlet görevlileri tarafından korunmuş ve suç, savcılık mütalaasında açıkca belirtildiği gibi saptırılarak 
gizlenmeye çalışılmıştır. Bu suça Devlet Güven- 
Tik Mahkemesi Savcıları da karışmış ve sonunda 
olay "tedbirsizlik sonucu doğan bir kaza" olarak gösterilerek örtbas edilmek istenmiştir. Bunu yapanlar bizzat devletin içinde yer alan yet- 


Aydınlık Kontrgerilla yayını sırasında Çiğli 
Suikastı olayının da üzerindeki örtüyü kaldırmıştı. Mahkemenin haklı gördüğü gerekçeler ve 
Savcılığın mütalaasında yer alan bütün delliler, 
çok önce gazetemizde halka açıklanmıştı. Bu 
“gizli örgüt" Aydınlık'ın yakasından tutarak ortaya çıkardığı Kontrgerilladır. Bu gerçek Menemen Asliye Ceza Mahkemesinin kararıyla bir 
kere daha doğrulanmıştır. 


Polis Memuru İsmet Çetin, Trabzon'da görev 
yapmaktadır ve MHP'li polislerin örgütü olan 
POL-BİR üyesidir. Olaydan sonra terfi ettirilerek İzmir Toplum Zabıta Müdürlüğüne getirilen Fethi Gördük, şu anda İzmir'de, devrim- 


yürttükleri kampanyayı bastırabilmek için elinden geleni yapmaktadır. 

Savcılığın "gizli örgütün` henüz açığa çıkaramadığı üyelerine" gelince, bunların hepsi ortalık yerde durmaktadır. Aydınlık, Kontrgerilla 
yayımı sırasında bu suçluları tek tek ortaya çı- 


Dördüncü... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
giştirilmemeli mi, tartışmasının yapılmaması gerektiğini, düzenin Türkiye'yi nereye getirdiğinin 
açık olduğunu belirten 
Ecevit, şu görüşleri ileri 
sürdür: 

"Bizim düşündüğümüz 
düzen değişikliği, demokrasyi ( sınırlandıran 
bir düzen değişikliği degil, daha demokratik bir 
düzen değişikliğidir. Özel kesimi sınırlayan bir 
düzen değişikliği değildir." 

DEMİREL'İN 

KONUŞMASI 


Ecevit'ten sonra 
konuşan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, 
hükümetin anarşi karşısında acz içinde olduğunu ifade ederek, "Huzur 
ve güven olmadan kalkınma planı uygulanamaz, 
kalkınma olmaz" dedi. 

Hükümeti ciddi saymadıkları kadar, onun 
getirdiği Plam da ciddi 
saymadıklarını savunan 
Demirel, kaynakların 
gerçekçi tespit edilmediğini öne sürdü. Demirel, 
Planla ilgili olarak ayrıca 
şu görüşü savundu: 

“Plan ideolojik sol 
yapıya sahiptir. Taklitçi 
bir sloganlar planıdır. 
Hükümetin geçen on aylık icraatı göstermiştir 
ki, bu hükümet hiç bir 
planı uygulayamaz." 


ERBAKAN'IN 
SÖZLERİ 


MSP Genel Başkanı 
Erbakan da, ülkede anarşi kol gezerken, Planla ilgilenilmesinin, millete 
“Ekmek © bulamıyorsan 
pasta ye" demeye benzediğini savunarak, Planın, 
Meclis Başkanı tarafından hükümete iade edilmesi gerektiğini söyledi. 

Erbakan konuşmasında, CHP ve AP iktidarlarnın milletin kıymetli 
yıllarını boşa harcadıklarını belirterek şu görüş- 


"Türkiye'nin ağır sanayı hamlesini yapmasını istemeyen dış güçler 
1977 yılında seçimi öne 
aldırttılar. İktisadi ve askeri ambargolar koydurttular. Normal kredileri 
kestiler. Borç ertelemelerini durdurttular ve Türkiye'yi ekonomik güç lüklerin içerisine ittiler." 

Plan üzerindeki görüşmeler, Millet Meclisi Genel Kurulunda, Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere her gün 
yapılacak ve 27 Kaam 
Pazartesi günü tamamlanacak. 


(Baş tarafı 1. sayfada) 


henüz nihai bir karar 


hâlâ görev başındadır. 


açığa çıkartmak için 


cinayetlerin, örtbas 


Aydınlık'ın bütün suçları ile açıkladığı Kontrgerilla ve MHP'nin yakasından tutulmalı, işledikleri cinayetlerin hesabı sorulmalıdır. Demokrasi 


ancak böyle sağlanır. 


ANKARA BUROSU Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 2538 69 
İZMİR BÜROSU: 857.Sok.Salihağa İş Hanı 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 
ADANA BUROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer İş Hanı, Kat:3, No: 16, Tel: 17493, 
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Hohenstaufen 
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Güneş... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Üye yazımından dolayı meydana gelen gecikme karşısında tüzük değiştirmek amacıyla toplanan olağanüstü kurultayda Genel Yönetim Kurulu üyelerinin de değişmesi gerektiği görüşünde olduğunu, bu görüşünü o 
zaman CHP yetkili kurullarma sunduğunu fakat 
bu yönde bir gelişme sağlanmadığını belirten Güneş şöyle konuştu: 

"Beş arkadaşın Bakan 
olmasından sonra Genel 
Yönetim Kuruluna yeni 
kişiler atandı. Kurultayım zamanı geçtiği halde 
süresi dolmuş Genel Yönetim Kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Partinin 
çeşitli organları hakkında 
kararlar alıyor. 

"23. Kurultaydan bu 
yana iki yıl geçmiş olduğu için bugün üyelik görevine devam etmenin 
doğru olmadığı: kanısındayım. Bunu objektif hukuk zorunluğu olarak değil, kendi kişisel sorumluluk ve görev anlayışımın bir sonucu sanıyorum" 

Güneş, istifa mektu- 
bunu Başbakan ve CHP 
Genel Başkanı Bülent Ecevit'e sunduğunu, İşletmeler Bakanı Kenan 
Bulutoğlu ile ilgili gensoru isteğinin gündeme 
gelmesinden önce istifa 
etmesinin bir takım polemiklere yol açmamak 
için daha uygun olduğunu belirterek, istifası- 
nın herhangi bir görüş ayrılığına dayanmadığını da 
sözlerine ekledi. 

CHP TORBALI 
İLÇE BAŞKANI 
İSTİFA ETTİ, 
SELÇUK İLÇE 
YÖNETİMİ İSE 
DÜŞTÜ 

CHP Selçuk ve Torbalı ilçe başkanları görevlerinden istifa ettiler. 
Böylece daha önce 4 üye- 


çuk İlçe Yönetim Kurulu düştü. Torbalı İlçe 
Yönetim Kurulu ise, istifa eden İsmet Koç'un yerine Mehmet Çakaloğlu' 
nu başkanlığa getirdi. 

CHP Torbalı İlçe Başkanı İsmet Koç, yeni yönetimde bazı çelişkilerin 
doğdu ğu ve üyelikler için 
yapılan seçimde "ayak 
oyunları" yapıldığı ge 


açıkladı. 


Cumhuriyet Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü 
Özbayrak ile muhabir 
Katırcıoğlu beraat etfi 


İSTANBUL (AA) 

Geçen yılm 1 Mayısında meydana gelen 
“Kanlı 1 Mayıs Olayı" ile 


ilgili bir haber nedeniyle, 


İstanbul Toplu Basm 
Mahkemesinde yargılanan Cmhuriyet Gazetesi 
Yazıişleri Müdürü Çetin 
Özbayrak ile muhabir 
Doğan Katırcıoğlu beraat 
etti. 

İstanbul Toplu Basın 
Mahkemesindeki duruşmada savcı, sanıkların 
yazdıkları ve yayınladıkları haberde "1 Mayıs" 
davası iddianamesini tümüyle kullanmadıklarını, 
pasajlar verdiklerini belirterek beraat isteminde 
bulundu. Mahkeme her 
iki sanığın da beraatine 
karar verdi. 


Aşık İhsani 
Senem Bacı 
Abuzer Karakoç 
Ozan Nedret 


rekçesiyle istifa ettiğini” 


Kontrgeri 
tepkiler 


sürü 


MEHMET EKİZOĞLU 
Saraykäy Cumhuriyet Savcısı — Denizli 


"Yayın organı, Cumhuriyet Savcılığına 
gönderilerek kovuşturma istenebilir” 


Gazete ve dergi toplum yaşamında büyük bir 
güçtür. Tutarlı, güçlü ve ciddi bir yayın organının topluma vereceği doğru ve objektif bilgile- 


rin değeri açıktır. 


Gerek Aydınlık'ın gerekse diğer herhangi 
bir yayının, özelikle basımın yapıldığı yerde 


görevli 
yasal görevdir. 


Gerek Kontrgerilla gerekse diğer 
koğuşturmayı 


doğrudan 


Cumhuriyet Savcılarınca 


incelenmesi 


konularda 
gerektiren olaylar 


tek veya dizi halinde açıklanıp yayınlanırsa, 


basım daki 


bu bilgilerin ihbar kabul edilip 


soruşturma konusu yapılması yasal yönden 


gereklidir. 


Bunun dışında her 


çeşit yayın Adalet 


Bakanlığınca da incelenmekte ve suç ihbarı 
görülen yayınlar ilgili yer Cumhuriyet Savcılığına gönderilerek koğuşturma sonucu sorul- 


maktadır. 


Ayrıca herhangi bir yayın organı, yayınladığı konunun koğuşturmasız kaldığını görürse, 
ilgili yer Cumhuriyet Savcılığına bu yayından 
göndererek koğuşturma isteyebilir, ihbarını ta- 


kip edebilir. 


Gazetenizde iddia edilip yayınlandığı söylenen konuların derlendiği bir kitap varsa onu 
alıp incelemek ve bir düşünce belirlemek müm- 


kün olabilir. Niteliği 


bilinmeyen konularda 


konuşulmasını doğru bulmam. 

Düşünce ve okuma özgürlüğü konularında 
toplumun belli bir aşamaya geldiği gerçek ise 
de halen, yasal yönden ve resmen basılıp topluma arzedilen yayınlardan bazılarını okuyan 
kesim, karşıt düşünceli kesim tarafından beğenilmemekte, tenkit edilmektedir. Özellikle memurlar bu tür tersliklerle daha çok karşılamakta 
ve bazen mağdur dahi olmaktadırlar. 

Aslında okuduğu gazete ve düşünceleri yü- 
Zünden bir kimsenin yadsınması çağ dışıdır ve 
düşünce ve okuma özgürlüğüne aykırıdır. 

Hangi yayın olursa olsun bunun, kişisel veya 
toplumsal (toplumsal olanı daha da önemlidir) 


bir bozukluğu saptadığ 


ında bunu gün ışığına 


çıkarmak için objektif ölçüler içinde çalışması 


çok yararlı bir yoldur. 


Aydınlık'ın vurucu, kırıcı, maceracı davranış- 


lara, anarşist ve terörist 


eylemlere karşı oldu- 


ğunu söylemenize memnun oldum. Bunun en 


doğal yol olduğu açıktır. 


Teşekkür ederim. 


. Köy “op 


gl A arp 
Köyleri Kalkındırma Kooperatifi Müdürü 


"Aydınlık''ın yayını 


ihbar kabul edilmelidir” 


Anarşinin kaynağı olan Kontrgerilla hakkında, Aydınlık'taki belgeler ihbar kabul dilerek 


soruşturma açılmalıdır. 
Konirgerilladan hesap 
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sorulmalıdır. 


"Körüklenen bölücülük harakefi 
Kontrgerilla faaliyetinin bir parçasıdır” 


Körüklenmek istenen bölücülük hareketleri 
ve artan kitle katliamları Kontrgerilla faali- 


yetlerinin bir parçası olduğu günümüzde kesinlik kazanmıştır. Kontrgerillanın halk düşmanı 
yüzü iyice açığa çıkmıştır. 


Dem okrasi 
olan bu örgütün açığa 


ve bağımsızlığımızın düşmanı 


çıkarılması demokrasi 


açısından bir zorunluluktur. 


i S 0'da 


Meslek Komiteleri 
seçimleri yapıldı 


İSTANBUL (AA) 
İstanbul Sanayi Odası (İSO)nda 40 meslek 
grubundan ikişer kişinin 
seçilmesi ile oluşan 80 
üyeli Meslek Komiteleri 
seçimi dün yapıldı. Toplam 5148 üyesi bulunan 
İstanbul Sanayi Odası'n 
da, meslek komiteleri 


konusunda en yoğun ça- 
Uuşmayı Koç grubunun 
yaptığı bildirildi. 


Halk Oyunları Ekibi (Samah) 


Aydınlık Korosu 


Iran Halkının mücadelesini anlatan fil 
IRAN YÜKSEK ÖĞRENİM M 
KÜLTÜR DERNEĞİ KOROSU 


Rıza Aslandoğan 
Cumali Aktaş 
Emir Özcan 
Ozanlar Üçlüsü 

Bayram Ali 

Van Halk oyunları 
ekibi 


YURT DIŞI BÜROLARI : 


FRANSA BELÇİKA 
188,rue 
Josaphat 

1030 Bruxelles 


Tel:00322 


11 rue Jean 
de Beauvais 
75005 Paris 
Tel: 03 34 602 


İSVEÇ 
Luntmakargatan 58 
11358 
Stockholm 
215 4060) Tel:30 5639 


Yer: Tepebaşı Aile Gazinosu 
Tarih : 25 Kasım 1978 


Saat: 19'00 - 24.00 
TERTİP KOMİTESİ 


HOLLANDA 


Bildstr-53 
Utrecht 
Tel:314761 


(V.D) 
Lozan 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes I 
1020 Renens 


“sini 


KONTRGERILLA YA 
YURTDIŞINDAN 


TEPKİLER 


B.A. KOMÜNİSTLER 
BİRLİĞİ: 
“Kontrgerilanın 
dağıtılması için 


„ye s 


verdiğiniz 
mücadeleyi 
destekliyoruz” 


Değerli arkadaşlar, 
Faşistlerin ve Kontrgerillanın, AYDINLIK 
gazetesinin bu cinayet 
şebekesinin dağıtılması 
için verdiği mücadeleyi 
ve yürüttüğü kampanyayı cinayet, suikast, adam 
kaçırma ve tutuklama 
yoluyla bastırmaya çaba- 
İadığını öğrendik. 
AYDINLIK gazetesi, 
birçok belge yayınlayarak, 1971'de askeri rejim 
tarafından faaliyete geçirilen ve giriştiği suikastler, cinayetler ve terör 
faaliyetleri ile halkın derin nefretini toplayan 
Kontrgerillanın caniyane 
faaliyetlerini sürdürdüğünü açığa çıkardı. 
Kontrgerillanın dağı- 


tılması için verdiğiniz 
mücadeleyi (o kararlılıkla 
destekliyoruz. ( İnanıyo- 


ruz ki, bu mücadele, eninde sonunda zafere ulaşacaktır. 


Batı Almanya Komünistler 


Bizliği Merkez Komitesi 
Sekreterliği 


(EEJ 
İNGİLTERE” DEN 
iKi AYDIN: 


“Hükümetinizi ve 


Aydınlık'in Kontrgerillaya karşı açtığı kampanyayı destekliyor ve 


ybundan ötürü Aydınlık'a 


karşı: saldırıya  geçilmej anti-demokratik ve 
yersiz buluyoruz. 
Türkiye hükümeti ile 

Türkiye'nin bağımsızlığı 
ile insan hak ve özgürlüklerini savunan herkesi, 
bu faşist ve terörist örgütün dünyadaki barış davasına zararlı olan faaliyetlerine bir son vermek üzere, mücadelede birlesme- 
ye çağırıyoruz. 

Colin Penn-Mimar 

Virginia Penn-Yayıncı 


Minsk uçak gemisi de... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


liyor. 

Bu arada, 3,8 ve 11 
Ekim tarihlerinde FIR 
hattımızı üç kez ihlal 
ederek, İstanbul'a karşı 
saldırı tatbikatı yapan 
Rus savaş uçakları olayının hükümet tarafından protesto edilmesini 
isteyen Türkiye İşçi Köylü Partisi bir bildiri y ayınladı. 

TİKP: "BU OLAY 
MİLLİ 
EGEMENLİĞİMİZİN 
AÇIK BİR İHLALİDİR" 

Bu arada Türkiye İşçi 
Köylü Partisi Merkez Komitesi bir açıklama yaparak, Sovyet savaş uçaklarının FIR hattımızı ihlal 
etmesinin milli güvenliğimiz için bir tehdit olduğunu belirtti. Sovyetler" 
in böyle tecavüzlerle 
Türkiye hükümetine boyun eğdirmeye çalıştır. 
ğını bildiren TİKP, hükümetin olayı kamuoyundan gizlemesini kınadıklarını açıkladı. 

Hükümeti Sovyetler 
Birliği'ni resmen protesto etmeye çağıran TİKP' 
nin bildirisi şöyledir: 

"Sovyet Hava Kuvvetlerine bağlı, 12 uçaklık 
bir MİG-25 filosunun 
3, 8 ve 11 Ekim günleri 
gece yarısı, Karadeniz" 
deki FIR hattımızı geçe 
rek, İstanbul'un 60 mil 
kadar kuzeyine inmeleri 
bu sosyal-emperyalist savaş ağasının yurdumuz 


üzerinde ne gibi emeller ` 


beslediğini. açıkça ortaya 
koyan yeni bir örnektir. 
"İstanbul üzerine yönelik hava saldırısı tatbikatının bir parçası olan 
bu olay, hava sınırlarımızın, yani milli egemenliğimizin açık bir ihlalidir. 
"Sovyetler'in en gelişmiş, elektronik savaş 


ABONE ÜCRETLERİ : 
Yurt Dışı 


Yurt içi 


901TL. (1 Aylık) 
270 TL.. (3 Aylık) 


540TL. (6 Aylık) (160 DM (6 Aylık) 
1080 TL. (1 Yıllık) 310 DM (Yıllık ) 


uçakları olan MİG-25'lerin tecavüzü belirgin bir 
kasıt taşımaktadır. Sovyetler Birliği'nin amacı, 
sık sık yapılan tecavüzlere güç gösterisinde bulunmak ve Türkiye hükümetine boyun eğdirme 
stratejisini uygulamaktır. 

“Tecavüzün başka bir 
amacı .ise, Türkiye ile 
Sovyetler arasında halen 
süren FIR hattı anlaşmazlığyla ilgilidir. Sovyetler, bu konudaki Türkiye önerilerini kabul etmedikleri gibi, şimdi hem 
uluslararası örgütler, hem 
de bizzat kendileri tarafından kabul edilmiş hattı ihlal ederek, kuvvete 
başvuruyorlar. 

HÜKÜMETİ 
SOVYETLER'İ 
RESMEN PROTESTO 
ETMEYE 

ÇAĞIRIYORUZ 

"Hükümeti, FIR hattmıza karşı yapılan ihlallerden dolayı Sovyetler Birliği'ni resmen protesto etmeye çağınyoruz. 

"Sovyet tecavüzü, en 
yüksek devlet kuruluşlannn resmi belgeleriyle 
kanıtlandığı halde, durumu Türkiye kamuoyundan gizleyen hükümetin tutumunu kınıyoruz, 

"Sovyetler, daha bir 
ay Önce hava sınırlarımıza tecavüz ederken sesini 
çıkarmayan, "barış, dostluk ve yumuşama" nutuklarına devam eden ve 
hatta saldırgan Rus savaş 
,gemilerini limanlarımıza 
demirleten tutum, açık 
bir teslimiyetçilik örnegidir. 

"Milli egemenlik haklarımızı savunmak için, 
siyasi partileri, ilgili kuruluşları, demokratik örgütleri, basını ve tüm halkımızı göreve davet ediyoruz." 


30 DM (1 Aylık) 


Yayın ilanı 
90 DM (3 Aylık) "r 


5 

4 
CHP Grubunda... 
(Baştarafı 1. sayfada) 

Bazı milletvekilleri 
"biz hükümete muhalefet yapmıyoruz, hükümet CHP'nin politikalanna muhalefet ediyor" 
şeklinde konuşuyorlar. 

. CHP parlamenterleri- 
nin önemli bir kısmı seçim toplantılarında katillerin üzerine yürüyeceğinden, devlet içindeki karanlık güçleri ortaya çıkaracağından, 
ns meselesini derhal çözeceğinden söz eden mavi gömlekli CHP Gend 
Başkanı Bülent Ecevit' 
in yerini alan koyu renk 
elbiselere bürünmüş asık 
suratlı başbakan Ecevit' 
in tutumundan hiç meñnun değil. 

Bazıları samimiyetle 
yeniden seçilme kaygılarının üstüne çıkarak gidişin, partinin ve daha da 
önemli halkın geleceğini 
tehlikeye attığını görüyor ve bunu dilè getiri- 


yorlar. 
Bunlar olağanüstü kurultaydaki olağanüstü 


durgunluğa dikkat çekiyorlar. Kurultayda Ecevit 
salona girdiğinde bir 
avuç dinleyici dışında eski alışılagelmiş tezahüratn olmadığım hatırat- 


yorlar. 

İşte CHP tabanının, 
örgütünün bu tepkisi karşısında CHP grubu yeni 
baskı tasarılarına karşı 
çıkıyor. Ecevit'in eski 
dedikleriyle şimdi yaptıkları arasındaki bu tatsızlıklara dikkat çekiyor. 

Tabii bütün bu muhalefet gerekçelerine bir de 
grubu hor saymayı da 
eklemek gerekir. Bazı 
CHP'li parlamenterler yeni baskı tasarılarının gru- 
ba. getirlmeden günler 
önce AP'lilere verildiğini, 
onların incelemesine sunulduğunu, kendilerine 
ise son dakikada verilerek 
onaylanmasının istendiğini söylüyorlar. 

Bir CHP'li parlamen- 


ma mekanizmaları çalış- 


tarılmıyor.. Genel Merkez 
ve grup olarak hükümete 
bir süre hoşgörülü davrandık. Ama artık bizi 
bir onay makinası haline getirdiler" diyor. 

Bu da CHP grubun- 
daki patlamasını çok önemli gerekçelerinden 
biri. Bu arada CHP grubu içindeki bütün tepkilerin böylesine- haklı 
nedenlerden . © kaynaklanmadığını ileri sürenler Je var. Bunlar grupta hükümeti eleştiren 
bazı üyelerin yaklaşan 
olağan kurultay için hazırlık yaptıkları, bazılannın bakanlık peşinde 
koştukları, bazılarının ise 
artık gözden düştükleri 
için muhalefete geçtikleri ileri sürülüyor. 

Ama önemli olan ge 
rekçe değil söylenenler 
bizce. Ve bize yansıdığı kadarıyla söylenenlerin çoğu son derece hakl 

CHP'deki patlama çe 
şitli sonuçlar veriyor. 
örgütten kopuk olan 
Gençlik Kolları yönetimi istifa zorunda kalıyor. 
Hükümet, grubu daha 
ciddiye almaya zorlanı- 


yor. 
MHP... 


(Baştaratı 1. sayfada) 
MHP'nin “Çok parali 
demokratik parlamenter 
sistemin ülke yararına 
olduğuna" inandığı da 
ileri sürülüyor. 


MHP'nin açtığı tazminat davasının gerekçesinde Kontrgerilla yayınımızın bütünü suç delili- 
olarak gösterilmek isteniyor. MHP'nin Kıbrıs" 
taki faaliyetleri, T 
içindeki kanadı Kontrgerilla ile ilişkisi, 1 Mayıs 
daki rolü, silah kaçakçılığı yaptığı, Nasyonal 
Sosyalist Genç Subaylarm MHP ile ilişkisi, hükü- 


“ (Yayın Sayfasında 
Doğum,Evlenme Olüm(5 Santim) 350 lira 
Küçük İlanlar 


mete karşı: düzenlenen 
darbe girişimleri ve cunta 
toplantıları konularında” 
ki haberlerde MHP'ye hakaret edildiği iddia ediliyor. 


Son dava ile birlikte 
MHP'nin hakkımızd 
açtığı tazminat davaların 
tutarı 2 milyon 250 bin 
lirayı buluyor. 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Boğazlar Meselesi 
Lozan ve Montrö 
10 yua 


İLAN TARİFESİ: 


2.4.6. sayfalar 
3.5.7. sayfalar 


İSantimi) 250 lira 
Santimi) 300 lira 
Santimi) 100 lira 
30 lira 


(Kelimesi) 5 lira 


OS 
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AET Genel Sekreteri Emil Noel 
başkanlığındaki heyet Ankara'da 


© AET ise, 
bağışıklık süresi ile 


eTürkiye'nin görüşü: 
«Bu parayı zaten 


| e Türkiye yeni 
ödünler verilmesini, 


mali yardımın mali yardımın vereceksiniz, 

© düzene bağlanmasını, artırılması bari düzenli verin» 
beş yıllık bağışıklık talebini olumlu eTürkiye'nin beş yıl 
süresi tanınmasını, karşılıyor, ama ` için AET'ye ödemesi 
Avrupa'da çalışan geri kalan isteklerin gereken borç miktarı 

| Türkiyeli işçilere ayrı elealınmasını 7 milyar doları 

o — serbestdolaşım talep ediyor buluyor 

© — hakkının è Türki eAslında alınacak 

| uygulanmasını istiyor AS 8 milyar dolarlık kredi, 


p 


eNoel, 

Bakanlar Konseyi 
toplantısından önce 
Türkiye'nin 
tutumunda değişiklik 
sağlamaya çalışacak 


ömilyar dola 


@ Emil Noel, AET Dış İlişkiler 
Dairesi Başkanı Chateaux 
ve Nazif Çuhruk 
başkanlığındaki Türkiye 
heveti, izlenecek ekonomik 
politika ve alınacak 
kredilerin nasıl 
kullanılacağını tartışacak 


© Türkiye'nin AET'ye önerisi: 
Avrupa, Türkiye'ye 

teknoloji versin. Türkiye 
emek gücünü koysun. 

Petrol zengini ülkeler 
Türkiye'ye mali yardım 
yapsın. Böylece 

Türkiye'de kurulacak 
işletmelerin ürünleri 
bölgeülkelerine ihraç edilsin 


a 
Ê Lİ 
g a a 
AET ile Türkiye arasındaki ortaklık anlaşma 
sı 12 Eylül 1966'da Ankara'da Topluluk temsilcileri ve Topluluğa o tarihte üye olan altı ülke 


ile Türkiye arasında imzalandı. Bü nedenle bu 
anlaşma Ankara Anlaşması olarak anılıyor. 


Türkiye, 31 Temmuz 1959'da AET'ye başvurarak _ bir ortaklık anlaşması imzalamak iste- 


* diğini bildirmişti. Topluluğun en yetkili organı 


olan Bakanlar Konseyi bu isteği inceledikten 


k sonra 11 Eylül 1959'da, Topluluğun yürütme or- 


ganı olan AET Komisyonuna Türkiye ile görüş- 


| meleri yürütmesi için yetki verdi. 


Görüşmeler dört yıl sürdü, Anlaşma 25 Hazitan 1963'te Brüksel'de parafe 'edildi, 12 Eylül 
1963'te Ankara'da imzalandı. Bir yıl kadar son= 
ra Aralık 1964'te de Türkiye ve Topluluk üyesi 
ülkeler tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi 


Bu anlaşma uyarınca Türkiye'nin ortaklığa 
geçiş dönemini düzenleyecek Katma Protokolün. görüşmeleri ise dört yıl sonra başladı. Katma Protokol de 23 Kasım 1970'de imzalandı. 
Ancak Katma Protokolün yürürlüğe girebilmesi için gerekli onay işlemleri uzun süreceğinden, 
protokolün ticari hükümlerinin erken yürürlüğe 
girmesini sağlayacak yeni bir geçici anlaşma 
hazırlandi. Bu anlaşma Katma Protwkoklen Önce | Eylül 1971'de yürürlüğe girdi. 


Danimarka, Ingiltere ve İrlanda'nın: da Topluluğa katılması üzerine ortaya çıkan durumu 
düzenlemek üzere de, 30 Haziran 1973'de bir 
Tamamlayıcı Protokol imzalandı. 


Tamamlayıcı Protokol henüz Türkiye tarafından “onaylanmadığından yürürlüğe girmedi 


Türkiye'nin Toplulukla ilişkilerini bu anlaşmalar düzenliyor. 


öneri paketinin bir 
bütün olduğunu 
belirterek, önerinin 
bölümler halinde 
ele alınmasına 
karşı çıkıyor 


AYDINLIK 
ANKARA 
BÜROSU 

İki yıla yakın bir süredir donmuş olan Türkiye- 
AET ilişkilerinin yeniden 
canlandırılması için Sürdürülen temasların üçüncü aşaması bugün Ankara'da AET Genel Sekreteri Emil Noel'le yapılacak görüşmelerle başlıyacak. 

MC döneminde hükümet içinde uyum sağlanamamasının yanısıra, 
AET'nin de Türkiye'ye 
karşı (o yükümlülüklerini 


. yerine getirmekten ka- 


çınması üzerine, ilişkiler 


1976 sonunda askıya 
alınmıştı. 
Ecevit hükümetinin 


kurulmasından sonra, 
AET ile ilişkileri canlandırmak için bazı girişimler yapılmış, bizzat Ecevit ABD'ye gitmeden önce uğradığı Brüksel'de 
Avrupa Komisyonu başkanı Roy Jenkins'le görüşerek görüşmelerin yeniden başlatılmasını kararlaştırmıştı. 


Türkiye 
önerilerini sunuyor 


Türkiye alınan bu 
karar uyarınca Temmuz 
ayında Ankara'ya gelen 
AET heyetine ilişkilerin 
yeniden canlandırılması 
için önerilerini sundu. 

Türkiye AET görüşmelerinde Türkiye önce 
durumu nasıl gördüğünü 
açıklıyordu. Buna göre, 
Toplulukla Türkiye arasındaki ilişkiler uzun bir 
siredir durgunluk içindeydi. Ortaklık anlaşmalarının uygulanması 
ortaya şöyle bir tablo 
çıkarıyordu: 

Sanayi alanında Türkiye'nin ihraç edebildiği 
sanayi ürünleri Topluluk 
pazarına girişte güçlüklerle karşılaşıyordu. Tarım alanında ise, Topluluk 
tarafından Türkiye'ye verilmiş olan ödünler giderek değerini kaybetmişti. 
Aynı ürünler konusunda 
AET'nin diğer ülkelere 
sağladığı olanaklar Türkiye'nin bu alandaki avantailarını yok etmişti. 
Özellikle 1976 boyunca 
ALT'nin Akdeniz'e kı 
yısı olan ve Türki 
benzer bir ekonomik y 
piya Sahip ülkelerle imsulanan anlaşmalar, Türkiye'ye Suğlanan kulaylikların etkisini ortadan 
kaldırmıştı. 

Türkiye, bu durumda 
“Benim Sizinle bir ortaklık anlaşmam var. Buna rağmen siz ortaklık 
anlaşması olmayan diğer 
ülkelere aynı hakları, hatta fazlasını tanıyorsunuz. 
Benim bu zararımi giderin' diyordu. 


Serbest dolaşım ve 
mali yardım 


Türkiye'nin üçüncü itirazı yurtdışında çalışan 
Türkiyeli işçilerin durumuna ilişkindi. AET ile 
imzalanmış (protokoller 
ve anlaşmalar, bu işçilere 


fazla 


1977 yılı başından itibaren AET üyesi dokuz 
ülkeden herhangi birine 
gidip yerleşme ve çalışma hakkı tanınmasını 
öngörüyordu. Oysa başta Almanya olmak üzere 
AET üyelerinden bazıları bu hakkın derhal tanınmamasını, protokol- 
deki bir ifadeye sığınarak 
bu hakkın sekiz yıllık bir 
süre içinde gerçekleşmesi gerektiğini belirtiyorlar. Türkiye bu duruma 
karşı çıkarak, “serbest 
dolaşımın gerçekleşmesi 
kesintiye uğramış görünmektedir” diyor. 

Türkiye mali yardım 
alanında da Topluluğun 
verdiğinin o Türkiye'nin 
gereksinimlerinin her zaman alında kaldığına 
işarel ediyor. 

Türkiye Toplulukla ortaklık ilişkisinin gelişmesi ve Toplulukla bütünleş - 
menin gerçekleşmesi durumunda, Türkiy o'dekT sa. 
nayi ve tarmiin büyük zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınması 
için yapılacak yalırımlar- 
da kullanılacak mali yardım yapılmasını istiyor. 


Türkiye, ne yapacaksınız 


diye soruyor 


Türkiye, bu tablo karşısında Kalma Protokolün “dengeli ve karşılıklı 
yükümlülükler” esası üzerine kurulduğunu hatırlatyor ve bu uygulamanın 
dengeyi bozduğuna 
işaret ediyor. 

Temmuz görüşmelerinde Türkiye heyeti, 
topluluk yetkililerine ilişkilerin yeniden canlandırılması için gayret sarfedilen bu dönemde, bu 
dengenin nasıl sağlanabileceğini soruyordu. 

Aynı toplantıda Türkiye heyeti, AET yetkililerine Ecevit'in 24 Mayıs' 
ta Brüksel'de AET yetkilileriyle yaptığı görüşme- 


7 milyarlık borcun 
ödenmesinde 
kullanılacak 


©Türkiye'nin dış borcı 
12 milyar dolardan 


lerde ortaya koyduğu şu 
görüşleri hatırlatıyordu: 
“Ortaklığın son amacını gözden uzak tutmayacağız. Ama bu amacin gerçekleşmesi için 
Türkiye kadar Topluluğun da gayret göstermesi 
ve özellikle bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu 
güç ekonomik koşulları 
dikkate alarak, katkısını 
artırması gerekir." 
“Türkiye'nin beli bir 
süre için yükümlülüklerini durduracak bir bağışıklık dönemine gereksinimi vardır. Bu bağışıklık 


G $ 


döneminin süre ve koşullarını tartışabiliriz." 
"Tarım ve sanayi ürünlerimizin Topluluk pazannda karşılaştıkları güçlüklerin süratle giderilmesi gerektir. Sanayi ürünlerinde Türkiye'ye hiç bir 
ksıtlama konulmaması, 
tarım ürünlerinde de sürekli bir avantaj sağlanması kaçınılmazdır." 


"Bize ne kadar para 
vereceksiniz?” 
"Mali yardım alanında 


Topluluğun Türkiye'ye 
ne dihi ok kalavlıklar sağ. 


Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Ekonomik T 


ın pazarlığı başlıyor 


Emil Noel, Ankara'da hayli çetin geçeceği anlaşılan 8 milyar dolarlık kredi pazarlığı yapacak. 


lanacağı üzerinde durmak 
istiyoruz." 

“El emeğinin serbest 
dolaşımı konusunda Topluluğun geçici olarak karşılaştığı güçlükler nedeniyle Türkiye'deri işçi akımını durdurmasını gidermek üzere bazı önlemler alınmalıdır. Bu önlemlerin neler olabileceği 
üzerinde teknik seviyede 
düşünülmeli ve ortak hal 
çarelerine ulaşılmalıdır." 


“Türkiye bugün için 
Ortaklık Anlaşmaları üzerinde hukuki 


bir dü- 


zenlemeye gitmeyi erken 
bulmaktadır. Ancak bu 
yürürlükteki Ortaklık Anlaşmalarının bütün olanakları kullanıldıktan sonra ortaya çıkacak tabloya 
bağlıdır. Bu tablo olumsuz ise ozaman belki Ortaklık Anlaşmalarının bir 
hukuki düzenlemeye tabi 
tutulmaları gerekecektir." 


"İhracatımızı 
artırmaya 
yardımcı olun” 


Ecevit'in bu sözlerini 
ve görüşlerini hatırlatan 


opluluğu'nun Merkezi. 


Türkiye heyetindeki yetkili uzmanlar, AET yetkililerine Türkiye'nin en 
önemli sorununun ekonomik kalkınmasını ve özellikle (o sawayileşmesini 
gerçekleştirmek olduğunu söylüyorlardı. 
Uzmanlar bunun için 
Türkiye'nin ihracatını 
artırmasının gerekli olduğunu belirttiler ve Topluluktan Türkiye'nin ihracatını artırmasına yardımcı olmasını istediler. 
Uzmanlar, — ihracatın 
artırılmasının... üretimin 
artırılmasına bağlı olduğunu hatırlatarak, bunun 
için mali yardım ve yatrımlar konusunda topluluktan Türkiye'ye yardımcı olmasını istediler. 


Türkiye'nin önerisi üçlü yatırım olanaklarının 
yaratılmasıydı. Üçlü yatınmla kastedilen Avrupa teknaloji, Türkiye'nin 
emek gücü ve petrol zengini ülkelerin mali yardımıyla Türkiye'de bazı 


işletmeler kurulması ve , 


burada üretilecek malların bölge ülkelerine ihraç 
edilmesiydi. 


Türkiye'nin bu görüşmelerde üzerinde durduğu önemli sorunlardan 
biri de, Topluluğun genişlemesinin Türkiye ile 
Topluluk arasındaki ortaklık ilişkisine yapacağı etkilerdi. Türkiye, Portekiz, İspanya ve Yunanistan'ın Topluluğa tam 
üye olarak katılmalarının 
doğuracağı durum karşısında yeni bazı talepler 
getiriyordu. Türkiye bunu dikkate alarak, aday 
ülkeler için Topluluk çerçevesinde öngörülmekte 
olan olanaklardan kendisinin de yararlandırılmasını istiyordu. 


Ikinci raund 


AET'nin Türkiye Masası Şefi Charles Caporale başkanlığındaki he- 


AET Heyeti bir toplantı sırasında. Türkiye'nin tal&pleri topluluğun merkezinde uzun tartışmalara yol açtı. birkısmı kabul edildi, 
bir kısmı edilmedi. Şimdi kabul edilmeyen talepler konusunda pazarlık başlıyor. 


yet bu önerileri alarak 
Bürüksel'e döndü. Brüksel'de bu öneriler üzerinde yapılan değerlendir. 
meler davam ederken, görüşmelerin ikinci raundu 
bir ay kadar önce Lond- 


ra'da açıldı. 
Türkiye-AET Karma 
Parlamento Komisyo- 


nunda ele alındı, Toplantada AET yetkilileri Türkiye'ye bir miktar yardım sağlamayı, Türkiye' 
nin yükümlülüklerine beş 
yıllık bağışıklık sağlamayı kabul ediyor, ancak diger önerilere yan Çiziyor 
lardı. 

Türkiye ise önerilerin 
bölünmezliği üzerinde diretiyordu. Tartışma günlerce sürdü. Sonunda Türkiye'nin önerileri, esas olarak kabul edildi ve kọnunun bir tavsiye kararıyla Avrupa Komisyonuna iletilmesi benimsendi. 


Yardımın miktarı 
ne olacak? 


Bu arada üzerinde en 
çok durulan konulardan 
biri yardımın miktarıydı. 
Türkiye AET'nin kendisine 4. Beş Yıllık Plan 
döneminde 8 milyar dolarlık bir kredi vermesini 
istiyordu. AET ise bu 
miktarın çok olduğunu 
savunuyordu. 

Türkiye heyetindekiler AET yetkililerine şunu söylediler: "Siz bize 
son beş yıl içinde 12 milyar dolar kredi verdiniz. 
Bir defa bunu parça bölük verdiğiniz için gerektiği gibi kullanamadık. 
Bunu nasıl olsa veriyorsunuz. Topluluk olarak, 
Topluluk üyesi ülkeler olarak, ya da Topluluk ülkelerine bağlı bankalar 
olarak, şimdi sizden istediğimiz bize bunu düzen: 
li ve programlı bir biçimde vermeniz. 

"Ayrıca gene bu beş 
yıllık dönem içinde size 
faiz ve ana para olarak 
ödememiz gereken miktar 7 milyar dolar. Bu 
durumda aslında sizden 
net 1 milyar dolar almış 
olacağız. Bunun için bu 
miktar çok değildir." 

AET ise cevap olarak 
bu miktarın çok olduğunda diretti. Ayrıca bu 
paranın nerelere kullanılacağını tam belirleyebilmek için planı incelemeleri gerektiğini bildirdi. 


Noel'le pazarlık 


Şimdi görüşmeler bu 
noktada. 

22 Kasımda Ankara' 
ya gelen Emil Noel, beraberindeki Dış İlişkiler 
Dairesi Başkanı Chateaux 
ve Türkiye masası şefi 
Charles Caporale ile birlikte Nazif Çukruh başkanlığındaki heyetle 
yapacağı görüşmelerde, 
bu konular , üzerinde 
duracak. 

Türkiye'nin izleyeceği 
ekonomik politika, alınacak kredilerin nasıl kullanılacağı tartışılacak. 
Noel, Türkiye'ye bir miktar borç verilmesi ve beş 
yıllık bağışıklık süresinin 
kabulü konusunda bir itiraz olmayacağını bildirecek. Amadiğer hususlar- 
da diretecek. Türkiye ise 
önerilerin bütünlüğünü savunacak. 


